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SAVAŞ UÇAKLARINI 
BIZIM 
MADENLERİMİZLE 


YAPACAKLAR 


iM 


Volfram kullanma alanı çok geniş 
olan sert bir maden. Kullanıldığı 


alanlardan bazıları ağır sanayi, 
elektrik malzemesi sanayi, boya Sanayi... 

Ancak volfram esas olarak sıcağa 
dayanıklılığı ve çok sert olması nedeniyle çeliğin içine alaşım madgiyle silah ve uçak sanayiinde, uzay 
araçları yapımında aranılan bir maden niteliğinde. 

Türkiye volfram yataklarına sahip 
olan az sayıda ülkelerden biri. Bu madenin yüzde 90'ı altı ülkenin elinde. 
Çin Halk Cumhuriyeti, Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti, Rusya, 
Amerika, Kanada ve Türkiye. 

Amerika ve Rusya ise dünyadaki 
en büyük volfram madeni stokçuları. 
Bu iki devlet kendileri de önemli 
ölçüde volfram üretmderine rağmen 
diğer ülkelerin volfram madenini de 
ee geçirmek için amansız bir mücadde sürdürüyorlar. 


Kuruluş yib: 1921 
Kurucusu: ŞEFİK HÜSNU 


Uzmanların itirazına rağmen 


OVYETLERE VOLFRAM » 
MADENİMİZİ İŞLEME 
TİYAZI VERİLDİ 


Ya] @ İstanbul'a hava saldırı tatbikatı 
yaparak Karadenizde FIR hattımızı 
üstüste ihlal eden Sovyetler Birliği, 
volfram madenimizi yeni savaş 
uçakları yapımında kullanacak 


© DPT ve Etibank uzmanları Sovyetler” e 
volfram satılmasına karşı çıkınca 


EYNİRİ YEDİ" 
La Fontaine'den 


Sağmalcılar” dan 
kaçanlardan 
Mustafa Yılmaz 


söyledi 


Sağmalcılardan kaçan faşistlerden 
MUSTAFA Yılmaz'ın üzerinden 9 O yakalandı. 
silah çıktı. 


Doğu Perinçek 


Televizyon önceki gece haberlerde, vapur 
kaçırdığı iddia edilenlerin Emniyet koridorlarında beklerken toplu görüntülerini yayınladı. 
Hepsi de başlarını önlerine eğmiş, yüzlerini göstermemeye çalışıyorlardı. Benzer sahneleri 
dünkü gazetelerde çıkan resimlerde de tespit etmek mümkün. 

Bu gençlerin başları niçin eğiktir, yüzlerini 
niçin saklamaya çalışıyorlar? Besbelli ki söz 
konusu olan, polisin fişlemesinden kurtulmak 
gibi devrimci bir amaç değildir. Çünkü zaten 
polisin eline düşmüşlerdir. Ve usul üzere arka- 
dan, önden ve yandan fotoğrafları çekilmiştir 
ya da çekilecektir. 

Televizyon kameraları ve fotoğraf makineleri 
karşısında eğilen başlar ve saklanan yüzler, halka karşı bir kusurda bulunmanın yarattığı ruh 
halini yansıtıyor. Çocuklar, halkın yüzüne bakacak bir durumda olmadıklarını düşünüyorlar. 
Onların bu davranışına değer verilmelidir. Çünkü bu davranış, onların taşıdıkları cevheri yansıtiyor. Hatalarını altetmede işlerine yarayacak 

1 S: ü. 9'da) 


Başlar niçin öne eğik | 


yakalandı 


© Ankara'da kahveyi basan iki ETKO”cu 
üç polisi yaraladı, yakalanan faşistler 
bir öğrenciyi öldürmek istediklerini 


© Siverek'te bir mühendis öldürüldü 


HABER MERKEZİ 


Bayrampaşa'daki Sağmalcılar Cezaevinden 
bir süre önce firar eden 13 MHP'li komandodan 
dördüncüsü olan Mustafa Yılmaz da önceki sabah Küçükçekmece'de bölge trafik ekiplerince 


Yakalanan Mustafa Yılmaz adlı komandonun 


üzerinde iki tabanca ele 
geçirildiği ve firarinin 
yeniden cezaevine konulduğu bildirildi. 
Emniyet Müdürü Kozakçıoğlu, konu ile ilgili 
(Devamı S3.7, Sü.1'de) 


Kızılay'da dövülen 
Kıbrıslı öğrenci 
hastanede öldü 


TiKP Ankara 
il Başkanlığı: 
“Ercan Turgut” un 
ölümüne yol açan 
dövme olayını 

mahkum ediyoruz 


© TİKP, bu olayı bahane 
ederek gençlik içinde çatışnıa 
çıkartmak ve öğrenciler 
üzerinde terör estirmek 
isteyenlere karşı bütün gençlik 
örgütlerini uyanık ve sorumlu 
olmaya çağırdı 


ANKARA (ÖZEL) 

20 Kasım günü akşam 
üstü Kızılay'da dövülen 
ve Hacettepe Hastanesi- 


(Devamı Sa. 7, Sü. 9'da) 


VA 


BÜTÜN ÜLKELERİN İŞÇİLERİ VE EZİLEN HALKLAR, BİRLEŞİN! 


mm emmi 
Türkiye şimdiye kadar 


volfram vermediği için 


RUSYA PETROL 
GÖNDERMİYOR 


ANKARA (ÖZEL) 

Moskovâ'da bulunan Ticaret 
Bakanı Teoman Köprülüler bugün açılacak olan Türkiye Sanayi 
Malları Sergisinin açılış törenine 
katılacak. Moskova'da bir hafta 
kalacak olan Köprülüler, bura- 


KASIM 1978 


300 KURUŞ 


Enerji ve Tabii 
Kaynaklar 
Bakanlığı, 
Türkiye”nin bu 
madeni 
işleyecek 
teknolojiye 
sahip olmadığın 
söylemişti 


(Devam 527. Sü 3d) Bir Rus teknik 


YDGF BAŞKANI ” BİZ VAPUR KAÇIRMADIK, POLİSTEN KAÇTIK” 


ŞEKLİNDE KONUŞURKEN... 
LMAYA 
"ŞANLI 
DİRENİŞ” 
DİYORLAR 


Halkın Kurtuluşu 
adlı grubun şefleri dört 
gün önce vapur kaçırdı, tertibe alet oldu. Faşist darbe özlemleri yaratılmasına hizmet etti 
Bu onların siyasi çizgilerinin bir sonucuydu. 

Bütün halkın lanetle-' 
diği maceracılar şimdi 
de duvarlara şu sloganı 
yazıyorlar: "Yaşasın 
Suadiye Vapur Direnişimiz" 


E VAPURUNU KAÇIRANLARDAN 
16 KIŞITUTUKLANDI 


İSTANBUL(ÖZEL) 
Suadiye Vapurunun kaçırılması ile ilgili olarak 


Peki, "direnişiniz yaşasın' ama, Emniyet 
koridorlarında başlarıniz niye eğik? 


önceki gün gözaltına alınan 62 kişiden 16'sı mahkemece tutuklandı. 

8. Sulh Ceza Mahkemesinde yapılan duruşma 
sonucu tutuklananların isimleri şöyle: Ahmet 
Necdet Öğütücü (İYDGD Başkanı) Selma Metin, 
Güler Cazgır, Necat Koyuncu (İYDGD Saymanı) 
Orhan Karamanoğlu, Yaşar Turan, Aydın Tibet, 
Zafer Bilgin, Kaya Özdemir, ömer Şirin, Ahmet 
Kobal, Selami Gürel, Yılmaz Demir, Süheyla Yurdakul, Fehmi Akındı, Durmuş Kaya. 

Duruşma sırasında Adliye ve çevresinde sıkı 
güvenlik önlemleri alındı. Adliye'yi kordon altina alan mavi bereliler sanık yakınların mahkeme sonucunu beklemelerine mani Oldu. Bu 
arada duruşmanın yapıldığı bölümdeki diğer 
Mahkemeler de yapılamadı. 


Sizde hiç "şanlı direniş" yapanların tutumu 
var mı? Devrimci eylem 
yapanın başı dik olur, 
göğsünü gerer. 

Duvarlara "yaşasın 
direnişimiz” yazarlar 
ama, iş halka açıklama 
yapmaya gelince YDGF 
Başkanı, "Biz vapur kaçırmadık, polisten kaçtik” der. 

İşte gençleri maceraya sürükleyen,bu şeflerin siyasetleri ve tutumlarıdır. 


heyeti 

bu konuda 
incelemeler 
yapmak üzere 
önümüzdeki 
günlerde 
Uludağ'a 
gelecek 


ANKARA (ÖZEL) 

Bir süreden beri 
Türkiye ile Sovyetler 
Birliği arasında süregelen 
volfram madeni mücadelesi Sovyetler'in ısrar etmesi üzerine yeni boyutlara ulaştı. 

Eylül ayındaki görüşmeler sırasında DPT ve 
Etibank uzmanlarının 
Rusya'ya volfram satılmasına kesinlikle karşı 
çıkmaları üzerine, Enerji ve Tabii Kaynaklar 
Bakanlığı da Sovyetler'e 
satılacak mallar listesinden volframın çıkarılmasını istemişti. 

Ancak Sovyetler Birliği petrol karşılığında 
Türkiye'den alınacak 
mallar arasında bulunan 
volframdan vazgeçmedi. 
Türkiye heyetine neden 

(Devamı Sa.7, Sü.5'de) 


AET heyetiyle 
görüşmeler 


sürüyor 


© IMF heyeti hafta 
sonunda Ankara’ da 


ANKARA (ÖZEL) 

AET ile görüşmeler 
sürerken, Türkiye'ye verilen kredinin üçüncü dilimine ilişkin görüşmeler yapacak olan IMF 
heyeti Pazar günü Ankara'ya geliyor, Üçüncü 
kredi dilimi 30 milyon 
dolar olarak belirlenmişti. 

Ecevit hükümetinin 
kurulmasından hemen 
sonra Washington'da başlayan IMF heyetiyle yapılan görüşmeler sonucunda Türkiye,çeşitli yükümlülükler getiren niyet 
mektubunu hazırlayarak 
IMF yönetimine sunmuş 


+x 


KOMUTANLIKTAN GELEN 
YENI BİR EMİR ÜZERİNE 


Askeri Savcılık 
gazetemiz 


© "Konya Cunta Toplantısı” ile ilgili 
yayınımızın ordudaki astlık-üstlük ilişkisini 
zedelediği ileri sürülüyordu 


Çiğli s'ikastinde yaralanan Mehmet İsvan. 


Çiğli" de Ecevit'e kurşun 
sıkan polis ismet Çetin 


salıverilmiş 


© idamla yargılanması istenen polis 
halen tutuksuz 
© Türkeş' in Başbakan Yardımcılığı 
sırasında gerçekleştirilen tahliye için 
davayla ilgisi olmayan bir mahkemeden 
karar çikarttıtildi 
` s IZMIX (ÖZEL) 
Çiğli'de Bülent Ecevit'i öldürmek için düzenlenen suikastte Ecevit'e tengaz silahıyla ateş 
(Devamı Sa.7, Sü.6'da) 


ÇIĞLI SUİKASTI DOSYASI 


5.SAYFAMIZDA 


hakkında dava 
maktan vazgeçti 


İSTANBUL (ÖZEL) 


İstanbul 3. Kolordu 
Komutanlığı Askeri Savcılığının gazetemizin 


Kontrgerilla yayını nedeniyle önce soruşturma 
açtığı, fakat daha sonra 
gelen bir emirle soruşturmanın durdurulduğu 
bildiriliyor. 

Askeri Savcılık, gazetemizin 2, 3 ve 4 Kasım 
tarihlerinde (o yayınladığı 
Konya Cunta Toplantısı ve Nasyonal Sosyalist 
Genç Subaylar Örgütü ile 
ilgili haberlerimizde 
Askeri Ceza Kanununun 
95. maddesinin 4. bendi- 
ne aykırı hareket edildiği 

(Devamı Sa.7. Sü. 3'de) 


4. Beş Yıllık Plan 
Mecliste 


Erbakan: 
“Türkiye” yi 
dış güçler 
ekonomik 


soktu” 


ANKARA (ÖZEL) 

Millet Meclisi 4. Beş 
Yılık Kalkınma Planı 
üzerindeki (o görüşmelere 
dün saat 14.00'deki oturumunda devam etti. İlk 
olarak söz alan MSP 
Genel Başkanı Necmettin Erbakan, ülkede anarşi kol gezerken planla 
ilgilenilmesinin, o millete 
"ekmek bulamıyorsan 
pasta ye" demeye benzediğini savunarak, planın 
Meclis Başkanı tarafından hükümete iade edilmesi gerektiğini söyledi. 
Türkeş ise yaptığı konuşmada, "Türkiye'nin NA- 
(Devamı Sa.7, Sü. 6'da) 


İKİ DIŞİŞLERİ BAKANI YENİDEN BULUŞMAYI KARARLAŞTIRDI 


ÖKÇÜN VE RALLİS: 
“Mişkilerimizde olumlu 
hava yaratmaya 
çalışacağız” 

P YORUM miami ram 


Yun Türk sendikacıların ortak 
toplantısında konuşan DY F-İş Başkanı 


KIBRIS VE 
SOVYETLER BİRLİĞİ 


Kıbns sorunu, Birleşmiş Milletler ve Güvenlik Konseyi'nin gündemine girince, gözler yine 
Yeşilada'ya çevrildi. Birleşmiş Milletlerde 11C 
ülkenin oyuyla alınan kararlarla Türkiye bir kez 
daha yalnızlığa itildi ve Kıbrıs'ta ısrar ettiği 
haksız tutumu dolayısıyla bir kez daha uyarıldı. 
Sorun şimdi Güvenlik Konseyi'nin gündeminde 

Birleşmiş Milletlerin son kararında, daha önceki kararlarda yer alan hususların yanı sıra, 
toplumlararası görüşmelerin başlatılması gereğine işaret edilmesi dikkat çekicidir. 4 yıldır 
sirüncemede bırakılan Kıbrıs sorununun toplumlararası görüşmeler yoluyla çözülebileceği 
son aylarda dünya kamuoyunda kuvvet kazanmıştır. Birç ok ülke bu isteği dile getirmiş, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Waldheim bu 
konuda çabalarını yoğunlaştırmış, Türkiye de 
bu konunun üzerinde ısrarla durmaya başlamıştır. Yunanistan hükümetinin toplumlararası gö- 


(Devami Sa. 7, Sü. 3'de) 


“bu niyet mektubunun Akova: ” Türkiye-Yunanistan 


verilmesinden sonra ya- 
(Devamı S2.7, Sü.4'de) 


dostluğu köklüdür” 


© DENKTAŞ:” 
Durumumuza 
açıklık getirmenin 
Zamanıdır” 


STRASBOURG(ÖZEL) 

Avrupa Konseyi Toplantısı için Strasburg'da 
bulunan Dışişleri Bakanı 
Günduz Ökçün, Yunanistan Dışişleri Bakanı Y orgo Rallis ile bir görüşme 
yaptı. Bir saat süren görüşmede her iki ülke dışişleri bakanlarının birçok konuda görüş birliğine vardıkları öğrenildi 

İki dışişleri bakanı 
Türkiye ile Yunanistan 
arasındaki sorunların çözümü için gerekli olumlu 
havayı yaratma yolunda 
çaba harcayacaklarını bildirdil er, 

Görüşmelerinde sınır 
olayları üzerinde duran 
Ökçün ve Rallis bu olayların fazla büyütülmeme- 

(Devam: Sa. 7, Sü, 6'da) 


İSTANBUL (THA) 

Kısa adı İTF olan 
Uluslararası Taşıma İşçileri Federasyonunun 
girişimiyle İstanbul'da 
Büyük Tarabya Otelinde 
Yunanistan Panhelen 
(Devamı Sa. 7, Sü. 8'de) 


AİN 28 SE İREM SE 


Çağımızın devleri 


Bu yazıda gün geçtikçe şişmanlayan bir 


devin öyküsünü okuyacaksınız. Çocukluğumuzda dinlediğimiz masallarda sözü edilen 
devlere pek benzemese de yine de dev devdir. Yani insanı yutarlar. 

Devin adı ÜNİLEVER. Yüz yaşlarında filan var bu dev. Babası bir İngiliz. Adı William 
Lever. Aradan geçen yüzyılda özellikle 
Üçüncü Dünya: ülkelerinde çevirdiği dolaplarla 
beslendi, büyüdü. Bugün Nijerya'da, Gana'da 
en büyük işveren durumunda. Endonezya'da, 
Malezya'da, Kamerun'da orman endüstrileri- 
nin tek sözü geçen kuruluşu. Ayrıca yedi Afrika ülkesinde margarin, sekizinde deterjan, 


Yavuz Çekirge 
Spanga-İsveç 


luyor. Daha çok lüks tüketim mallarına ağırlık veriliyor. ÜNİLEVER, Çin'le Kuzey Kore dışındaki tüm ülkelerde cirit atıyor; fabrikalar kuruyor, yatırımlar yapıyor. Ekonomlar, bu tür devlere ÇOK ULUSLU ŞİRKET 
adı veriyorlar. Sık sık oluşagelen para dalgalanmaları, enflasyonlar kimler tarafından o- 


da dauzman kesilmiştir herkesin başına. Pazarlama olanağı yaratmak büyümesinin en 
ön koşullarından biridir. Reklam işine yatırılacak parayı esirgemiyor, kaz gelecek yerden 
devimiz. Örtme adlar kullanarak reklam şirketleri de yaratıyor: Şap Reklam, Babado- 


{ on Asya ülkesinde de gıda maddeleri üreti- lu Reklam, Kayseri Reklam, vb. Radyolar- 
L f mini denetimi altmda bulunduruyor. Üçüncü luşturuluyor sorusunu sormaya gerek kalmi- dan, gazetelerden dinliyoruz sonra: "Bugün 
L È Dünya ülkelerinin sömürülüşünde küçük bir Yor böylelikle. | aldın bir çiti", "Lüks tuvalet sabunu 

f halka görevini yüklenmiş ÜNİLEVER. Devin evi iki ayrı ülkede bulunuyor. Biri şahane kadının sabunu", “Omo her şeyi te 
£ Türkiye'de neler yapıyor acaba bu dev? İngiltere'de öbürüyse Hollanda'da. Devi 26  mizler"', vb. 

[f Evimize giren her tür gıda maddesine, çocu- kişi yönetiyor. Bir çok ülkede temsilcilikler,  ÜNİLEVER'in hangi ülkelerde ne gibi he- 
{ ğumuza aldığımız sakıza, çamaşır tozuna ve yavru şirketler, acenteler bulunuyor. Fakat sapları olduğunu kesin olarak söylemek ola- 
i aklınıza gelen tüm tüketim mallarının üreti. şimdiye dek hiç kimse ne üzerinde ÜNİLE-  naksız. İyi gizlenen devin, buz dağları gibi 
LẸ minde parmağı var bu devin. Türkiye'de sat- VER markalı bir mal gördü, ne de aynı adı yalnızca bir bölümünü görebiliyoruz. Göre- 


dan sonra konuştuğumuz köy muhtarları şöyle dediler; 


yem tüccarlarının aşrı 
kârmı önleyebilir. Ama 


f ON tir. Dişe diş mücadele Birisinin verdiği fiyatın eonlara “Hip dokunmuyor len iki ana engel daha Gerede > Hayyan pazarı peyce yene Bali 
Hile: in yem satan- var. Bunlardan birincisi tüccar ve cambazın elin- | birisi fiyat veriyor. Cam- 

a Karşı niçin tedbir havyan tüccarları, "'cam- dedir. Pazarı bunlar bir baz araya giriyor, —tüc- 


lan bir çok malın öbür ülkelerde de değişik 
adlarda satıldığını bilmem hiç duydunuz 
mu? Lüks tuvalet sabunu, omo çamaşır tozu, 
sana, Vita, ipana diş macunu, fruko meyva 
suyu, vb. vb. adlarını hemen hemen her yerde duymuş, görmüşsünüzdür. Bu mallar, enflasyon zamanları dışında her an piyasada bu- 


taşıyan bir şirket. Bunun bir nedeni olması 
gerekiyor doğal olarak: Devin adı gizli kalmalı kararını verenler, enine boyuna düşünmüşler nedenini de. Devin gizlenmesi, gerek 
siyasal, gerekse de ekonomik açıdan çok 
önemli. Eğer değişik adlarda gizlenen tüm 
kuruluşların arasında bir ortaklık olduğu 


bildiğimiz şu: 

360,000 kişilik bir kadrosu var. Dünyada 
en fazla işçi çalıştıran kuruluş değil ama 
yine de küçümsenecek bir dev değil. Çalıştırdığı işçi sayısına göre kuruluşları sıralarsak 
şu tablo çıkiyor karşımıza: 


labileceğiniz tüketim malları. Satın aldığımız ortaya çıkarsa, halk politikacıların yalanla- General Motors ......... 730.000 işç 
bu malların, aracılar tarafından yurdumuza rina kanar mı hiç? Aynı kuruluşun hem sa- Ford ....... U 460.000 " 
sokuluş nedeni son derecede basit. Bu işten bun, hem de sakız ürettiğini duyarsanız, lira ai e A a 410.000 " 
hem aracı kâr ediyor, hem de dev. Bilmeden ( çiğnediğiniz sakız, sabun gibi kokmaz mı? IEE ize 410.000 " 
devin beslenmesine ortak oluyoruz. Bilmiyo- Devin büyüklüğünü, şişmanlığını anlarsanız General Eletrie «© 400.000 " 
ruz, çünkü devi görmüyoruz. kıskanırsınız sonra. Daha aklınıza gelecek Ünileyen <0 E e 360.000 " 
ÜNİLEVER, perdenin arkasından oynatı: bir sürü neden sıralayabiliriz ya, bununla : 
yor Karagözü. Bir bakıyorsunuz bir fabrika- şimdilik vaktinizi almayayım. 1974 yılı istatistiklerine bakılırsa satışı 53 


dan 17.000 işçiyi atıveriyor Gana'da; bir 
bakıyorsunuz iç savaş çıkartıyor. Gözle görülmeyen, fakat etkilerini izleyebildiğimiz devin yardakçılarına tüm ülkelerde rastlayabiliyoruz, Bu işbirlikçilerin tuzu kuru oluyor 
genellikle, Altlarında en pahalı arabalar, ceplerinde bol para gerine gerine geziyorlar. Çoğunun siyasi bağları var. Ya bir senatör, ya 
da bir milletvekili destekleyidsi olmadan cirit atmaları olanaksız işbirlikçilerin. Demokrasi adı altında yutturulan masalların gerçek 


Devin diğer ilginç yanı, leş kargalığı yapması. Gece gündüz dünya piyasasını kocaman gözleriyle seyreyleyen dev, iflasa giden 
bir fabrika gördüğü vakit hemen allem kallem satın alıveriyor fabrikayı. Ne üretiyor 
bu fabrika? Sana yağı. Hemen gerekli yatırimı yapıp üretimi sürdürüyor. Ne malın adı 
değişiyor, ne de ambalajı. Yalnızca kazancın girdiği cep değişiyor. Eğer meraklı bir 
okuyucuysanız, son bir yıllık ticaret gazetelerini tarayın. Ne mi arayacaksınız? Hangi 


milyar dolar; kazanaysa 3 milyar olarak görülüyor. Daha önce de belirttiğimiz gibi bu 
resmi istatistiklerde görünen bölümü devin. 

Batı Afrika ülkelerine şöyle bir uzanırsak, 
devin izlerine hemen rastlayabiliriz. 


NİJERYA 


Uzun yıllar İngiltere'ye bağlı kalmış bir 
ülke Nijerya. Bağımsızlık savaşıyla birlikte İngilizler çekip gittikten sonra, ÜNİLE- 

u V a Kala - 


da bıraktığı fabrikalara konuveriy or. 
Bağımsızlık savaşından önce ülkede ekonomiye ve siyasi yaşama etki edebilecek 
güçte olan ROYAL NİGER KOMPANY, 
özel hükümeti, mahkemesi, ordusu olan 
bir kuruluştu. 19. yüzyılda o bölgedeki varlığını özel ordusunun gücüyle yürütürdü. Gü- 
dev böyle ukalâları. nümüzde bu kuruluşun adı artık yok ama 
Reklamın her türünü geniş çapta kullanı- | varlığı üç aşağı beş yukarı sürüp gidiyor. 
yor #ÜNİLEVER. 20 kadar ee Sahibi o Nasil mı? al ya 
olduğu reklam Şirketlefi sayesinde,bu konu- 1929 yılında kurulan United Africa Com- 


lerin kimler tarafından alındığını araştırın 
yeter. Buradan kalkarak şunu da söyleyebiliriz: İflasa giden şirketlerin iflas nedeni de 
ÜNİLEVER. Elinde bulundurduğu sermaye- 
nin büyüklüğü, rekabeti de ortadan kaldıracak güçte. Yağ satan başka bir şirket mi var? 
Hemen fiyatı düşürüp piyasadan siliveriyor 


69-70 yıllarında Londra'daki ÜNİLEVER 
yönetim kurulu, uzun araştırmalardan sonra 
çeşitli ülkelerde halkın saydam diş macununa gereksinme duyduğunu saptadı. Bir süre 
sonra, dört ayrı ülkede değişik adlar altında 
saydam diş macunları piyasaya sürüldü. Devin ayağı yalnızca Üçüncü Dünya" ülkelerinde 
değil doğal olarak. İkinci Dünya ülkelerinde 
de daha değişik taktikler uyguluyor. Diş 
macunu örneğinde olduğu gibi. İkinci Dünya 
ülkelerinde pazarlama daha değişik yürütü- 


HALKIN SESİ 


- GAZETEMİZİN SAHİBİ 45 MİLYON HALKTIR- 


Hayvan yetiştiricilerinin önünde iki ana engel: 


GAMBAZLAR VE ET KOMBINASI 


BİR OKUYUCU 
Bu konuda, toplantı- 


almıyor musunuz? Bu da 
tefecinin, devlet yetkililerinden o çekinmediklerini, onların koruyuculuğu altında bu işi yap 
taklarını gösteriyor." 


bazlar". Diğeri 
kombinası. 
Kars hayvan pazarı şehir dışında. Hayvanlarla, 
insanlarla dolup taşar her 
gün. Hayvan pazarında 
hayvan satmak zorlu iş- 


ağgıbı ormuşler. Ağa 
düşen satıcı kendini kolay kurtaramaz. 
Tüccarlarla cambazlar, 
dokuz-on kişi birarada 
çalışıyor. Üç-dört tanesi birlikte fiyat veriyor. 


ise et 


“Aslında Vali Bey bu 


Üreticinin önüne diki- 


carla anlaşıklı olarak— az 
fiyat verenden iki misli 


T.C. fiyat söylüyor. Satıcıyı 


tek hakimi 


meydanın 


van besleyicilerinin satış 


pany, direk olarak ÜNİLEVER'e bağlı. Ülke bağımsızlığına kavuştuktan sonra bile, 
ekonomisinin can damarı olan petrolu ÜNİ- 
LEVER işletiyor. Seksen milyon nüfusu 
olan ülke petrolu kamulaştırınca bu kez de 
ülkenin ithalatını eline geçiriyor, UNİLE- 
VER. Kanlı bağımsızlık savaşları veren ülke 
bir türlü atamıyor üzerinden bu asalak devi. 


ZAİRE 


Zaire'de 44.000 hektarlık kauçuk tarlalarının geliri ÜNİLEVER'in cebine akıyor. Bu 
tarlalara Belçika Kralı Leopold'un adıyla yatırım yapan devin babası William Lever'den 
başkası değil. 

Devin sermayesinin % 8'i Afrika kıtasında 
işletiliyor. Öte yandan kuruluşun kazarzının 
% 17'siyse yine Afrika kıtasından gelmektedir. 

Kurtuluş savaşlarıyla bilinçlenen Afrika 
halkı, sömürüyü durdurmak isterken ÜNİLE- 
VER gibi devler de yeni sömürü yöntemleri 
geliştirmektedir. Eski tür ticari ilişkileri 
yani, hammadde alım satımını birakarak 
daha çok kazanç getiren alanlara el atmaktadır. Pazar arayan ülkelere, kuruluşlara geniş olanaklar sağlayarak, milyonlarca dolar 
komisyonu cebe indirmeyi daha tehlikesiz 
bulmaktadır artık. 

Bağımsızlıklarına kavuşmuş ülkeler endüstrilerini geliştirmek istemekte ve çokuluslu şirketlere karşı mücadele etmektedirler. 
Ülkemizde de geniş çapta yayılan montaj 
sanayi mavalının ortaya çıkması, ÜNİLEVER 
gibi çokuluslu şirketlerin kurnazca sömürme 
yöntemlerinin en sonuncusudur. Politikacılar ül kelerinde ağır sanayi kurduklarını bağır 
bağır ilan ederken devlerin ceplerine paralar 
yine dolmaktadır. İşte Anadol, işte Fiat, 
işte Renault, işte yük kamyonları, işte TİR 
kamyonları. Karöserlerinden başka hiçbir 
parçasının ülkemizde üretilmediği kamyonların paraları nerelere gitmektedir? 

Devin öyküsü burada bitmiyor doğal olarak. Yapmış olduğum kısa araştırmadan elde ettiğim bilgilerin bir özeti,şimdiye kadar 
okuduklarınız. ÜNİLEVER, yüzlerce devden 
yalnızca birisi, Bu devler son yıllarda biraz 
K O KaYDE er, KdZd d oner DO. 
lümlerinden oldular, ama yine de onların kaçırdığı fırsatları yakalayan başka kuruluşlar 
var. Hem devlerin korktuğu bir başka dev 
var artık ortalıkta gezinen. Hepsinden daha 
büyük, hepsinden daha şişman. Bağımsızlık 
savaşları veren ülkelere artık bu yeni dev 
sahip çıkıyor, eski devlerden kalanları o 
devralıyor. Angola'da, Etyopya'da at oynatan, yeni yöntemler geliştiren bir dev. Hepimizin yakından tanıdığı bu devin adı da 
SOVYETLER BİRLİĞİ, 


satmaya zorluyor. 


BAYINDIRLIK BAKANLIĞI 
KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 
4.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN 


1— 28.164.240.00 TL. Keşif Bedelli Et Balık Kavşağı-Mamak Üst Geçit, 
Çiftlik Ayrımı-Et Balık Kavşağı Yollarının Bitümlü Sıcak Karışım Kaplama onarımı için Alacaatlı veya Çimento Fabrikası Taş Ocağından Güvercinlik Bitümlü Sıcak Karışım Kaplama Şantiyesine agrega ihzaratı ve taşıma işi 2490 
sayılı yasanın 31. maddesine göre kapı.ı zarf usülü ile eksiltmeye konulmuştur. 
2— Eksiltme 11.12.1978 Pazartesi günü saat 15.00 te Komisyon Başkanlığı Odasında yapılacaktır. 
3— Eksiltme dosyası çalışma saatleri dahilinde 4. Bölge Müdürlüğü Asfalt 
Şefliğinde görülebilir. 
4—Yeterlik belgesi alabilmek için: 
a- Bayındırlık Bakanlığından alınmış ve süresi dolmamış (B) grubundan 
enaz işin keşif bedeli kadar müteahhitlik kamesi veya işin keşif bedeli 
kadar bu tip iş yaptığını belirtir iş bitirme belgeleri, 
b- Bu iş için gerekli olan teknik personel-»bildirisini, 
c-Bu iş için gerekli olan yapı araçları belgesini ve yapı araçları listesi ile 
bunların kendilerine ait olduğunu belgeleyen evrakı, kira ile hariçten temin edilecek ana inşaat makinaları için ayrıca bildirimde bulunulması, 
d-İlgili Şantiye Şefliğinden alınmış iş yeri görme belgesini, 
e—Bu işin dosyasını tetkik ettiğine dair Asfalt Şefliğinden alınmış belgeyi, z 
f-İsteklilerin tek kişi olması halinde noter tasdikli imza sirkülerini Şirket olması halinde Şirketin noter tasdikli imza sirkülerini, 
g-İkk ilandan sonraki mali durum bildirisini, Banka referans mektubunu, 
h-İsteklilerin 5.12.1978 Salı günü saat 17.30'a kadar Müdürlüğümüze 
müracaat etmeleri gerekmektedir, Posta ile müracaat kabul edilmez. Müracaatlarda umumi evrak kaydı şarttır. 
5—Eksiltmeye girebilmek için: 
a-İsteklilerin 1978 yılına ait Ticaret ve Sanayi Odası Belgesini, 
b—Yeterlik belgesini, 
c—858.677.00 TL'lık geçici teminatın teklif ve taahüt mektubuna eklemeler gerekir. 
6—Teklif Mektuplarını Bitümlü Kaplama İşleri için kapalı zarf usulü ile ek- 
| siltme Şartnamesinin 3.8.2 maddesinde belirtilen şartları yerine getirdikten 
İ sonra Bölge Müdürlüğü İhale Komisyon Başkanlığına en geç 11.12.1978 Pa- 
İ | zertesi günü saat 14.00'e kadar makbuz karşılığında vermeleri gerekir. 
y T—İsteklilerin 50 TL. karşılığında yukarıda belirlenen işin dosyasını Malzeme Amirliğinden alâbilirler. 
| Fotokopili Belgelerin noterden tasdikli olmaları zorunludur. 


İlan olunur. (Basın 27972 — 1523 


bir kenara bırakıp, bu 
kez tüccarla,cambaz alışverişi yapıyorlar.Cambaz 
allayıp pullayıp fiyatı kabul ettiriyor, satıcı köylüye. Köylü mecburen oldu 
bitti karşısında kabul e- 
,diyor. Cambaz hayvanını 
sattığı için satıcı köylü- 

en satıcı parası alıyor. 
'Dönüp tüccarın yanına 
varıyor ve bu kez ondan 
yaptığı işin karşılığı olarak bir miktar para alr 
yor. 

İşte pazarda köylüye 
illallah dedirten bunlardır. Varolan bu yapının 
bu unsurları üretici köy- 


lünün kanını kene gibi 
emiyorlar. 
Evet,. tüccar ve cam- 


baz halkın can.düşmanları. Bu ikili mutlaka”kırılip ortadan kaldırılmalıdir. 

Bu yıl hayvan fiyatlarının ucuz olduğunu duyan İstanbullu, Eskişehirli, o Adapazarlı, Yozgath, Antepli tüccarlar da 
Kars'a akın etmişler. Onlar da bir yandan kaptıklarını kapıyorlar, malı çok 
ucuza alıyorlar. 

Hayvan fiyatları oldukça düşük. Bir inek 
4-5 bin, bir çift öküz 
16-20 bine zor alıcı buluyor. 130-140 kg. gelen 
bir çift koç 4500 liraya 
alıcı bulamıyor. Bunun 
normal şartlarda satışı 
6000 liradan aşağı ol 
maz. 

"Yem olmadığı için 
damızlık koyun ve koçlarımı mecburen satıyorum. Tüccar-cambaz 


olmuş. Malımızı elimiz- 


den zorla alıyorlar. 90 
kilö gelen koça 1500 lira 
veriyor, elimizden hayvanı zorla alıyorlar. Biz 
karşı çıkınca da bize ba- 
Zırıp çağırıp malın fiyatını iyice düşürüyorlar. 
Cambazlar tüccarın yardımcısı. Meydanda köylü 
yalnız. Valilik ve idare 
bu konuya hiç değinmiyor." 

Köylünün önündeki 
diğer engel de et kombinasındaki uygulamalar. 

Hayvan o satımlarının 
oldukça fazla olduğu bu 
yıl, Kars Et Kombinası 
küçük üreticiden yana 
hiç bir karar almadı. Bir 
kaç hayvanını satmak zorunda olan köylünün 
hayvanını hemen almıyor. Ya 15-20 gün sonra 
getir diyor ya da "zamanı 
geçti” deyip işin içinden 
çıkıveriyor. 

Yolboyu köyünden 
bir köylü şöyle dedi: 
“Tüccarın, büyük hayvan 
sahiplerinin hayvanların- 
dan bize sıra gelmiyor ki. 
Tüccar köylülerden hayvanı alıp ya onbeş-yirmi 
gün besliyor ya da hemen 
kombinaya satıyor. Üstelik oldukça fazla bir para 
kazanıyorlar. 

"Hayvanlarımı kesim 
için ne zaman getireyim 
diye kombinaya gittim. 
Kesim memuru ile konuştum. 'Olmaz' deyip 
kesip attı. Kesilecek hayvanım az da değil. 30-40 
tane.” 

Gerçekten de kombina tüccarın ve büyük hay- 


yeri olmuş. Küçük üretici ise birkaç hayvanını 
satmak için ya 15-20 
gün sıra bekliyor. Ya da 
götürüp hayvan pazarin- 
da tüccara satıyor. Şartlar ve içinde yaşadığı düzenin sağladığı olanaklar 
6000 liralık bir çift ko- 


Her geçen gün büyük! 
bir zorluğun, yıkımın içine itiliyor hayvancılıkla 
uğraşan köylü: Hayvanalk da her * yıl daha fazla 
geriliyor. 

Köylü de bu sorunların bir an önce çözülmesini istiyor. 


çu, 4500 liraya — BİTTİ — 


AYDINLIK 
YAYINLARI 


Genel Dağıtım: 
TÜR-DA, 
Hamam sokak No:4 
» Cağaloğlu-istanbul F: 


7,5 Lira jiii 


` Aydınlık a i 


Halkın Gri taraftarı 


bir grup okuyucuya cevap 


19.9.1978 tarihli gazelenizde Halkin Kurluluşu sempatizanı arkadaşa 
vermiş olduğunuz yanıltan dolayı bu yazıyı yazma gereğini hissettik. 3 

Halkın Kurtuluşu dergisi bundan önceleri manşet manşet Kontrgerilla gerçeğini ortaya çıkarmışlır. Ve bugün de o uğurda faşist ve sosyal-faşistlere 
karşı mücadelesini sürdürürken siz salon devrimcileri Adana'da iki yoldaşımızı, faşistlerin seviyesine düşerek, katleltiniz. Bunu da bir tartışma sonucu 
birbirlerini vurdular diyerek basına aksetlirmeye, üstelik gazetemizi sallırmuıyorlar diye bas bas bağırarak suçunuzu örlbas elmeye çalıştınız 

Şimdiye kadar gazelenizin, diğer burjuva basın gibi hiçbir engele rastlamadan sihhalli, bir şekilde nasıl devam etliğini de merak ediyoruz. Fakat 
halkımız gerçekleri şimdi daha iyi görmek ledir. Í Mr -W 

Sizin tek gayeniz Ümraniye'deki, Diyarbakır'daki, Adana'daki devrimcilerin isimlerini vererek Kontrgerilla diye manşet manşel yazdığınız faşist 
kurumların hizmelçiliğini yapmaktır. Unutmayın ki, bu yaptıklarmızla burjuvazinin polisliğini yapmaktasınız. Bu yaplıklarınızın hesabını da tarih 
önünde vereceksiniz. fa a J 

Bu yazının tümünü AYDINLIK MECLİSİ Köşenizde yayınlayacağınızı 
umuyoruz. Ancak bu konudaki tavrınız da devrimci yayındaki tavrınığı 
gösterecektir. : 7 

Not: Aynı yazının fotokopisini siz yayınlamadığınız lakdirde biz gerek 
li yayın organlarına ileleceğiz. 


AKŞEHİR CEZAEVİNDEN BİR GRUP 
HALKIN KURTULUŞU TARAFTARI HÜKÜMLÜ 


liyetlerini halk öğrensin diye gazeteyi 
halka ulaştırmaya çalışan devrimdiler karşısında bu sefer Kontrgerillayı değil ama Halkın Kurtuluşu'nu 
buluyorlar. İşte bahsini ettiğiniz iki 
arkadaşınız bu saldırı sırasında ölmüşlerdir. Kimin öldürdüğünü bir 
yana birakalım, ölen Oktay ve Faysal saldıran grubun içindeydiler. 

Mektubunuzun bir başka yerinde 
de "sizin tek gayeniz Ümraniye'deki 
Diyarbakır'daki, Adana'daki devrimcilerin isimlerini vererek Kontrgeri|- 
lanın hizmetçiliğini yapmaktır” diyorsunuz. 

Peki size sorarız, bir devrimci bir 
başka devrimciye silah çeker, saldırır 
mı? Nerede görülmüştür? Silah çekip 
saldıran düşmandır değil mi? Bunu 
da tartışmak gereksiz çünkü Halkın 
Kurtuluşu zaten dergisinde de Aydınlık gazetesini düşman ilan ediyor. Öyleyse “sana silah çekip, saldıran arkadaşımız nasıl halka açıklarsın" diye 
bize sorması gülünç tür. Bu tıpkı her 


AYDINLIK: Sayın Akşehir Ceza: 
evinden yazan okuyucularımız, biliyorsunuz bu köşede uzun zamandır 
MHP'li gençlerle tartışıyoruz. İzlediyseniz, hatırlayacaksınız onlar da 
mektuplarının sonuna aynı tehdidi 
koyuyorlar. "Yayınlamazsanız başka 
yayın organlarında oyayınlatırız." 
Niye yayınlamayalım mektubunuzu? 
Bir Halkın Kurtuluşçusu ile tartışma 
ortamı bulabildiğimize biz Seviniyoruz. Çünkü biliyorsunuz, mutlaka bilmeniz gerekir, Halkın Kurtuluşu bu 
tartışma ortamını yok etmiştir. Devrimciler Halkın Kurtuluşunu kitle 
önünde tartışmaya bir iki kere değil, 
defalarca çağırmıştır. Buna yanaşmayan Halkın Kurtuluşu dur. Üstelik 
yine hatırlayacaksınız, değil karşılıklı 
tartışmak, AYDINLIK gazetesinin 
okunmasını da tabanına yasaklamıştır. Aydınlık satışlarını engellemek 
için Halkın Kurtuluşu saldırılar 
düzenlemektedir. Yani sırf tabanın 
değil, halkın Aydınlık okumasını 


Kontrgeri lamp" Ordumuzun şerefli su 
baylarına dil uzatıyorlar" demesine 
benziyor. Siz Halkın Kurtuluşu'na 
'Neden Aydınlık düşmanımızdır" 
“Neden Aydınlık satanlara saldırıyoruz ' diye soracağınıza, saldırı sırasında ölen iki kişinin hesabını bizden | 
soruyorsunuz. Ölen iki arkadaşınızın | 
hesabını da bizden değil Halkın Kür- | 
tuluşun'dan sormanız gerekir, Sizin 
kullandığınız kelimelerle söyleyelim 
'Halkın Kurtuluşu Kontrgerillaya 
hizmetçilik etmiyorda va ne yapıyor? 

"Aydinlik hakim Sınıfların izniyle çıkıyor”, Bu'dümleyi yazarken sahi hiç düşündünüz mü? Düşünerek 
mi yazdınız, Halkın Kurtuluşundan 
olduğu gibi mi. aldınız? Halkın Kurtuluşu zaten mantığa değil, gençlerin heyecanına hitabediyor. Ama sormazlar mı size'va Halkın Kurtuluşu 
kimin izniyle çıkıyor'diye? O zaman 
ne cevap verirsiniz? 

Arkadaş gazete çıkarmak, basın 
hürriyeti. yürüyüş yapma, afiş asma, 
burjuvazinin verdiği izinler değil, 
mücadeleler sonucu kazanılmış haklardır. Halkın Kurtuluşunun bürnu 
kaf dağında olduğu için tabii kendisinin böyle rahatça yazıp“ çizmesini sağlayan yıllardır Türkiye 
de verilen mücadeleyi de tanımazlar. Bu mücadeleyle kazanılmış hakların kıymetini de bilmezler, Elde 
edilmiş hakları koruyup. daha fazla 
hakkını aramak için mücadele edeceğine meşru yoldan yapılacak bir 
eylemi gayri meşru yollardan yapıyor. Ne için, gençlerin gözünü boyayabilmek için. Siz de işte böyle 
mektubunuzda bize Kontrgerillayı 
hiçbir yerde yayınlanmamış gizli 
belgeleri ortaya dökerek açıklayan 
“size nasıl izin venli- 


Aydınlık'ı okumanıza bize mektup 
yazmanıza çok sevindik. 

Mektubunuzda birinci yanlış Halkın Kurtuluşu'nun manşet manşet 
Kontrgerilla gerçeğini ortaya çıkardığını söylemeniz. Gerçek böyle olsaydı, buna sevinir, biz Halkın Kurtuluşu'nun bu devrimci tutumunu destekler, yayınladığı belgeleri gazetemizde basardık. Ama ne yazık ki, gerçek böyle değildir. 

Halkın Kurtuluşu adlı dergiyi sürekli izliyoruz: Bakın biz Kontrgerillayı belgeleriyle açıkladığımızda 
Halkın Kurtuluşu ne yazmış: 

"Bunların Kontrgerilla vb. karşı 
sözleri kimseyi aldatmamalıdır. Çünkü AYDINLIK-TİKP revizyonistleri 
bir yandan bu şekilde faşist diktatörlüğü aklamaya çalışırken, diğer 
yandan da ülkemizin sivil Amerikancı faşistleriyle elele (o vermekte." 
(HALKIN KURTULUŞU, 7 Ağus 
tos, sayı 121) 

Gördüğünüz gibi Halkın Kurtuluşu 
Kontrgerillanın, MHP in faaliyetleri- 
nin açığa çıkarılmasına hiç sevinmemiş. Dergisinde Kontrgerilla. belgele 
rini bizden alıp yayınlamıyor.Baskılara, Kontrgerillacıların tehditlerine 
karşı Aydınlık'a destek olmuyor da 
sahte TKP'nin Bizim Radyosundan 
öğrendiklerini satıyor: "'Kontrgerillayı hedef olarak göstermek, faşist diktatörlüğü aklamak içindir". "Kontrgerillayı açıklayanlar, Amerikancı faşistlerle eleleymiş." Hatırlayacaksr 
nız, Kontrgerillacılar da mektupların 
da gazetemizin Baş Yazarı Doğu Perinçek'in CİA ajanı olduğu iddiasında bulunmuşlardı. Bunun üzerine 
bir düşünün. 

Bunları küfür, hakaret diye addetmeyin, Ne yazık ki, gerçekler Halkın Kurtuluşu'nun Kontrgerillanın 
istediği şekilde hareket ettiğini gösteriyor. 10 Temmuzda Kontrgerillaya 
karşı yayınımız başlıyor. Ardından 
bir de bakıyoruz ki Halkın Kurtuluşu Aydınlık'a savaş ilan etmiş. Gaze 
tenin satışmı engellemeye çalışıyor, 
her yerde saldırmaya başlıyor. "Siz 
salon devrimcileri Adana'da iki yoldaşımızı öldürdünüz" diyorsunuz, ya 
işte biz de bu saldırılardan bahsediyoruz. Adana'da Kontrgerillanın faa- 


BULMACA 


SOLDAN SAĞA— 1) Bir ülkenin en degeri şeyi. 2) Eğleşmek. 3) Tersi bir renk 
-Bir binek hayvanı - Çoğu birinci, ikinci 
ve dördüncü dizeleri uyaklı olan halk koşuğu. 4) Eski dilde su. 5) Çürüyen asalak 
kapitalizm. 6) Tersi konut - Kâfi 7) Prestij, 
saygınlık - Tersi kısa zaman. 8) Bir erkek 
ismi - Tersi bilgin. 9) Tersi Fransa'da bir 
şehir - Köpek. 10) Tutsak, köle - Cet, soy. 
11) On yıl önce kaybettiğimiz bir devrimci önder (iki ke ime). 


bir gazeteye, 
yor diye soruyorsunuz. 

Bunu bize mahkemelerde soruyorlar, Hakkımızdır diyoruz, basn 
kanunlarından bahsediyoruz. Halktan hiçbir şeyin gizlenemeyeceğini, 
bizim değil Kontrgerillanın gayri 
meşru olduğunu söylüyoruz: Bu da 
mücadelenin bir kısmıdır. İşte Kontr 
gerilayı en gizli bekeleriyle açıklamaya cesaretimiz de buradan gelmektedir. 

Tekrar mektubunuzu bekleriz. 


iöecuceasu MN - 


YUKARDAN AŞAĞI-— 1) Rus Sosyal Demokrat Partisi 
1. Kongresinde Lenin'in başını çektiği gruba verilen ad. 2) Avuç içi - Hun imparatorluğunun komutanlarından birisi - 
Tersi müzikte duraklama işareti. 3) Tersi iplik, sicim, td 
gibi ince şeylerden kafes biçiminde yapılmış örgü - Yük bağlamak gibi işlerde kullanılan kalın bükülmüş sicim - Anlamlı iz 
ya da davranış, işaret - Çalışma. 4) Bir erkek ismi - İran ile 
Arap yarımadası arasında yer alan körfezin adı. 5) Malzeme 
6) Kalay elementinin simgesi - Tersi oy — Katışıksız. 7) Tersi 
bir soru eki - Apartmanların bölümlerinden biri - Bir nota. k 
8) Fiyat artışı - Marksizm'in beş ustasından biri 9) Deniz  sjajy IMA EO MDA] 
kuvvetlerinde . yüksek bir rütbe - Tersi uzaklık belirten işaret "ØRER ONA 
10) Fazlası aşık usandırır. - İlişkin, birinin olmak. 11) Tersi WİgMİZENZYELİ 

son değil - Bir uzaklık ölçüsü - Güneş doğmadan önceki an. ii 


İR G 
s[ula elk]? Triol 


Brejnev, 
Almanya'dan 
sonra 
İngiltere'yi 
de tehdit etti 


İngiltere Başbakanı Callaghan 


Askeri birliklerin göstericilere 
ateşaçması üzerine 


Tahran esnafı 
dükkanını açmıyor 


@ Azhari, ülkedeki ÇA AHRAN 

NSLAR 

savaş durumunu İran başkenti Tahrah' 

bertaraf etmek için dave diğer bir çok büyük 

> 3 kentte, gösteri ve grevleişbaşına geldiğini rin sürdüğü bildiriliyor. 

iddia etti Öte yandan, önceki 


GÜNEYDOĞU 
ASYA'DA NELER 
OLUYOR? (1) 
Reha Akbay 
Korsan 
Brejnev'in tomistanı 


Geçtiğimiz günlerde yapılan iki gezi, Güney 
Doğu Asya'yı yeniden gündeme getirdi. Vietnam Başbakanı Pham Van Dong'un ve Çin 
Başbakan Yardımcısı Deng Siao-ping'in ASE- 
AN (Güney Doğu Asya Ülkeleri Birliği) ülkelerine yaptıkları ziyaretler, bölgedeki gelişmelerin daha berrak bir şekilde kavranılmasına 
hizmet etti. 

Önce kısaca bir' kaç olayı sıralayalım: 

xMoskova. TASS ajansı, Sovyetler Birliği 
yönetiminin ASEAN Paktını desteklediğini 
açıkladı. 


keri birliklerin göstericilere ateş açmasını ve bu 
saldırı sırasında bir çok 
kişinin hayatını kaybetmesini protesto etmek amacıyla, Tahran çarşı esnafının dükkanlarını açmadığı belirtiliyor. 


"Çin'e silah 
satarsaniz 
lişkilerimiz bozulur” 


© ingiltere’ nin Çin”e Harries tipi 100 uçak satacağı açıklandı 


SSCB Devet Baskanı Brejnev 


, DIŞ HABERLER SERVİSİ 
Eritre Kurtuluş Cephesi bir bildiri 
yayınlayarak, Küba ve Rus subayla- 


a lins AEN . : Pİ nın yönetimindeki i işili 

© ingiltere’ nin Çin'e silah satmaya karar vermesi Rusya'yı telaşlandırdı Etyopya. ordusunun E (elik 

DIŞ HABERLER ( kanı Brejnev, ingiltere retinin ardından, İngik -yönelttiği baskıları daha | gini açıkladı r C Tn Saldınya geç- 
SERVİSİ Başbakanı Callaghan'a tere'nin Çin'e silah ve daartırdığı gözleniyor. à 

bir mesaj göndererek, askeri malzeme satacağı Bilindiği gibi, Rusya, Saldırıların 18 Kasım tarihinde 


İngiltere'nin Çin'e silah 
ve askeri malzeme satması halinde, iki ülke 
arasındaki ilişkilerin bun- 


Sovyetler Birliği, İngiltere'nin Çin'e silah 
satması halinde, İngiltere ile ilişkilerini bozaca- 


sadece İngiltere'ye değil, 
Federal Almanya'ya da 
yönelttiği tehditleri 
yoğunlaştırmış ve bu 


açıklanmıştı. Rusya, o 
günlerden bu yana, Çin'e 
silah satmaması konusunda İngiltere'yi sık sık teh- 


başladığını açıklayan Cephe bildirisi, olayların bu derece vahimleşmesinden Rusya ve Küba'nın sorumlu olduğunu ve saldırının Sovyetler 


ğını açıkladı. dan çok ciddi bir biçim dit ediyordu. ülkelerin devlet egemen- Birliği. Etvopva (anl asmin h 
Londra'da yayınlanan de etkileneceğini belirtti. İngiltere'nin Çin'e liğini hiçe sayar bir bi- SIER ie R EEA raa 
Daily Telegraph gazetesi- Hatırlanacağı o gibi, Harries tipi, dikine ha- çimde, Çin'le ilişkilerini derece dikkate değer olduğunu 


nin konuyla ilgili olarak 
verdiği habere göre, Sovyetler Birliği Devlet Baş- 


geçtiğimiz aylarda, Çin 
Dışişleri Bakan Yardımcısının İngiltere'yi ziya- 


valanan 100 uçak satacağinın açıklanması üzerine, Rusya'nın bu ülkeye 


geliştirmemeleri konusunda İngiltere'yi ve Almanya'yı uyarmıştı. 


belirtiyor. k 
Eritre Kurtuluş Cephesinin 


açıklamasında, kurtuluş , kuvvetlerinin Asmara-Massua hattından geri 
çekildikleri ( belirtilerek, dinya 
kamuoyunun Eritre halkının mücadelesini desteklemesi istendi. 


SALDIRGANLAR ASMARA'YA 
GİRDİLER 


Etyopya radyosu, bombardıman 
uçaklarının desteği altında, Eritre 
hatlarına karşı giriştikleri saldırı 
sonucunda Asmara limanını ele geçirdiklerini açıkladı. 

Bilindiği gibi, Rus ve Kübalı askerlerin yoğun desteğinerağmen Etyopya birlikleri, şimdiye dek Asmara 
e yaklaşmayı başaramamışardı. 


BASKILARI KARETMİYOR 


KGB'NİN BASIN ÖZGÜRLÜĞÜ ÜZERİNDEKİ 


Sovyet halkı, çeşitli yöntemlerle basına konan 


gün Tahran çarşısında as- 


RUS VE KÜBALI 
ASKERLERİN DESTEĞİNDE 
120 bin kişilik Etyopya 

ordusu Eritre'ye saldırdı 


© Saldırganlar Asmara kentini ele geçirdiler 


Dükkan sahipleri askeri birliklerin ve polisin .saldırısını protesto etmek amacıyla başlattıkları direnişin ne kadar süreceğini açıklamadılar. 


Bu arada, sora erdiği 


iddia edilen petrol râfine- 


rilerindeki grevlerin  sürdüğü, haberleşme işkolunda uzun süredir devam 
eden grevin ise bütün hayatı etkilemekte olduğu 
bildiriliyor. 

Bölgedeki kaynaklar, 
basın işçilerinin grevi nedeniyle de İran'da hiçbir 
gazetenin yayınlanmadığını, grevci işçilerin, "basin özgürlüğüne yönelen 
saldırıları bertaraf etmek 
için sonuna kadar direneceklerini"' açıkladıklarını 
belirtiyorlar. 


AZHARİ HÜKÜMETİ 
GÜVEN OYU ALDI 


General Azhari hükümeti İran parlamentosunda 27'ye karşı 191 
oyla güven oyu aldı. Oylamadan önce bir konuşma yapan Azhari, İran 


ve hükümetinin 
bu duruma bir çözüm 
bulmak “amacıyla işbaşı 
na geldiğini iddia etti. 


Portekiz'de veni hükümet 
göreve başladı 


LİZBON(THA) 


Portekiz'de yeni hükümet önceki gün yemin 
ederek göreve başladı. 

Hukuk profesörü ve 
Sosyal Demokrat -Parti 
eski Başkanı Carlos Mo- 
ta Pinto (42) teknokratlardan: oluşan bir hükümet kurdu. 


* Vietnam Başbakanı komşu ülkelerle ilişkilerini güçlendirmek amacıyla bir geziye çıktı. 

Moskova, Sovyet-Vietnam Dostluk ve İşbirliği anlaşması imzalandı. 

»Deng Siao-ping Tayland, Malezya ve Singapur'u kapsayan bir gezi yaptı. 

Asya'nın çekik gözlü insanlarının yaşadığı 
bu pirinç diyarında, Sovyetler Birliği'nin 
tutum değişikliği nasıl açıklanabilir? Düne 
kadar ASEAN'ı "Emperyalizmin karakolu", 
olarak karalayan Moskova, bugün artık bu 
Paktı "Bölgede barış, bağımsızlık ve ilerlemenin bir unsuru" olarak değerlendiriyor. 

Bu tornistanın nedenlerini anlamak için 
çok yakın geçmişi şöyle bir deşmekte yarar 
var. "'Rusya'nın aslanı" Hanoi rejimi, Demokratik Kamboçya'ya saldırmağa başladığından 
bu yana tecrite gidiyor. Vietnam yönetimi bir 
de ülkesinde yaşayan Çin asıllı insanlara ve 
kendi halkına baskı yapınca, kamuoyunda bayağı gözden düştü. 

Rusya, Vietnam'ı kışkırtarak emeline 
ulaşamayacağını görünce, bu sefer bir manevra yaparak bir göz boyama kampanyasına girişti, Moskova hiç olmazsa kısa vadede saldırgan ve bölücü yüzünü gizlemek istedi. Bu sefer ASEAN'ı içten yıkmak için faaliyetlerini 
yoğunlaştırdı. 

şte, Brejnev'in ASEAN ülkelerine şirin 
Pinme gayretinin altında yatan gerçek bur. 

Ancak Kremlin yönetimi, bu arada Vietnam'ın saldırgan tutumunu açıkça desteklemeyi de ihmal etmiyor. 

Nitekim, 3 Kasım'da imzalanan Sovyet- 


alında bölge halklarına, özellike Çin'e ve 
Kamboçya'ya karşı yapılmış bir "Düşman 
lik ve Suç ortaklığı" anlaşmasından başka 
bir şey değildir. 

“Far Eastern Economic" dergisi, Vietnam'"ı 
“Rusya'nın özel statülü uydusu" olarak tanımlarken, Fransız "'Le Monde" gazetesi bu anlaşmayı şöyle değerlendiriyor: "Anlaşmanın 
içeriği, Moskova'nın Doğu Avrupa ülkeleri 
ile yaptığı anlaşmalar türündendir". Batı ülkeleri de bu anlaşmayı Çin'e karşı bir askeri 
ittifak olarak nitelediler. 

Hanoi'nin 29 Haziran'da COMECON'a üye 
olduğunu da hatırlarsak, Pham Van Dong'un 
gezisini, bir "Rus elçisinin Güney Doğu Asya 
macerası" olarak nitdemek yanlış olmayacak- 


sansürü boşa çıkarıyor” 


© Teksir makinalarının zaptü rept altında olduğu Rusya'da 
muhaliflerin yazıları fotoğraf makinasıyla çoğaltılıyor 


DIŞ HABERLER SEKVİSİ 


İngiliz Herald Tribune gazetesi, yazar Hovard Kaplan'ın, Rusya'da basına uygulanan 
baskıları xonu alan bir yazısını yayınladı. 
Yazıda, bütün baskılara rağmen dağıtımı ve 
basımı gerçekleştirilen ve ''samizdat" adi verilen gizli yayınlar da konu ediliyor. 

Yazar, Rusya'da basın özgürlüğüne uygulanan yoğun baskılara örnek olarak, şunları 
söylüyor: 

"Sovyetler Birliği'nde her teksir makinasından bir KGB görevlisi sorumludur. Herhangi bir kimse, bu makinalardan birini kullanmak istediği zaman KGB'den izin almak 
zorundadır. Sovyet vatandaşları teksir makinası satın alamazlar ve bunlardan birini özel 
olarak kullanamazlar. 

"Sovyetler Birliği'nde satın alınan her 
daktilo polise kayıt ettirilir. Sahibinin adı ve 
adresi, AR en seri numarası dosyalanır. 
Daktiloyla yazılan örnek bir sayfa, Moskova 
da len insky Meydanı 2 Dum aradaki KGB 
bilgisayarına kaydedilir. 

“öte yandan, Rus yazarlar yurt dışına 
çıkarken yanlarında yayınlanmamış metin 
götüremezler. 'Bir ormanın tasvir edilmesi' 
gibi masum konuları bile ele alsalar, bunu ülke dışına çıkaramazlar. Sansürün izni olmadan yurt dışına hiç bir şey çıkarılamaz." 


SAMİZDATLAR 
İngiliz yazar bütün bu baskılara rağmen, 
revizyonist diktatörlüğe karşı mücadele eden 


"Samizdat, sansirün onaylamayacağı eserlerin daktilo veya fotoğraf makinasıyla çogatılmış kopyalarına verilen isim. Yazar ya 
da bir arkadaşı, resmi kayıtlara geçmemiş 
bir daktiloyla yazıyı mümkün olduğu kadar 
çok Sayıda çoğaltıyor." 


ESERLER FOTOĞRAFLA 
ÇOĞALTILIYOR 

"Halkın beğenisini kazanan eserler elden 
ede dolaşırken, sonunda bir fotoğrafçının 
dine geçiyor. O da karanlık odasında yazı- 
nin pek çok kopyasını çıkarıyor. Bat dan 
gizlice sokulan kitaplar da genellikle bu 
yolla çoğaltılıyor. Çünkü, bu şekilde yapı- 
an çoğaltma işleminin hangi daktiloyla 
yapıldığını tesbit etmek olanaksız. Bu yüz- 
den, KGB durumu farkeder etmez, karanlık 
oda imkanı bulunduğunu söyleyen binlerce 
ajan provokatörü ortaya saldı. 

“Kitabının dağıtımını sağlamak isteyen 
bir Rus muhalifi, önce kendisine bir fotoğrafçı ya da bir aracı bulmak zorundadır. Nitekim, “Chopin Eksperi" adlı kitabım için 
inceleme yaparken Viyana'da bir Rus göçmeniyle karşılaştım. Bana kitaplarının nasıl 
mikrofilm haline getirildiğini anlattı. Güvenilir bir dostu ona belli bir lokantaya gitmesini 
ve elinde de, yeşil yapraklarla paket kağıdı 
arasında yazılı metnin bulunduğu bir çiçek 
buketi taşımasını söylemiş. Rus göçmen denileni yapmış. Kendisini giysilerinden tanıdığı bir kadın karşılamış. Birbirlerine eski 
dostlar gibi davranmışlar. Buketi kadına 


den ele dolaştırılıy or 


byor. Yazar bu Konuda şunları Söylüyor: 
“Bu tedbirlere rağmen, yayınlanmamış 
metinler Rusya'da geniş bir okuyucu kitlesi bulabiliyor. Bunların nasd dağıtıldığı ve 
; Batıya nasıl sokulduğu konusunda anlatılanlar, en az metinlerde yazılanlar kadar ilginç. 
"Samizdat adı verilen gizli yayınlar, 
Andrei Sinyavisiy ve Yuli Danie'in, Bada 
takma isimle rejimi kötüleyen eserler yayınladıkları gerekçesiyle yedi ve beş yıl hapis 
cezasma çarptırılmaları üzerine, dağıtılmaya 
başlandı. 


bekleyeceğini, bekleyenin beli renkte bir 
şapka giymiş olacağını söylemiş. Dostum 
ikinci randevuya da gitmiş ve orada mikrofilm, cebine aulıvermiş. Dostum bu iki kişiyi 
ne tanıyor, ne de tanımaya çalışıyor.” 


“KOLUMA İKİ KİŞİ GİRDİ" 


bir fırsat kollayacaklarmış. 


“Aynı türden bir olayla ben de karşılaştm: Rusya'ya ilk gittiğimde 12 gün boyunca turist gibi gezdim. 13'üncü gün Kı- 


KAĞITHANE BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN 


YAP'LACAK IŞ 1, KEŞİF Geçici Teminat Ihale Tarihi ve Günü İhale Saati 

1— Muhteli? mahallelerde mevcutla 
bordür inş. 

2— Mezbahane kanal bağlantısı ve çö- 


keltim havuzu inşaatı işi 


8.12.1978 Cuma 


844.895.98 37.545.84 15.30 


362.197.84 18.237.91 8.12.1978 Cuma 15.00 


3— Yukarıda belirtilen yapım işleri 2490 sayılı kanun gereğince kapalı zarf usulü ile eksiltmeye çıkartılmıştır. Eksiltme Belediye 
encümeni huzurunda yapılacaktır 

4— Eksiltme şartnamesi ve diğer evraklar Belediye Fen İşleri Müdürlüğünde görülebilir 

6— Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin; 

a) Yukarıda belirtilen geçici teminatını, 

b) 1978 yılına ait ticaret odası belgesini, 

c) Müracaat dilekçeleri ile birlikte, plan teçhizat, mali durum teknik personel teahhiit beyannamesi ve C grubu müteahhitlik karnesini ibrazla, ihale tarihinden önce 5.12.1978 günü mesai saati bitimine kadar yapacakları müracaatla verilecek iştirak belgelerini teklif 
mektuplarıyla birlikte 8.12.1978 Cuma günü saat 14.00'e kadar Encümen başkanlığına makbuz karşılığında vermelidirler. 

6— Postadaki vaki gecikmeler kabul edilmez ve verilen mektupları geri iade edilmez. (Basın: 27492— 1520 


Rusya'da halk üzerinde büyük bir baskı hüküm sürüyor. Fotoğrafta görülen Sovyet qy dinı Padrobinek , hapsedilerek susturulmak isteniyor. Halkın diğer kesimlerine de yapılan bundan farksız. Revizy onistler söz ve basın özgürlüğünü ayaklar altına aldı. Daktilolar fişlenerek satılıyor. Karbon kağıdı ve teksir makinası sıkı denetimden geçiriliyor. 
Ama halk, bildirileri çoğaltmanın yolunu buldu. Mikro filmlerle çoğaltılan belgeler el- 


zil Meydan'a gittim. Daha önce kararlaş ünlan bir saatte ve yine daha önceden kararlaştırılan bir yolda yürümeye başladım. Bana 
adresi verilen apartmana vardığımda kapıyı 
çaldım. Birden koluma iki kişi girdi ve hiç- 


muhaliflerin, bir yolunu bulup yazılarını < ayi vikarlakin kadın, kendisini ( bir şey söylemeden beni, üç blok ötedeki bir 
coğaltabildiklerini, ( dağıtabildiklerini ia 12 gn Dean, Eis TAA sanne barla mi eve götürdüler. Bir grup muhalifin bulunduyuri dışma çıkarmayı başarabildiklerini anla. yanndaki bir | tiyatroda birisinin ğu karanlık bir stüdyoya soktular. Bana, 


KGB ajanlarının izlemediklerinden emin olmakiçin, Kızıl Meydan'dan beri beni gözledıklerini söylediler. Eğer takip edilecek olsaymışım, beni kapısını çaldığım boş evin 
önünde bırakacak, ilişki kurmak için başka 


"Eski bir İngiliz istihbarat görevlisinin 
yaptığı plana göre, 35 mmlik bir filmin içine bana verilen mikrofilmi koydum ve diğer kullanılmamış filmlerin arasına yerleştirdiğim lif 
mikrofilmi tehlikesizce gümrükten geçirdim.” 


RUSYA'YA KİTAP SOKMA 
YÖNTEMLERİ 


“öte yandan Rusya'ya kitap sokmak, kitap çıkarmak kadar zor bir konu. Rusya'yı 
ziyaret eden 250 bin Amerikalıdan çoğu, 
getirdikleri kitapları geri götürmüyorlar. Bunları şoförlere, oda hizmetçilerine, tanıştıkları insanlara veriyorlar. 
“"Ayrc? ülkeye kitap sokmak için yabancı firmaların Ruslardan kiraladıkları gemilerden de 
yararlanıyor. Turistler kitaplarını gemi kamaralarında bırakıyorlar, mürettebat dabu 
kitapları ceplerine atıp dışan çıkarıyor. 

"Yine de ülkeye sokulan kitap sayısı oldukça düşük. Bu işin çözümü, Sovyetler'in 
1973 yılında imzaladıkları Uluslararası Teaşmasının hükümlerine uymaları ada 
yatıyor." 


Arjantin'de 
"grev yasağı"nı hiçe sayan 
binlerce demiryolu işçisi 
greve gitti 


BUENOS AİRES 

Arjantin'de binlerce demiryolu işçisi, Videla faşist 

rejiminin koyduğu "grev yasağı"'nı hiçe #ayarak, üc 

ret artış! için greve gitti. İşçiler, ülkede en çok kullanılan üç hattı trafiğe kapattılar. 


Demiryolu: yönetimi işçilere bir çağrı yaparak der 
hal işbaşı yapmaları çağrısında bulundu, aksi halde 
işlerine son verme tehdidi yaptı. Bunun üzerine işçiler yönetimin çağrısına uymayacaklarını, grevi sürdüreceklerini belirttiler. 


tır. 

Rus : sosyal-emperyalistleri, "Asya'nın Kübası" Vietnam'ı da kullanarak, bütün Güney 
Doğu Asya'yı denetime almaya, Çin'i ve 
Kamboçya'yı yalnız bırakmaya çabalıyorlar. 

Ancak Kremlin yönetimi, bunu hiç bir zaman başaramayacak: Çünkü ASEAN ülkeleri 
devlet bağımsızlıklarına sımsıkı sarılıyorlar. 


Pinto'nun o hükümeti, 
1974 Nisanında yapılan 
anti-faşist darbeden sonra ülkede kurulan onuncu hükümettir. 


İspanya Sosyalist 


İşçi Partisi, hükümeti Üstelik, Güney Doğu Asya öyle bir bölge ki 

ve P saldırganın eninde sonunda yıkılacağını, tarihalkı faşistlere karşı hine defalarca yazmış. 

uyanık olmaya çağırdı Bölgede Brejnev'i endişelendiren bir olgu 


daha var. O da Çin Halk Cumhuriyeti'nin başarılı dış politikası. Deng Siao-ping son gezisiyle, bölge ülkelerini hegemonyacılığa karşı 
birliğe çağırıyor. Çin'le ikili ilişkilerinin gelişmesini sağlıyor. Deng özellikle Tayland 
yönetimi tarafından hararetle karşılanıyor ve 


MADRİD (AA—AP) 
İspanya Sosyalist İşçi 
Partisi (PSOE), geçen 
hafta içinde ortaya çr 
kanlan Frankocu askeri darbe girişimini ki- 


nayarak, hükümetin, ağırlanıyor. Henüz diplomatik ilişkisi bile olorduyu iktidara el koy- mayan Singapur'dan ayrılırken, bu ülkenin 
maya zorlayan aşın yetkilileri ASEAN'ın birliğini savunan açıksağcı güçleri ezmesini lamalar yapıyorlar. 
istedi. F L Deng Siao-ping Rusya'nın ve Vietnam'ın 
Sağcıların sürekli ola- bölücü, kışkırtıcı ve saldırgan tutumuna, birrak ülkedeki demokra- teştirici b lık b Pamidi 
tik girişimleri baltala- ştirici, bağımsızlıkçı ve barışçı girişimlerle 
dığını o belirten Parti CEvaR Nery ON : 
Sözcüsü, halkı bu ka- Brejnev'in hayalleri suya düşmeğe mahranlık güçlerin girişe- kumdur. ASEAN ülkelerinin bugünkü tutumu 
bileceği yeni eylemlere hegemonyacılığa karşı bir engel teşkil etmek- 
karşı uyanık olmaya tedir. 
çağırdı. Bunun yanında, pirinç tarlalarında omuz- 


Frankocu azınlık güçer, Kral Juan Carlos'u 
da kendi taraflarına çekmeye çalışıyorlar. Suarez hükümetini, demok- . 
ratik adımları ve Bask 
bölgesindeki tutumu 
yüzünden kınayan aşırı 
sağcı subaylar, iktidarın 


larında tüfekleriyle, Güney Doğu Asya'da 
Marksistlerin önderlik ettiği güçlü halk hareketleri gelişiyor. Bu konuyu da yarınki yazımızda inceleyeceğiz. 


Isveç "Yasa 77”'yi 


F. i izinde “ol- . .. yas A 
ması gerek tiğini -iddia imzalayanlara ödül verdi 
ediyorlar. 


Ayfıntılı bir açıklama 
yapmaktan kaçınan hükümet yetkilileri, son 
gelişmeler üzerine Başbakan Suarez'in güvenlik polisi birliklerinin de 
değiştirildiğini belirtti. 


STOCKHOLM (AA) 
Temel insan haklarını serbestçe savundukları için, 
İsveç, Çekoslovakya'da "Yasa 77" bildirgesini imza- 
Jayanlara "'Monismajen" ödülü verdi. 
3400 dolar tutarında olan bu ödül,her yıl insan 
haklarını savunan ya da bu konu üzerinde araştırma 
yapanlara veriliyor. 


TEKİRDAĞ VALİLİĞİNDEN 


1— Tekirdağ Göğüs Hastalıkları Hastanesinin Onarım İkmal İnşaatı 2490 
sayılı “kanun hükümlerine göre kapalı zarf usulü ile eksiltmeye konulmuştur. 

2— İşin keşif bedeli 100.000.— TE.dir. 

3— Eksiltme Tekirdağ Sağlık ve Sosyal Yardım Müdürlüğü binasında 
12.12.1978 Salı günü (Oniki Aralık bindokuzyüz yetmişsekiz) saat 14 3U'da 
yapılacaktır. 

4— Eksiltme şartnamesi ve diğer evraklar Sağlık Müdürlüğünde ve Hastanede görülebilir ve ücretsiz temin edilebilinir. 

5— Eksiltmeye girebilmek için: 

a) İsteklilerin eksiltme şartnamesinin 5. maddesinde belirtilen hususlara sa 
hip olmaları gerekmektedir. 

b) 6.250.— TL'lik geçici teminatının yatırmalarını, 

c) Ticaret Odası belgesi. Å 

d) Müracaat dilekçeleri ile birlikte verecekleri en az bu işin keşif bedelinin 
yarısı kadar bir işi başarmış ve kabulünü yaptırmış olduklarına dair iş bitirme 
belgesinin aslını ibraz sureti ile Bayındırlık Müdürlüğünden alacakları yeterlik 
belgesini Teklif mektuplarıyla birlikte zarfa koymaları lazımdır. p : 

Telgrafla müracaatlar ve postadaki vaki gecikmelerin kabul edilmeyeceği 


Ha oenar- (Basın: 28027 - 1524) 


R. 


r 


ve eksiksiz uygulanmasını istiyor 


@ Koç, maliyeci olmayan 
bir kişinin bu tedbirleri 
uygulayabileceğini de söyledi 


Adana Kemal Matbaası işçileri 
greve basladı 


Kemal Matbaası işçileri, işverenin toplusözleşme görüşmelerine gelmemesi 
ve işyerinde yetkili sendikayı tanımaması üzerine 15 Kasım günü greve başladı- 


lar. 


İşyerinde yetkili sendika Basın - İş'in bir yetkilisi, grev konusunda şunları 
söyledi: 

“İşveren toplusözleşme— görüşmelerine oturmayı—reddetti.—Greve—başltadık: 
Grev toplusözleşmenin imzalanmasına kadar devam edecektir." 


İŞÇİ SERVİSİ 

Koç Holding Başkanı 
Rahmi Koç, ABD'nin önemli iş hayatı dergilerinden biri olan İnstitutional İnvestor'a verdiği demeçte, hükümeti fabrika- 


ABD nın önemli iş hayatı 
dergilerinden birisine demeç veren 


OÇ HÜKÜMETİ FABRİKALARI 
KAPATMAKLA 
. TEHDİT EDİYOR 


© Büyük patronların sözcüsü R.Koç, IMF nin dayattığı tedbirlerin bir an önce 


ları kapatmak ve işsizliği 
artırmakla tehdit ederek, 
ekonomik darboğazı aşmak için "sert" önlemler 
alınmasını istedi. 

Haftalık Yankı dergisinde de yer alan deme- 


yeniden yüksek oranda 
düşürülmesi üstünde durdu. IMF'nin hükümete 
yüksek oranda bir devalüasyon yapması için baskı 
uygulamasını olumlu bulduğunu ima etti. 


MA 


cinde Türkiye'nin ekonomik bir darboğaz yaşa- 


dığını belirten Rahmi 
Koç, hükümetin durumun ciddiyetini anlamadığını söyledi Rahmi 


Koç demecinde, "Hükümetin yanlış yönde önlemler aldığını ve işverenlere ödenen vergi iadelerini kesme kararının ihracata aksi tesir yaptığı: 
nı" öne sürdü. 

Rahmi Koç, daha sonra, "Hammadde imkanınız ortadan kalkarsa ne 
olur?" sorusunu: :şirketi ile ilgili açıklamalar 
yaparak şöyle cevaplandırdı: 

"İşçileri işten çıkarırsak ne olur? Şimdiden 
gücümüzü yüzde 20 azalttık. 5000'e yakın insan 
ayrıldı. Ya işten çıkarıldı, ya emekli oldu. Gerekirse daha fazla çıkarmamız mümkün. Hammadde 
yokluğundan imalatı kıstık. Fabrikaları kapama 
noktasına gelebiliriz." 

Rahmi Koç, demeci- 
nin sonraki bölümünde 
Türk lirasının değerinin 


ADANA (ÖZEL) 


3. GENEL KURUL ÖNCESİ 
İSTANBUL BANK-SEN 


“Revizyonisi Bank-Sen' e 
karşı mücadeleyi güçlendireceğiz” 


Erkan Ildız 


3. Genel Kurulu Cumartesi günü Kazablanka gazinosunda saat 10.00'da toplanacak olan İstanbul- 
bank-Sen Sendikasının Genel Başkanı Yemliha Türk 
ile Genel Kurul öncesi yaptığımız görüşmenin bu 
bölümünde,daha ziyade DİSK'e bağlı Bank-Sen hakkındaki görüşleri ve geçmiş dönemi nasıl değerlendirdikleri, Genel Kuruldan sonraki dönemde ne gibi çalışmalar yürütmeyi planladıkları hakkında sorular 
sorduk. 

— Muhalefetteyken ve yönetime geldikten sonra 
aynı işkolunda faaliyet gösteren DİSK'e bağlı Bank- 
Sen'i yakından tanıma imkanı buldunuz. Bank-Sen 
hakkında ne düşünüyorsunuz? 


BANK—SEN'DE FİKİR ÖZGÜRLÜĞÜ YOK 


-- Muhalefetin son günlerinde Bank-Sen'in Belediye Sarayında Genel Kurulu olmuştu. Biz oraya davetliydik. Orada görevli olanlar bu sendikanın üyeleri değildi. Görevliler Maden-İş'ten ve çeşitli revizyonist derneklerden getirilmişti. 

Genel Kurulda konuşan bazı delegeler susturuldular. Mesela Saruhan delegesi konuşması sırasında, 
"“sosyal-faşizm"'den, "sosyal-emperyalizm"'den bahsedince, bir görevli eliyle mikrofonu kapatarak delegeyi yerine oturttu. Divan Başkanlığı yapan Mehmet Ertürk ise delegenin konuşturulmayâcağını 
söyledi. Buna benzer olaylar oldu kongrede. 


BANK—SEN EMRETTİĞİ ŞEYİN 
TARTIŞMASIZ UYGULANMASINI İSTİYOR 


Kongreden sonra biz revizyonizm hakkında araştırma yapmaya başladık. İdeolojik ve siyasi araştırmaya yöneldik. Bu sendikanın yöneticileriyle daha 
sonraki görüşmelerimizde, daha berrak bir kanaate 
varmayı hedefledik. Sonuçta Bank-Sen yönetiminin 
gerçekten Sovyet yanlısı ve bir yerde propagandacısı 
olduğunu kavradık. Fakat biz yine de revizyonizme 
karşı gerektiği kadar hassas olmadığımızdan, bunu 
dostlar arasındaki bir çelişki kabul ediyor, tartışma 
ve ikna yöntemiyle birleşebileceğimizi düşünüyorduk. Onlar her kararlarında tepeden hareket ediyor, 
emrettikleri şeyin tartışmasız uygulanmasını istiyorlardı. 


BANK—SEN SOVYET 
SOSYAL—EMPERYALİZMİNİN 
PROPAGANDASINI YAPIYOR 


Biz yönetime geldikten sonra Bank-Sen yöneticileri sürekli, sendikamızı nasıl feshettirip kendilerine 
katabileceklerinin hesaplarını yaptılar. Bize "'sosyalist kampın" kurtarıcı olduğu propagandasını yapıyer, kapitalist Türkiye'de sanayileşme olmadan, işçiler fabrikalara, şehirlere dolmadan, "Parti" kurulması için özgürlük olmadan devrim olamayacağını 
bdirtiyorlardı. SBKP'nin 25. Kongresinin propagandasını yapıyorlar, örnek gösteriyorlardı. Kongre 
belgelerini de okumamızı ve dersler çıkarmamızı 
söylüyorlardı. 

Biz ise, Bank-Sen'in “sosyalist” ve "kurtarıcı" 
ilan ettiği ve en faşist mihrakın başını çektiği bu 
kampın, ne derece sosyalist ve kurtarıcı ddugunu o 
nun bizzat uygulamalarından görüyorduk. Ayrıca 
bu sendikanın kendi üyelerine karşı demokrasi uygulamadığı da herkes tarafından anlaşılmıştır. Sendika yönetimi, kendilerine muhalefet edenleri işverenlerle anlaşıp sürgün ettirmekte, üyelerin iradesiyle seçilen temsilcileri görevlerinden almaktadırlar. 


BANK—SEN SAHTE TKP'NİN 
GÜDÜMÜNDEDİR 


Anti-demokratik bir tüzüğe sahip olan Bank-Sen'- 
in, kongrede seçilen kisilerce idare edilmediği ka- 


naatindeyiz. DİSK'in 6. Genel Kurulundan sonra 
DİSK'ten kovulan "uzmanlar", Maden-İş ve Bank- 
Sen'de görevlendirildiler. Bank-Sen artık tamamen 
TKP'nin güdümünde ve propagandacısı durumundadır. 

İşkolumuzda bunlara alternatif olacağımızı, sonuna kadar bunlarla mücadele edeceğimizi herkes 
bilmelidir. 

—Genel Kurul öncesi, iki yıllık çalışmalarınızı 
kısaca nasıl değerlendiriyorsunuz? 


“SÖZLEŞMEYE KOYDUĞUMUZ HÜKÜM: 
DİSİPLİN KURULU KARARI 
OLMADAN İŞÇİ ÇIKARTILAMAZ" 


— Yönetime geldiğimizde tecrübemiz yoktu. İki 
yıl içinde zengin tecrübeler kazandık. 

Demokratik merkeziyetçiliği doğru uygulayamadık. Bu, kitleyle hareket etmesinin iyi kavranamamasından ileri geliyordu bizce. 'Toplusözleşme' ve 
grev kararının alınması döneminde, kitlenin kuyruğuna takıldık, merkeziyetçiliği uygulayamadık. 


Fakat toplusözleşmede esas olan konu, işgüvenliğinin sağlanması meselesiydi. Üyelerimizin genel 
talebi de bu noktada yoğunlaşıyordu. 'Toplusözleşmeyle iş güvenliğini aldık. Bugün hiç bir işçi, disiplin 
kurulu kararı olmadan işten çıkarılamıyor. 

—Genel Kurulda yeniden yönetime seçildiğiniz 
takdirde, önümüzdeki dönemde neler yapmayı düşünüyorsunuz? 


"İŞKOLUMUZDA ESAS TEHLİKE 
REVİZYONİZM" 


— Bu işkolunda revizyonizme ve iki süper devlete 
karşı mücadeleyi güçlendireceğiz. İşkolumuzda esas 
tehlikenin revizyonizm olduğunu kavrıyoruz. Önümüzdeki dönem mücadelemiz esas olarak bu alanda 
olacak. İşverenlere karşı mücadele, revizyonizme 
karşı mücadele temelinde yükselecek. 


Sözleşmelerimize yeni hükümler getirmeyi düşünüyoruz. Türkiye'de hak grevi bakanlık tarafından 
engelleniyor. Özel Hakem işverenlerin lehine ve yararına olan kararlar veriyor. Sözleşmeye müeyyideli hükümler koyacağız. 

Sendika içi demokrasiyi uygulamak ve daha geniş kitleyi faaliyete geçirmek, mücadeleye çekmek 
amacıyla 3. Olağan Genel Kurulumuza yeni bir tüzük, yeni bir anlayış sunuyoruz. Ayrıca sendikamız- 
da eleştiri-özeleştiri toplantılarını sıklaştırmayı da 
amaçlıyoruz. İşçilerin eğitimine özellikle önem vereceğiz. 


“BÜTÜN SENDİKALARI REVİZ YONİZME 
KARŞI GÜÇBİRLİĞİNE ÇAĞIRIYORUZ" 


Diğer sendikalarla ve demokratik kitle örgütleri 
ile, revizyonizme ve faşizme karşı birlik temelinde 
ittifaklar kurmaya çalışacağız. Bağlı olduğumuz 
BanksSif Federasyonu, işkolunda en geniş işçi 
kitlesini çatısı altında topluyor. Buna rağmen istenilen düzeyde mücadele yürütemiyor. Önümüzdeki 
yıllarda federasyonun etkili bir şekilde çalışması 
ve bağlı sendikalarda sendika içi demokrasinin gelişmesi için çalışmalarımızı yoğunlaştıracağız. 

İşçi-memur ayrımının kaldırılması ve tüm çalışanlara grevli toplusözleşmeli: sendikal hakkının 
sağlanması da hedeflerimizden biridi 

—Son olarak söylemek istediğiniz bir şey var 
mı? 

— İşkolumuzda faaliyet gösteren sendikaları, işçi 
sınıfımızın düşmanı olan ve en gerici mihraklar tarafından yönlendirilen revizyonist ve faşist sendika a- 
Zalarına karşı güçbirliği etmeye ve mücadeleye ça 
Zırıyoruz. 


Türk lirasının ancak 5 
dalgalanarak gerçek de 
Zerini bulacağını öne süren Koç, maliyeci olmayan bir kişinin bu "sert" 
önlemleri alabileceğini 
söyledi. 


Bu arada,işçi ücretlerini 1976 düzeyinde sınırlayan Toplumsal Anlaşmadan sonra yapılacak 
bir yüksek devalüasyonun 
fiyat artışlarını büyük bir 
hızla artıracağı ve böylece ücretlerin 1976 düzeyinin de çok gerisine düşeceği belirtiliyor. Bu 
durum ise, işçi sınıfının 
ve dar gelirli geniş kitlelerin hayat pahalılığı cenderesinde bir kat daha 
ezilmesine yol açacaktır. 


Edirne Tes-İş 
yönetimi kayyum 
heyetine devredildi 


EDİRNE (THAJ 
Ekonomik ve demokratik haklarını savunmadığını ileri süren Tes-İş 
Sendikası üyesi 794 işçinin başvurusu üzerine, 
mahkeme kararıyla sendika yönetimi kayyum 
heyetine devredildi. 

İşçiler sendikanın 
olağanüstü kongreye gitmesini istediler, kongrefin 10 Aralık yabi àcağı bildiriliyor. 

Öte yandan sendika 
yöneticileri 160 işçiyi 
kesin ihraç istemiyle 
disiplin kuruluna sevketti. Bunun üzerine 794 
işçi adına bir açıklama 
yapan Fahri Miskoka, 
Yılmaz Alpın ve Süleyman Sucu, "Mahkemeye başvurduklarını, sendikanın işçilerin hiç bir 
hakkını savunmadığını" 
belirttiler. 


ILAN 
TÜRKİYE KÖMÜR İŞLETMELERİ KURUMU 
GARP LİNYİTLERİ İŞLETMESİ MÜESSESESİNDEN 
İNŞAATLAR YAPTIRILACAKTIR 


1— Aşağıda geçici teminatları, ihale gün ve saati yazılı, 1978 yılı Bayındırlık Bakanlığı birim fiyat ve rayiçleri üzerinden hesaplanan 5.974.589,26 
TL. keşif bedeli Silo Binaları ve Etrafının Tanzimi, 4.000.000. — TL. 
keşif bedelli Tavşanlı 166 Evler Lokal Binası inşaatı, 2.062.204,16 TL. 
keşif bedelli Açık Ocak Tamir-Bakım Barakaları ile 521.700,56 TL. keşif bedeli Park Yeri Sahası inşaatları ihaleye çıkılmış olup, 1979 yılı 
birim fiyat ve rayiçleri üzerinden ödenmek üzere ihalesi kapatılmış zarflar içerisinde serbest teklif almak suretiyle Sabit Birim Fiyat Sistemine 
göre yapılacaktır. Teklif zarfları Müessesemiz İnşaat Şubesi Müdürlüğünde teşkil edilecek Komisyonca açılacaktır. 


Bu işlere at Şartnameler ve ihale dosyası. 

a. Ankara'da : TKİ Kurumu İnşaat Dairesi Başkanlığında, 

b. İstanbul'da : TKİ Satınalma Müdürlüğü, Odakule İş Merkezi Kat: 12 Beyoğlu/İSTANBUL, 

: G.L.İ. İrtibat Bürosu Şefliği 1487 Sok. No: 
17/3 Alsancak/İZMİR, 

d. Tavşanlı'da : G.L.İ. İnşaat Şubesi Müdürlüğünde, 

e. Seyitömer'de : Bölge Müdürlüğünde görülebilir 

3.1. İhalelerimize iştirak eden firmalar, ayrı ayn teklif verebilecekleri 

gibi hepsine birden teklif verebilirler. 


c. İzmir'de 


3.2. Teklif veren firmalar, teklif zarflarının üzerine; 
“Silo Binaları ve Etrafının Tanzimi inşaatına ait tekliftir.", 
“166 Evler Lokal Binası İnşaatına ait tekliftir.", 
"Açık Ocak Tamir-Bakım Barakaları inşaatına ait tekliftir." ve 


"Park Yeri Sahası İnşaatına ait tekliftir." ibarelerini koyacaklardır. 


İştirak Belgesi alarak ihaleye iştirak edecek firmalar, Geçici teminatlarını, İştirak Belgelerini ve ayrıca kapatılmış zarflar içerisindeki tekliflerini en geç 12.12.1978 Salı günü saat 15.30'a kadar Tavşanlı'da Müessesemiz Merkezi Muhaberat Servisinde bulunduracaklardır. 


Postada veya herhangi bir sebeple vaki olacak gecikmeler dikkate alınmayacaktır. 
Müessesemiz 2490 sayılı Kanuna tabi değildir. 


Eksiltmeye Konan İşin İsmi: 

1- Seyitömer Bölgesi Slo 
Binaları ve Etrafının 
tanzimi 


Keşif Bedeli: Geçici Teminatı: ( , İhale Tarihi, Saat: 


5.974.589,26 193.000,——TL 12.12.1978 15.30 


Seyitömer Bölgesi Açık 
Ocak Tamir-Bakım 
Barakaları 2.062.204,16 


76.000,—TL. 12.12.1978 


Seyitömer Bölgesi 25.000.—TL. 


Park Yeri Sahası inşaatı 


521.700,56 12.12.1978 


Tavşanlı 166 Evler 


Lokal Binası inşaatı.. 4.000.000,00 135,000.—TL 12.12.1978 15.30 


(Basın: 27741 — 1522) 


İşçiler kendi yevmiyelerini bile kendisi tayin edemez. 


Kaç lira yevmiyeyle 
çalıştıklarını soruyorum. 
Yaşlı bir teyze şöyle diyor: 

"Yevmiyelerimizi dayıbaşı bilir, biz bilmeyiz 
25 gündür burada çalışıyoruz, daha kaç para alacağımızı söylemediler. 
Biz yevmiyemize 125 lira verirlerse razıyız. Bu 
para çok az ama ne yapalım başka iş yok." 

Muammer Ulu 14 yaşında, daha yeni bitirmiş ilkokulu. 30 kiloluk 
küfeleri o da taşiyor. Ona 
da sordum, sen biliyormusun kaç lira yevmiye 
alacağını diye. Bir garip 
bakarak yüzüme "Yok 
bilmiyorum" dedi. 


BEKÇİ DE DERTLİ 


Mandalin yüklenen 
kamyonun yanında duruyoruz. Bahçeyi Güngör Bardak denilen bir 
ağa tutmuş. Kilosu 9 
liradan yerinde satılıyor. Bu bahçenin bekçisi Mardin'li Mehmet 
Aslan kendi durumunu 
şöyle anlatıyor. 

"Yedi senedir burada 
bekçilik yapıyorum. Beş 
çocuk babasıyım. Üç 
bin lira aylık alıyorum. 
Sigortalı yapmadılar 
beni. Bu bahçenin bakımını ben yaparım. Sulaması olsun, ağaçları budaması olsun. Allah'tan 
reva m bu?. Ziiç olmazsa 
sigortalı bari yaptırsınlar. 
57 yaşındayım üç - dört 
sene sonra ne yapacağım 
ben." 

Ali Gürgüncü'nün 
mandalin bahçesinden 
ayrılıyorum. Başka mandalin bahçelerine giriyorum, Kimi mandalin bahçeleri toplanmış bitmiş. 
Kimine ise daha el değmemiş. 


KADINLAR 
ERKEKLERDEN DAHA 
DÜŞÜK ÜCRET 
ALIYOR 


Karşımdan kadınlı erkekli 30 kadar işçi geliyor. Bahçenin birini bitirmişler -birine başlayacaklar. Mandalinleri toplanacak bahçeye beraber 


Gurbetçi işçilerin Çalışma ve yaşama şartları daha da zordur. Çoğu zaman barı- 


dınlarda toplar. 


sandıklarıdır 


Kadın işçiler erkeklerden daha di 
aynı işi yaparlar, aynı miktarda mandalina toplar ka- 
. Ama feodal baskılar kadını ikinci sınıf olarak gören anlayış bu haksızlığı sürdürür. 
Kadın ve erkek işçiler bu eşitsizliğe 


Soframıza gelen sarı turuncu mandalinalar binlerce işçinin alın teri, karşılıksız kalan emeği ve sömürüsü pahasınc toplanıyor. 
Mandalina bahçelerinde" rastlayacağımız kızlı-erkekli, yaşlı-genç işçilerden herhangi birisine sorsanız, size 
“Uzak yerlerdeki geldik buraya. Doğru dürüst yatacak yerimiz bile yok. Burada mandalina sandıkları üzerinde yatıp kalkıyoruz. 
Mandalina yatak döşek oluyor bize. Bu kadar çok çalışmamıza rağmen ücretlerimiz 02." 


Izmir'de mandalina toplayan işçiler: 
Bütün gün küfe küfe mandalina taşırız, 
bir sepetçik götüremeyiz evimize... 


© Yevmiyeyi dayıbaşı tayin eder © Mandalina işçisinin yatağı-döşeği de mandalina 


İZMİR (REFET KABDAN) 

Mandalin bahçelerinde şimdi hanl harıl bir çalışma var. İzmir'in İnciraltı 
semtindeki mandalin bahçeleri arasından geçerseniz, kulaklarınıza anlayamadığınız fakat hoş bir ses gelir. Bu uğultu şeklindeki hoş ses mandalin toplayan 
kızlı - erkekli, yaşlı - genç ve çocukların sesleridir. Bahçe kenarından kendilerini göremezsiniz. Ama o sesler çalışılan yere götürür sizi. 

Ağaçlann arasından geçerek çalışanların yanına gidiyorum. Burası Ali 
Gürgüncü'nün on dönümlük bahçesi. Seferhisar'dan ve Güzelbahçe'den gelme 
37 kişi çalışıyor. 5 -6 sı erkek, geri kalan kadın. Dört beş tanede 13 - 14 yaşında çalışan kız çocukları var, Bunlar 30 kiloluk mandalin yüklü küfeleri sırtlarına yükleyerek kamyona taşıyorlar. Yaşlı kadınlar küçük kovalarıyla mandalin 
ağaçlarının başına çıkmış tepedeki mandalinleri topluyorlar. 


şunları anlatacaktır: 


Eze 
A 
Poara 


>a 


Ñ 


APS € 
k ücret alır. Oysa 


karşı da birlik: 


te mücadele etmek zorundadır. 


girdik. küfe. taşıyan genç 
bir arkadaş şöyle dedi. 

“Bizim başımızda dayıbaşı yok. Burada çalışanlar Narlıdere ve Balçwa'da oturuyorlar. Biz 
175 lira, kadınlar ise 100 
lira yevmiye alıyorlar. 
Bugünkü hayat pahalılığında bu paranın ne değeri var. Zaten Sigorta 
sendika diye bir şeyimiz 
yok. Bu sene yevmiyeler en aşağı 250 lira olmalıydı." 

Bir teyze Söz alarak 
şöyle dedi: "Bize de erkeklere verilen o ücreti 
versinler. Akşama kadar 
ağaçların başındayız. 
Mandalin dolu küfeleri 
bizde taşıyoruz sırtımız- 
da. Ama akşam olunca 
bir küçük sepet mandalin götüremiyoruz evimize. Aynca öğlen yemeklerimizide kendimiz ge- 


tiriyoruz. Patronlar vermesi lazım" 
MANDALİN 
SANDIKLARI 


YATAK - DÖŞEK 


İnciraltı Atatürk yurdunun ilerisindeki Teke 
lioğlu mandalin işletmesinde çalışan işçilere 
de görüştük. Burada kadınlı 
erkekli 100 kişi çalışıyor. Yarısından fazlası 
gurbetten gelme. İşçiler 
burada yatıp kalkıyorlar. Ordu'dan gelme Ab- 


ye 


dullah Sathu şöyle diyor. 
"Burada gece gündüz 
demeden Çalışınz. Belli bir çalışma saatimiz 
yok. Gece saat 11 de bile 
'TIR kamyonu doldururuz. 
Ordu'dan buraya 30 kişi 
geldik. Buraya geldiğimizde bizi sigortalı ya 
pacaklarını söylediler, 
ama hâlâ yapmadılar, 
150 lira yevmiye ile yani 
4500 lira aylıkla çalışıyoruz. o Cumartesimiz 
yok, Pazarımız yok." 


DOĞRU DÜRÜST 
YATACAK BİR 
YERİMİZ YOK 


Bir başka işçi arkadaş 
ekliyor: "Doğru dürüst 
yatacak yerimiz bile yok. 
Burada mandalin sandıklan üzerinde yatıp kalkı: 
yoruz. Mandalin yatak - 
döşek oluyor bize Bu ka 
dar çok çalışmamıza 
rağmen ücretlerimiz az. 
İşletme sahibi yemek verdiği için ücretlerimizi 
düşük tutuyor. Hiç olmazsa fazla çalıştığı: 
mız Saatlerin ücretleri ve 
rilmeli." 


.İşte sofranıza gelen o 
sar turuncu mandalinler yüzlerce işçinin alınteri, (o karşılıksız kalan 
emeği ve sömürüsü 
pahasına böyle toplanıyor, böyle derilip geliyor 
ağaçlardan... 


nacak yerleri olmadığı için mandalina sandıklarının is tünde yatarlar. Yemek 
de vermez hahçe sahipleri Irgatlığın en ağırını yapar bu işçiler. 1978 Türkiyesinde tırım işçiliğinin şartları işte budur. 


Ulanfu Meclis Başkanı Karakaş ile 


ULANFU'NUN KISA HAYAT HİKAYESİ 


Ulanfu Moğol milliye- 


tinden. 1906 doğumlu. 
an eyaleti Halk 

ükümeti Başkanlığı, 
Devlet Konseyi Baş- 


kan Yardımcılığı, Merkezi Milli Azınlıklar İşleri 
Komitesi Başkanlığı, Çin 
Komünist Partisi | İç 
Möoğalistan Özerk Bölgesi 
Komitesi Birinci Sekreterliği, İç Möğalistan Öözerk Bölgesi Halk Komitesi Başkanlığı, İç Mogolistan Özerk Bölgesi 


Siyasi Danışma Konferansı Başkanlığı görevlerinde bulundu. 

Ulanfu bugün ise Çin 
Komünist Partisi Siyasi 


Büro üyesi, Milli Halk 
Temsilciler Meclisi Daimi 
Komitesi Başkan Yar- 


dımcısı, Çin Halk Siyasi 
Danışma Konferansı Milli 


Komitesi Başkan 
Yardımcısı ve Çin Komünist Partisi Merkez 


Komitesi Birleşik Cephe 
İşleri Şubesi baskanıdır. 


“Çin Milli Halk Meclisi heyeti Ankara'da 
Ulanfu, Karakaş ve Atalay 
ile görüştü 


ANKARA (ÖZEL) 

Çin Halk Cumhuriyeti Beşinci Milli Halk 
Kongresi Daimi Komitesi Başkan Yardımcısı ve 
Çin Komünist Partisi 
Merkez Komitesi Siyasi 
Büro üyesi Ulanfu ve be- 


raberindeki heyet dün 
özel bir uçakla Anka: 
raya geldi. 


Millet Meclisi Başkanı 
Cahit. Karakaş'ın resmi 
konuğu olarak dün öğleden sonra Esenboğa 
Havaalanma gelen Ulanfu başkanlığındaki heyeti Karakaş Senato 
ve Millet Meclisi Başkanlık Divanı temsilcileri 
karşıladı. 

ALANDAKİ 
KONUŞMALAR 


Karşılama töreninden 
sonra bir konuşma yapan 
Millet Meclisi Başkanı 
Cahit Karakaş, Ulanfu ve 
eşini TBMM'nin misafiri 
olarak ülkemizde selamla- 


maktan büyük sevinç 
duyduğunu belirtti. Karakaş şöyle konuştu: 

"Millet Meclisinin tüm 
üyeleri de bu ziyarete büyük önem vermektedir. 
Son yıllarda büyük boyutlar kazanan Çin Halk 
Cumhuriyeti ile Türkiye 
arasındaki ( işkilerimize, 
yeni başladığmız parlamentolar arasındaki bu 
yakınlaşma daha değişik 
bir anlam kazandıracaktır. 

Sayın Ulanfu'nun Ankara'mızda ve İstanbul'umuzda geçirecekleri günler zarfında parlamentomuz üyeleri ile ve diğer 
devlet ricali ile yapacağı 
görüşmelerin bu temasın 
ve yakınlaşmanın anlamını bir kat daha artıracağına eminim. Sayın Ulanfu ve arkadaşları ile yapacağımız görüşmelerin samimi bir hava içinde geçeceğinin inancındayım." 


Dünya basınından 


"Revizyonistler 


TiKP” ye karşı 
saldırlarını 


uluslararası düzeye çıkardılar” 


Brüksel'de çıkan ve Belçika (Marksist-Leninist) Komünist Partisinin 
haftalık yayın organı olan “Clarte et 


de Türkiye İşçi Köylü Partisi hakkında bir yazı yayınlandı. Derginin minin Í 
16-22 Kasım tarihli sayısında yayınlanan yazı, "TİKP'ye karşı revizyonist kampanya” başlığını taşıyor. 

Türkiye İşçi Köylü Partisinin son 
zamanlarda hızla güçlendiğini ve kit- 

“eler içinde yaygınlık kazandığını yazan Belçika gazetesi, işçi sınıfının 
devrimci partisine karşı Rusyacıların 
ve Arnavutçuların yaptıkları saldırıları ele aliyöt. 

“Üçlü Blokun" artık dağıldığını 
ve aralarındaki bir grubun da kendini 
feshederek partiye katılmasını anlatan yazıda, TİKP'nin Mao Zedung'un 
Üç Dünya Teorisine sımsıkı sarılarak 
onu ülkesinin somut koşullarına 
uyguladığını kaydediyor. 

Yazı şöyle devam ediyor: "TİKP"- 
nin gelişmesi revizyonistleri o derece 
kuşkulandırmıştır ki, onlar saldırılarını uluslararası düzeye çıkartmışlardır. Moskova radyosu isim vererek, 

TİKP'ye ve yöneticilerine saldırdı. 


Dünya 


Belçika Marksist-Leninist 
Komünist Partisi yavın organı 


Tiran radyosu ve Doğu Berlin'den 
yayın yapan bir radyo da âynı şe 
kilde bu kampanyaya katıldı. 

Bazı Arnavutçu gruplar Türkiye'- 
de “maceracı bir 
seti izlemektedir. (..) Tiran yönetiinin İspanyol, Portekiz, Alman ve 
Şilili uşakları "Halkın Kurtuluşu" 
adındaki provokatör gruba bir destek 
mesajı gönderdiler. Bu mesajda, Üç 
Teorisine 
TİKP'yi hedef alan bu mektup açık 
bir şekilde Türkiye'nin iç işlerine 
karışmaktadır. 
mesajları yayınlamıştır. Doğu Berlin'deki radyo da “Halkin Kurtuluşu" grubunun olumlu bir unsur ol 
duğunu ilan etti." 

`"Clarte et I'Expbite" dergisi daha sonra TİKP'nin faşistlerin, Rusyacı ve Arnavutçu revizyonistlerin saldırısına uğramasını şöyle tahlil ediyor: “Bütün bunlar, TİKP'nin doğru 
çizgisinin ve kitleler içinde gelişen 
etkinliğinin belirtileridir. 
mokratik mücadeleye, işçilerin talepleri uğruna yürüttükleri mücadeleye, 
Yeni Demokratik Devrim mücadelesine ve iki süper devlete karşı milli 
bağımsızlık mücadelesine önderlik 
etmektedir. " 


Bu konuşmayı cevaplayan Ulanfu da Türkiye' 
yi ziyaret etmekten büyük memnunluk duyduğunu belirttikten sonra 
sözlerini şöyle, sürdürdü: 

"Bu. vesile ile Çin Milli Halk Temsilciler Meclisi Daimi Komitesi, Çin 
hükümeti, Çin halkı adına ve sahsen Türkiye Büyük Milet Meclisine, Türkiye hükümetine ve Türkiye halkına yüksek saygılarımızı ve içten sedamlarımgı sunmak isterim. 


"Asya kıtasının doğu 
ve batı uçlarında bulunan 
Çin ve Türkiye, aralarındaki coğrafi uzaklığa rağ- 


provokasyon siya- .asırlar görmüş tarihi bağlar ve halklarımız arasında geleneksel dostluk vardır. Diplomatik ilişkilerimizin Oo kurulmasından 
sonra iki tarafın ortak 
çabaları ile ülkelerimiz arasındaki dostluk ve işbirliği ilişkilerinde memnuniyet verici bir gelişme sağlanmıştır. . Bu 
ziyaretin ülkelerimiz araswdaki karşılıklı anlayışı 
ve dostluğu daha da artıracağına, ülkelerimiz arasındaki dostluk ve işbirliği ilişkilerinin daha 
da gelişmesini hızlandıracağına inanıyoruz. 


saldırılmaktadır. 


Tiran radyosu: bu 


"Türkiye Cumhuriye- 


TİKP de- 


kına mutluluklar dilerim. 


“Çin-Türkiye odostluğunun ilelebet yaşamasını temenni ederim." 


Menemen Savcısının mütalaasını 
yayınlamaya devam ediyoruz: 


Dava dosyası Kapı kapı dolaştırıldı 


@” Sanık toplum polisi İsmet Çetin yasalara aykırı olarak 


tahliye edildi” 


İki ay aralıksız sürdürülen soruşturma sonunda 
olayın perde önünde görünen diğer sanıklarının 
İzmir Emniyet Örgütü içinde bulunduğu ve işlenen 
suç'un müşteki Mehmet Bedii İsvan'ı tedbirsizlikle 
yaralamadan ibaret olmayıp, T.B.M.M. üyesini taamüden öldirmeye tam derecede teşebbüs etmek, suçun işlendiği sırada muzaharet ve muavenette bulunmak suretiyle iştirak, cürüm işleyenleri saklamak, soruşturmayı yanlış yola sevk etmek ve cürüm kanıtların değiştirmekten ibaret olduğu saptanmış ve C.Y.U. yasa'sının 148/2. maddesinde yazılı (Cumhuriyet Savcisı ceza kovuşturmasını 
gerektirebilecek konularda yeter emareler teşkil edecek vakıalar var ise kamu davasını açmakla yükümlüdür) amir hükmüne göre: 


1— Sanık Toplum Polisi Memuru İsmet Çetin'in 
eylemine uyan T.C.K.52, 62,77, 450/24, 
281,31, 33. maddeleri gereğince: . 

2— Sanık Toplum Polis Müdürlüğünde Baş Komiser Hüseyin Bayram'ın eylemine uyan T.C.K. 
65/3, 52, 62, 450/2-4, 251, 296, 31, 33, 74. maddeleri geregince. 

3— Sanık, Toplum Polis Müdürlüğünde Komiser 
muavini Nuri Oğuz'un eylemine uyan T.C.K.52, 
62, 65/3, 450/2-4, 281,31, 33. maddeleri gereğince; 

4— Sanıklar Toplum Polis Müdürlüğünde Müdür 
Ayhan Özaslan ve yardımcısı Fathi Gördük'ün eylemlerine uyan T.C.K. 251,296. maddeleri geregin- 
<€ 5—Sanık Emniyet Yedinci Şube Müdürlüğü aynıyat mutemedi Polis Memuru Hüseyin Sert'in 
eylemine uyan T.C.K. 251,296. maddesi gereğince. 

6— Sanık İzmir Emniyet Müdürü Mehmet Yalçın hakkında C.Y.U. yasasını 154. maddesi gereğince mükteze tayin edebilmek ve cümle sanıklar 
hakkında usulün değişik 171. maddesine göre İzmir Ağır Ceza Mahkemesine kamu davası açılmak 
üzere tanzim olunan 350 sayfalık 
soruşturma evrakı 2.8.1977 gün ve 1977/485 sayılı 
fezlekemizle görevli 've yetkili İzmir Savcılığına 
tevdi olunmuş ve ayricakamuoyu yanıllıcı beyanatları nedeniyle İzmir Valisi Turgut Eğilmez hakkında gerekli yasal işlemin yapılması için de İçişleri 
Bakanlığına ihbarda bulunulmuştur 

SAYIN YARGIÇ 

Soruşturmanın başından sonuna kadar gerek 

mağdur ve müştekinin ve görekse Türk kamu vicda- 


nı adina memuriyetimizin birleşik ve içten isteği 
bu olayı tüm kanıtlarıyla yüksek dereceli bağımsız 
yargı önüne götürmek idi. Suçlu var ise cezalanır, 
yok ise tüm emniyet örgütü üzerindeki kuşku ve 
gölge ortadan silinmiş olurdu. Ama ne yazık ki buna olanak verilmemiş, soruşturma dosyası İzmir 
Cumhuriyet Savcılığınca Devlet Güvenlik mahkemesinden gelen bir Savcı Yardımcısına havale edilerek onun kişisel görüşü ve imzasını taşıyan 8.8. 
1977 günlü yazısı ile toplanan kanıtların tahlil ve 
münakaşası ve takdiri cihetine gidilerek ve sanıkların toplum zabıta müdürlüğünde görevli olmaları 
nedeniyle ve memurun muhakematı kanunu hükümleri gereğince haklarındaki soruşturmanın Vilayet İdare Heyetince yapılması gerektiği düşüncesiyle'dosyanın Menemen Cumhuriyet Savcılığına 
geri çevrildiği, o sırada da Menemen Cumhuriyet 
Savcısı başka yere atandığından doşyanın yardımcısı tarafından 9.8.1977 günü Menemen Kaymakamlığı aracılığı ile İzmir Vilayet İdare Heyetine 
intikal ettirildiği ve böylece zamanın yüksek ve 
sorumlu yöneticilerinin arzu ve isteklerine'uygun 
olarak soruşturmanın bağımsız yargıdan kaçırılarak bağımlı yargının ellerine tevdi olunduğu görülmüştür, 


Bundan sonra İzmir İl İdare Heyetinin, Bornova Kaymakamını soruşturmacı tayin ederek soruşturma dosyasını; kendisine: tevdi eylediği, onun “da yüzeysel bir soruşturma sonunda Sanik İsmet Çetin'e müsnet suçun tedbirsizlikle 
yaralama: şeklinde nitelediği ve diğe sanıklar 
hakkında soruşturma yapılmasını gereklirir bir 
durum bulunmadığı kanaat ve mütealasında bulunduğu, İzmir Vilayet İdare heyetinin usul 
hükümlerine göre sorgu yargıcı durumunda olmasına karşın görev hududunu aşarak ve suç kanıtlarının takdiri cihetine giderek 22.9.1977 gün ve 
284 sayılı kararıyla, yalnız İsmet Çetin hakkında Müşteki Mehmet Bedii İsvan'ı tedbirsizlikle yaralamaktan eylemine uyan T.C.K. 459. maddesine 
göre lecziye edilmek üzere İzmir Asliye Ceza Mahkemesinde luzumu muhakemesine kadar verdiği ve” 
diğer sanıklar hakkında müsbet, menfi her hangi 
bir karar vermediği, dosyanın 23.9.1977 günü 
İzmir. Üçüncü Asliye Ceza Mahkemesine tevdi 
olunduğu, bu mahkemeninde aynı yün Memurin 
Muhakemat Kunununun 7. maddesine aykırı ola- 


ti'ne refah, Türkiya hal- 


Öğleden sonra Anıtkabri ziyaret edip çelenk 


koyan: Ulanfu ve beraberindeki heyet daha sonra 
Türkiye Büyük Millet 
Meclisinde Cahit Karakaş 
ve Sırrı Atalay'ı ziyaret 


etti. Bir süre de Millet 
Meclisindeki çalışmaları 
izledi. 


Dün gece de Cahit Karakaş ve eşi *Ulanfu ve 
eşi onuruna TBMM tören salonunda bir yemek 
verdi. 

Konuk Çin devlet 
adamı bugün önce Dışişleri Bakan Vekili Hasan 
Esat Işık'ı ziyaret edecek. Ulanfu öğleden sonra da Başbakan Ecevit'i 
ziyaret, ettikten sonrada 


Cumhurbaşkanı Koru- çelişmeler 

türk tarafından kabul edi- .. © 

Ka e A A Sal uzun süreden beri 
Cumartesi günü İs ii 

tanbul'a gidecek olar devam ediyor 


Ulanfu ve beraberindeki 
heyet Salı günü yurdu 
muzdan ayrılıyor. 


görülüyor. 


Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanı Mete Tan, dünkü basın toplantısı sırasında 


(Foloğraf: AYDINLIK) 


Mete Tan:” Ülkemizdeki 
ilaç fabrikaları 


ambalaj fabrikasından 


başka bir şey değildir” 


© ilaç fiyatlarına yapılan zammın, son para ayarlamalarından 


ileri geldiğini belirten Sağlık Bakanı, 


zam oranının % 30 ortalamada tutulacağını belirtti 


İSTANBUL (ÖZEL) 
İlaç fiyatlarına uygu- 


lanacak zamlarla ilgili (o ayarlamalarından ileri 
olarak dün İstanbul'da geldiğini ve zam oranı- 
bir basın toplantısı dü- nn X 30 ortalamada 
zenleyen Sağlık ve Sos- tutulmaya (çalışıldığını 


, Çiğli 
fN Suikastı 


WEWDosyası > 


rak suçun. Menemen hudutları içinde işlendiğin- 
den bahisle yetkisizlik kararı verdiği ve dosyayı 
Menemen Asliye Ceza Mahkemesine gönderilmek 
üzere İzmir Cumhuriyet Savcılığına tevdi eylediği 
va ayrıca yetkisizlik kararından sonra Sanık İsmet 
Çetin'in tahliye isteğini içeren aynı tarihli dilekçesini de dosyasına ekleyerek Menemen Asliye Ceza 
Mahkemesine iletilmek üzere Savcılığa yolladığı. 
İzmir C.Savcısının ise bu işle görevlendirdiği yardımcısı ile birlikte yetkisizlik kararına itiraz edecekleri yerde , aynı mahkemeye tahliye isteğinde 
bulundukları, bu isteklerinin mahkemece reddedildiği, bu kez günlük mesainin bitiminden sonra dosyayı yine müşterek tahliye isteği ile Nöbetçi Asliye ceza yargıcına sevk ettikleri ve C.Y.Ü. yasasının 20. maddesine göre tahliye isteğinde bulundukları,. Devlet Güvenlik Mahkemesinden gelen 
nöbetçi yargıcın da görevli ve yetkili olmadığı halde tutuklama ve tahliye ile ilgili bulunmayan C.Y 
U. yasasının 20. maddesine göre sanığın tahliyesine karar verdiği ve bu suretle davanın esası bir yana itilerek ivedilikle ve usul ve yasalara aykırı olarak sanığın tahliyesinin sağlandığı hayretle görümüştür, 


Oysa ki dosya daha önce soruşturmacı Bornova Kaymakamında bulunduğu sırada soruşturmacının da tahliye isteğini içeren sanık İsmet Çetin'in 
tahliye isteği yetkili Menemen Sulh Ceza 'Hakimliğince reddolunmuş ve bu karara vaki itiraz da İzmir Ağir Ceza Mahkemesince suç kanıtlarında ve 
tutuklama nedenlerinde bir değişiklik bulunmadığından bahisle reddedilmiş bulunmakta idi. 


SAYIN YARGIÇ 


İzmir Savcılığının ve nöbetçi İzmir Asliye Ceza 
yargıçlığının tüm usul ve yasalara aykırı işlemlerinden sonra dava dosyası yüksek mahkemenize 
intikal etmiş bulunmakt: ve müdahil vekilinin yetkisizlik kararına vaki itirazı da dosya incelenmeden 
İzmir 1. Ağır Ceza mahkemesinin 17.10.1977 gün 
ve 1977/318 sayılı kararıyla reddolunmuş bulunmakta ve bu nedenlerle 29.12.1977 gününden itibaren iş bu davayı yürütmektesiniz. 

Yapılan duruşmalar ve toplanan tüm kanıtlar 
muvacehesinde sanık İsmet Çetin'e isnad olunan 
suçun tedbirsizlikle yaralama olmadığı kesin 
olarak anlaşmış bulunmaktadır. 

Devam Edecek 


yal Yardım Bakanı Mete 
Tan, zamların son para 


belirtti. Tan, sadece fiyat 
ayarlamalarının soruna 
temelli bir çözüm getiremeyeceğini, asıl olarak 
ilaç imalindeki dışa bagımlılığın kırılması gerektiğini söyledi. İlaç 
hammaddesinde % 95 
oranında bir ithal bagımlılığının bulunduğunu da belirten Sağlık 
Bakanı, Türkiye'deki ilaç 
fabrikaları için "Birçoğu 
birer ambalaj fabrikasından başka bir şey değil" 
dedi. İlaç hammaddesi- 
nin dışarıdan getirilerek, 
yalnızca paketlemesi ile 
uğraşıldığını belirten 
Tan, Meclise sevkedilecek yeni yasa tasarısın- 
da bu durumun önüne 
geçilmeye çalışılacağını 
da sözlerine ekledi. 


Sağlık Bakanı Tan 
özetle şunları söyledi : 

"İlaç fiyatlarına ortalama % 30 oranında zam 
yapılması uygun görülmüştür. Zam oranının 
çeşitli ilaç gruplarma 
göre dağılımı şöyle düzenlenmiştir: o Tüberküloz ilaçları: 722, Kalpdamar ilaçları: %64, Sara ilaçları: %57, Kanser 
ilaçları ve hemostatikler. 
%62, Sülfamidler: % 22, 
Tansiyon düşürücüler: 
36. Özellikle döviz değeri İsviçre frangı ile hesaplanan ilaçlarda artış oranı yüksek olmuştur. Bunun da nedeni İsviçre 
frangındaki son artışla 
rın 76100'ü bulmuş olmasıdır.” 


Mete Tan, "Farmasötik Müstahzarlar ve Maddeler Kanun Tasarısı" 
adı altında bir tasarının 
hazırlandığını, önümüzdeki dönem içinde Meclise sevkedileceğini, ta- 
Sarının yasalaşması halinde ilaç üretimi ve dağıtımında devlet kontrolünun güçleneceğini 
belirtti. 

İlaç hammaddesinde- 
ki dışa bağımlılık konusunda AYDINLIK muhabirinin sorularını cevaplayan Mete Tan, 
"% 95'i bulan ithal bağımlılığını kırmak için 
ilaç hammaddesi üretiminin ülkemizde yapılmasını politika olarak 
uygun buluyoruz. 
SSK'nın. ilaç fabrikası 
projesi ve şimdi hazırladığımız yasa tasarısı 
bu konuda olanaklar 
arayışımıza işarettir" 
dedi. 


“vam”? 


GENEL BAŞKAN ERHAN 
TEZGÖR'ÜN İSTİFA NEDEN 


TİP'İN TÜM-DER 
ÜZERİNDEKİ 
BASKISI 


© Tip'in Tüm-Der'e karşı tutumu, 
kitle örgütleriyle ilgili 
revizyonist anlayısın 
bir örneği olarak 
ueğetleiditiliyor 


© TİP ile Tüm-Der arasındaki 


ANKARA (ÖZEL) 
TÜM-DER Genel Başkanı Erhan Tezgör Genel 
Başkanlıktan ve Merkez 
Yürütme kurulu üyeliğinden istifa etti. Yerine 
Genel Sekreter Nizamettin Barış getirildi. Erhan 
Tezgör yönetim kuruluyla herhangi bir meselesi 
olmadığını o belirtti ve 
örgüt dışından bazı sorumsuz kişilerin ilkederi 
çiğnediğini açıkladı. Tezgör bununla açıkça TİP' 
in 'içişlerine karıştığını 
ve onları yönlendirmeye 
çalıştıklarını ifadeediy or. 


Yürüyüş dergisinin 21 
Kasım tarihli 189. sayırsında "'TÜM-DER'de kariyerizme yer yok" başlıklı yazıda ise TÜM- 
DER'in bazı yöneticilerinin TİP'in talimatlarına 
aykırı düştüğü belirtilerek Erhan Tezgör hedef 
alınıyor. 


Yürüyüş'deki yazıda 
şöyle deniliyor: "İşçi sınıfının politik hareketiyle ve bu hareketin yöneticileriyle gerek Türkiye 
genelinde ve gerekse yerel birimlerde ters düşmenin en ibret verici 
örneği Giresun TÜM- 
DER örneğidir. Dilerim 
bu örnekten bir kısım 
TÜM-DER yöneticileri 
ders alsınlar ve yanılgı- 


i anlayarak zë 


tirilerini yapsınlar". 


1 MAYIS 
KATLİAMINDAN 
SONRASINDA 
İKİ FARKLI 
AÇIKLAMA 


ł Mayıs 1977 tarihin; 

Kontrgerillanın wteşbiği 
j Sonutunda 36 yurtta, 
şin Katledilmesi üZerine " 
Behice Boran, "Maocularm oynadıkları rolün 
bir akımın gerçek yüzünü bir kere daha açığa 
çı karmış olmasıdır" diyerek devrimcileri 'hedef 
alırken, Erhan Tezgör ise 
bu anlayışa karşı çıkarak şunları söylüyordu: 


"Önce tedevizyonda CİA' 
nın gücünü gösteren yayinlar yapacaksın, ardından provokasyonlara’ 
gireceksin ve olayları 
"Maocular"'ın çıkardı! 
ğını söyleyeceksin. Bu-l 
nunla Türkiye'de artık 
çocuk bile kandınlamaz" > 

Erhan Tezgör'ün Rusya'ya yaklaşma politikası izleyen Behice Boran yönetimiyle ozaman- 
dan beri çelişkisi olduğu 
ve TİP yönetiminin açıkça TÜM-DER'in içişlerine karışmasıyla bu çelişkinin artık kopma noktasına geldiği bildiriliyor. 
Erhan Tezgör'ün bir süre 
önce 'TKP ile işbirliğine 
karşı çıktığı gerekçesiyle 
TİP'ten atılan Yalçın Küçük'le aynı görüşü paylaştığı bildiriliyor. 


Olay Ankara'da memur çevrelerinde yankı 
uyandırdı ve TİP'in kitle 
örgütleri üzerindeki baskısınin bir örneği olarak 
değerlendirildi. 


Altı kaval, 


üstü şişhane 


Mecliste 


Doğan Yurdakul 


tartışılmakta olan Dördüncü Beş 


Yıllık Plan, oraya gdmeden iki gün önce CHP 
Grubunu karıştırmıştı. Grupta hükümete karşı başlayan eleştirilerin ilk kıyılcımı olmuştu. 

Plan, CHP Grubunun gündemine alınmış, 
ama üyelere plan metni dağıtlmamış. Milletvekilleri de buna itiraz ediyor, "okumadığı 
i istiyorsunuz” 


bize 
diye. 


onaylattırmak 


Buna karşılık yöneticiler "matbaa ağır çalıştı, metni size yetiştiremedik" gibilerinden 
bir bahane öne sürüyorlar. Sonuç olarak plan 
grupta tartışılmadan komisyona gidiyor, oradan da Meclis Genel Kuruluna. 

Aslına bakarsanız, plan okunmuş, okunmamış yöneticilerin pek umurunda deği, Hükümet taraftarı yazarların yazdıklarından da böy- 


le anlaşılıyor: 


— Plan bastırılıp verilse sanki ne olacak? Bin 
küsur sayfa şeyi ne zaman okuyacaklar? Zaten 
plan dediğin şey alelacele görüşülür mecliderde, 
gruba gelmesi diye bir zorunluluk da yoktur. 

— İyi ama, plan dediğin şey, önümüzdeki beş 
yıl ülkenin ekonomisine yön verecek. Pahallık, 
dışa bağımlılık, enerji, döviz dar boğazı, tarım, 


sanayi... Plan bu konularda ne diyor? Bunu öğrenmeye bizim hakkımız yok mu? 

— Ne demek istiyorsun? Yoksa niyetin hükü neti mi düşürmek? Keçileri güldürüyorsunuz. 
AP i sevindiriyorsunuz. 

— *i ama kardeşim, ya halkın umutları, 
insance akça düzen? 

— Ne yani, Ecevit gitsin de MC mi gelsin? 

İşte böyle bir gülünçlükler, demagojiler 
furyası içinde geçer gider plan Meclise. 

O tozkoparan fırtınasının arasından firsat 
bulup da plana bakacak olsanız da zaten göteceğiniz hiç yeni birşey yoktur. MC'nin, 
IMF'nin dışa obağımlılığın, topraksızlığın 
planı hazırlanmış, kimse böyle olduğunu 
görmesin diye de bir yığın gürültü, bir yığm 
şamata. Eleştirmeye kalksan cevap hazır: 

— Aman yapma, hükümet düşer. 

Planın ne olduğu stratejisinden beli. Yeni 


başlıklı şikayetler 
bölümüne bakıyorsunuz, "solcu mu solcu". 
Bunların nasıl düzeltileceğine, neler yapılacağına bakıyorsunuz, eski hamam eski tas. 

Plan ülkenin enerji darboğazına girmiş 
olmasından şikayet ediyor, Gerekçe, petrol 
üreticisi ülkelerin, OPEC'in, pera fiyatlarına zam yapması. Kabahatli Üçüncü Dünya! Çözüm: "Bölge ülkeleriyle elektrik enerjisi alışverişi dengdi olarak yaygınlaştınlıp, 
artırılacak". 

” o Sanki Rusya'dan, Bulgaristan'dan elektrik 

“alan MC'yi, “elektriğimizi dışa bağlıyorsunuz" 
diye eleştiren Ecevit gitmiş, yerine elektrik 
şalterini Ruslara veren Demirel gelmiş. Bunca 
petrol tüketimine yol açan montaj sanayii. , 
ulaştırma politikası ne olacak? Hiç. Onlar yerinde duracak. 

Plan dışa bağımlılıktan şikayet ediyor. Yerine ne getirecek? "Uluslararası ekonomik ilişkiler, çok unsurlu denge kuralına uygun olarak 
geiştirdecektir."" Yani Amerika ile Rusya arasında cambazlık politikasına devam. 

Plan toprak dağılımının haksızlığından yakınıyor. Bunu duyunca aklınıza hemen Ecevit'in “toprak işleyenin, su kullananın" sözü 
gdiyor. "Aman yoksa köylülere bir toprak 
müjdesi mi var?" diyorsunuz. Ne gezer? Toprak 
reformunun "T'"'si yok planda. Sadece “Köy 
Kent"' var. 

Yani, bir plan ki, altı kaval, üstü şişhane. 

Zaten Meclisteki Ecevit-Demired tartışmasına şöyle bir kulak verince de planın ne oldu- 
Şu anlaşılıyor. 

Ne diyor Ecevit: "IMF, çağın bir gerçeğidir, ama çağımızın bazı gerçeklerine tutumuyla 
ters düşen bir gerçektir. Buna rağmen aramızda 
ciddi ve kaygı verici bir sürtüşme olmadığını 
söyleyebilirim." Yani "çağdışı" IMF gerçeği 
ile aramızda bir sürtüşme yokmuş! Nereden 
olacak ki? İşçi ücretlerini dondur demiş, 
dondurmuşsun, benzine zam yap demiş yapmışsın, kalkınma hızını düşür demiş, düşürmüşsün, paranı sürekli devalüasyonda tut, 
SDR'ye bağla demiş, omı da yapmışsın. Daha 
nereden sürtüşme olacak? 

Demird'in plana karşı söylediklerine bakmayın. Aslında onun da temelden bir itirazı, 
eleştirisi yok. Sadece eski anti-komünizm demagojisini devam ettiriy or. 

İşte o kadar gürültünün altındaki plan. Kısacası, böyle plandan ne köy olur, ne kasaba. 
Olsa olsa köy-kent olur. 


Libya-Türkiye ortak tank, zırhlı araç fabrikası kurulacak 


ANKARA (ÖZEL) 


Ankara'da resmi görüşmelerini sürdüren 
Libya Genelkurmay Başkanı Ebubekir Yunus Cabir ile ortak tank ve zırh- 


MAHKEME KANALIYLA 


lı araç fabrikasının ku- ülkesinden sağlanacak 
rulmasının görüşüldüğü Y a ONE i 
bildirildi. Kurulacak apılan görüşmelerde or: 


tak bir füze ve denizaltı 


ortak fabrika için gerek: | fabrikası kurulması da ele 


li para Libya,insan gücü 


alındı. 
ihtiyacı Türkiye, teknik 
bilgi ise bir Batı Avrupa e 
Bu arada Başbakan 


Bülent Ecevit Libya Ge- 


ALDIĞIMIZ TEK ZİPTİR 
© MHP Genel Sekreter Yardımcıları 


Yaşar Okuyan, Özcan 
Avni Çarsancaklı 


Ergiydiren ve 


ruhsatsız tabanca faşımamışlardır 


Gazetenizin 10/10/1978 tarihli nüshasının 
5. sayfasının 8 ve 9. sütununda yayınlanan 
"Ruhsatsız silah taşımaktan bıkan 3 MHP yö- 


neticisi ruhsat almak için başvurdu" başlıklı 
yazının gerçekle ilgisi yoktur. 


Yazıda 
hiçbir zaman ruhsatsız 


isimleri geçen parti 


yöneticileri, 
silah taşımamışlardır. 


Buna tenezzül de etmemişlerdir. 

MHP İstanbul İl Başkanının ve diğer parti 
yöneticilerinin öldürülmesinden sonra, Ankara 
Valiliğine müracaatta bulunularak, MHP teşkilatında görev alan vatandaşların can ve mal 


güvenliğinin sağlanması 
ruhsat verilmesi 
ibarettir. 


istenmiştir. 


ve silah taşımak için 
Durum bundan 


Yaşar Okuyan 


MHP Genel Sekreter Yardımcısı 


nelkürmay Başkanı Ca-* 
bir'i kabul ederek bir sü- s 


re görüştü. 
Libya Genelkurmay 
Başkanı görüşmeden 


önce yaptığı açıklamada, 
Türkiye ile Libya arasında " askeri alanlardaki 
işbirliği için büyük adımlar atılmakta olduğunu" 
söyledi. — "İşbirliğimizin 
sonsuz boyutlara ulaşmasını diliyoruz” diyen 
Cabir sözlerini şöyle sürdürdü: 

"Müşterek işbirliğimizin her alanda geiş-' 
mesinde tekerleklerin 
hızla dönmesi için büyük 
çaba harcayacağız. Aramızdaki işbirliği için zemin zaten hazır durumdadır. Askeri yönde, 
eğitim ve bazı askeri 
alanlardaki işbirliği için 
de büyük adımlar atılmaktadır." 


e 


24 Kasım 1978 


sanat edebiyat 


Çekoslovakya ‘daki revizyonist 


devrimci 
yazar 


| Julius 


Fuçik'in 
eserlerini 
tahrif 
ediyor 


Harun Aslan 


Fuçik, bilindiği gibi, 
ünlü eseri "Darağacından 
Notlar"ı zindanda idamını beklerken yazdı. Eser 
sayfa sayfa yurtsever bir 
gardiyan olan Kosinsky 
tarafından, hayatı pahasına zindan dışına çıkarılarak, Iglau ' tarafında 
bir köyde yaşayan bir 
aileye teslim edildi. Savaş yıllarında bu ailenin 
bahçelerinde kazdıkları 
bir çukurdaki cam kavanoz içinde saklanan bu 
notlar, savaştan sonra 
Parti'ye teslim edildi ve 


dı. 


“Darağacından Notlar'' çok geçmeden 80'in 
üzerinde yabancı dile 
çevrilerek birçok ülkede 
tanındı. Eserin birkaç 
yıl önce yapılan son baskısının, genişletilmiş ve 
sayfa sayısı artmış olarak 
çıktığı görüldü. Kitabı 
yayınlayan Devlet Yayınevi .esern sonradan bulunan 
notlarla (genişletildiğini 
iddia etti, fakat bu notların neden bu kadar geç 
bulunduğu belirtilmedi. 
Kitabın edebi bir tahlilini 
yapan "Yasa 77" hareketi üyesi Profesör Vaclav 
Cerny,kitabın bu son baskısındaki bazı bölümlerin 
başka birisi tarafından 


| Husak diktatörlüğü, 


"Darağacından Notlar"'adlı yapıtı, bugünkü revizyonist Çek iktidarı tarafından tahrif edilen 
devrimci yazar Julius Fuçik. . . 


yazıldığını açıkladı. 
Cerny tezini gerek üslup 
değişikliği, gerekse yeni 
bölümlerde anlatılan olaylardan hareket ederek 
ispatladı. Profesör Cerny, 
gazetecilerle yaptığı bir 
konuşmada, bu olayların 
ancak savaştan sonra, 
Gestapo Başkomiseri 
Böhm'ün anlattıkları ortaya çıktığı zaman elde 
edilen bilgilerle anlatılabileceğini hatırlattı ve 
Fuçik'in eserine revizyonist ve teslimiyetçi bir 
içerik verildiğini belirtti. 


Öte yandan Çekoslovak yurtseverleri bu konu 
ile ilgili olarak notları 
saklayan köylü ailesinin 
bilgisine başvurdular. Aldıkları cevap bu mesele 
ile ilgili hiç bir şey söyleyemeyecekleri, hayatlarından endişe ettikleri oldu. Son olarak yurtsever 
gardiyan Kolinsky de 
"Devlet düşmanı çevrelerle işbirliği yaptığığe 
rekçesiyle tutuklandı. 
Profesör Cerny, araştırmasını genişletti ve eserin 
ilk on baskısının aynı olduğunu, Rusya'nın işgalinden sonraki baskıların 
ise kademe kademe de- 
Ziştirilerek en son baskısında açıkça işgalin haklı 
olduğunun işlendiğini 


ortaya çıkardı. 


Fuçik, Çekoslovakya'- 
da eserleri en çok okunan yazarlardan birisi. Bu 
büyük yurtsever ve devrimci yazar, yıllardan beri, Çekoslovak halkının 
yabancı işgale ve faşizme 
karşı direnişini, mücadelesini ve halkın, ülkenin 
milli bağımsızlığına olan 
önüne geçilmez tutkusunu simgeliyor. Faşist Husak diktatörlüğü, Fuçik'i 
tahrif ederek halka teslimiyetçilik aşılamak, Sovyet sosyal-emperyalistle- 


diktatörlüğe boyun eğmesini sağlamak istiyor. 

Fakat demokratik ve 
yurtsever "Yasa 77 İnsan 
Hakları Hareketi "nin 
çevresinde toplanan Çekoslovak halkı,ülkenin işgaline ve faşist diktatörlüğe karşı mücadele ediyor. "Darağacından Notlar''ın tahrif edilmiş bas- 


“Kılarinin' Çekoslövükyaâ'- 


da alıcı bulamaması, Çekoslovak halkının yalanlara kanmayarak milli 
kahraman Fuçik'e de sahip çıktığının bir kanıtı 
oldu. Prag'daki antikacılarda en fazla sorulan, 
eserin eski baskıları. Bulunanlar ise elden ele geçerek okunuyor. 


Serbest Müzisyenler 
Sendikası, TÜ MİS’ e katıldı 


ANKARA (ÖZEL) 

Kısa adı Müz-Sen olan 
Serbest Müzisyenler Sendikası olağanüstü genel 
kurul sonunda Türkiye 
Müzik İşçileri (TÜMİS) 
Sendikasına katılma kararı aldı. Sendika Başkanı 
Ayhan Tokyay olağanüstü genel kurulda yaptığı 
konuşmada. TÜMİS'e katılma kararına daha önceden karşı çıktıklarını, 
ancak incelemeler sonunda bu kararlarından vazgeçerek yönetim kurulu 
olarak TÜMİS'e katılma 
kararı aldıklarını söyledi. 
Olağanüstü genel kurulda söz alan TÜMİS 
Genel Başkanı Mehmet 
Çırıka ise, yasalarla getirilen hakların kâğıt üzerinde kaldığını belirterek, 
müzik işçilerinin sorunlarının tek ve güçlü bir 
örgütün oluşturulmasıyla 
çözümleneceğini söyledi. 
Çırıka, bugünkü somut 
şartların belirli ilkeler 


doğrultusunda bölgesel 
müzik örgütlerinin demokratik-merkeziyetçi 
bir örgüte geçişi zorunlu 
kıldığını da sözlerine ekledi. 

TUMİS Genel Sekreteri Kadir Bozluk da genel 
kurulda yaptığı konuşmada,tüm bölgesel sendikalara birleşme çağrısı 
yaptıklarını ve çağrıların 


olumlu sonuçlar verdiğini belirterek, bugün hâlâ 
müzik emekçilerinin tam 
olarak sosyal güvenceye 
kavuşmadığını st yledi. 

Serbest o Müzisyenler 
Sendikası olağanüstü genel kurul sonunda, delegeler oybirliği ile kısa 
adı TÜMİS olan Türkiye Müzik İşçileri Sendikasına katıldılar. 


İzmir Sanatçılar Birliği 
Kongresinde, 
Kontrgerilladan 
hesap sorulması istendi 


İzmir'de eski adı "Yurtsever Sanatçılar Birliği" olan derneğin ikinci genel kurul toplantısı, derneğin 
üyelerinin çoğunluğunun katılma- 


sıyla yapıldı. 


İki yıl önce İzmir'de kurulan 
dernek bu kongrede aldığı bir kararla adını "İzmir Sanatçılar Birliği" olarak değiştirdi. Kongrede, 
sosyal-emperyalizmin ve feodalizmin sanat ve kültürüne karşı kararlı mücadele vervurgulandı. Bu temelde İzmir'deki tüm ilerici, yurtsever ve devrimci sanatçıların birliği için çalışma yapılacağı açık- 


emperyalizmin, 


menin gereği 


anket 


Mimar), 


Tunçağ 


yecek bir 
karar alındı. 

İzmir'deki 
sorunlarını 
hazırlayan derneğin 
yönetim kurulu şu şekilde belirlendi: Başkan Melih Ergen (İktisatçı), 2. Başkan Salih Pekin (Y. 
Yazman Leyla Cantürk 
(Viyolonist), 
gin (Resim öğretmeni), Üye Ümit 
(TRT Yapımcısı), 
Savaş Emek (Y. Mühendis), Üye 
Hasan Koç (Öğrenci). 


landı. Genel Kurulda ayrıca Kontrgeriladan hesap sorulmasını istebildiri yayımlanmasına 


sanatçıların çeşitli 
tartışmak üzere bir 
yeni 


Sayman Mete Sez- 


Üye 


LO’ nun hikayesi 


Hasan Lütfü 
Bir oda... 


Odanm tam ortasında yuvarlak bir 
masa... 

Ve masanın etrafında —ülkeyi yöneten— yarım düzine burjuva. 

Burjuvaların arasında, ama burjuva 
olmayan biri var o odada? 

Dehşetli düşman burjuvalara! 

İşte O, hikayemizin kahramanı LO... 

LO, bir sömürülen ülkenin —sömürüldüklerinin bilincinde— o bir ferdiydi. 

Her sömürülen ülke halkının büyük bir 
bölümü gibi yoksul bir ailedendi. 

Ve ezilenlerden LO'nun hikayesi inanılacak gibi değildi. 

Oysa bu hikaye yaşanmıştı, günümüz- 
de de yaşanmaktaydı ve gerçeğin ta kendisiydi. X 

O; bir emekçinin oğlu olarak doğmuştu. 
Yaşam boyu ızdıraplarla boğuşmuştu. 
Ne var ki hiç ummadığı bir anda, kalih kuşu konmuştu... 

Çünkü LO —babasının ölümünden hemen sonra— o ülke başbakanının himayesine girmişti. 

Oğulsuz başbakan, öksüz LO'yu tıpkı 
özoğlu gibi sevmişti. 

Sanki gizli bir el onu yoklukların 
bataklığından çekmiş, LO rahata ermişti. 

Kendini bir anda burjuvaların arasında 
bulan LO, ömrünün tercihiyle yüzyüze 
gelmişti... 

Ya burjuva yaşamın çekici akışma kapılıp, halkının çektiği çilelere ve ezilenlere boşverecekti. 

Yada —zor da olsa— kendisine sunulan bu dünya cennetine iltifat etmeyecekti. 

Ve O, ikinci yolu tercih etti. 

Toplumsal kurtuluşa katıksız inanan 
LO, ferdi kurtuluşu elinin tersiyle itti. 

“Ya hep, ya hiç" dedi. 

Başbakanın bütün ısrarlarına karşın 
eski mütevazi evini terketmedi. 

Geçinebileceğinin dışında tüm parasal 
yardım tekliflerini kabullenmedi. 

Kısacası halkı gibi yaşadı ve ezilenlere 
ihaneti aklından geçirmedi. 

Fakat LO, tüm çahasına rağmen sınıfının çıkarlarını katıksız koruyabild. mi? 

Koruyamadı tabii. 

Sırf başbakan istediği için ve sırf ona 
olan şükran borcundan dolayı, liberal eğilimli gazetelerde yazarlık yaptı. 

Ama her yazısına başladığında —yazıp 
yazmamak hususunda— kendi kendisiyle 
çok savaştı. 

Ve O; başbakanı gerçeğe doğru yönlendirebilmek için alabildiğine çalıştı. 

Bir oda... 

Odada bir masa... 

Masanın etrafında yarım düzine burjuva. 

Burjuvaların arasında biri var o odada? 

Dehşetli düşman burjuvalara! 

İşte O, kahramanımız LO... 


Persa-İş 
ikinci Olağan 
Kongresi yapıldı 


Kısa adı (Persa-İş) olan Perde ve Sahne 
Sanatçıları Sendikası ikinci olağan kongresi , İstanbul'da yapıldı. 

Seçimlerin sonucunda, Nezih Ziya Yalımcan yeniden Genel Başkanlığa getirildi. Genel Sekreterliğe yeniden Tayyip 
Dumlu, Genel Saymanlığa Suna Oral, 
üyeliklere de Hasan Balanber, Yücel Tezcan ve Siyami Okur seçildiler. 

Genel Kurulda, sanatçı sömürüsüne son 
verilmesi ve aracı büroların kapatılması 
m çalışmalara hız verilmesi karara bağandı. 


DUYURU 


TRABZON CUMHURİYET ORTAOKULU 
MÜDÜRLÜĞÜNDEN 


Te 1160,000 TL. keşif bedelli okulumuz onarım 
işi kapalı zarf usulü ile eksiltmeye çıkarmış tır. 

2. Eksiltme 5. 12. 1978 günü saat 10.00'da Cumhuya Ortaokulunda yapılacaktır. 

- İşin geçici teminatı 9250 liradır. 

4- Sözleşme, şartname ve keşif evrakları çalışma saaileri içinde okul müdürlüğünde görülebilir. 

5- Eksiltmeve: gireceklerin geçici teminat makbuzlarına 1978 yılına ait ticaret odası belgelerini ve 
bu işi yapacaklarına dair ehliyet belgelerini teklif 
makbuzları ile bidikte eksiltme günü saat 9.00'a kadar makbuz karşılığı komisyona verilmesi şarttır. 

Ģ- Postada gecikmeler kabul edilmez. 

İlgililere duyurulur. 9.11. 1978 


Basın 27640-1521 


Milli Takım Başantrenörü Sabri Kiraz ve adaylar bir çalışma sırasında 


| Ee 


(A) Milli Takım 
Aday Kadrosu, 


hazırlıklarını 
sürdürüyor 


SAMSUN 


(A) Milli Takım aday 
kadrosu, Galler maçı için 
20 Kasım'dan bu yana 
kamp çalışmalarını Sam- 
.sun'da sürdürüyor. 


İz 4 
b 


Iki yardmcı antrenör- 
le yapılan çalışmaların 
yararlı olduğunu söyleyen antrenör Sabri Kiraz, 
Galatasaraylı Erdoğan'ın 
da Milli Takım kadrosuna katılmasının tak 
mın savunma hattını güc- 


z mn Í 


Fikret Ünlü 


İstanbul'da yüzme kulüpleri yöneticileriyle gorüşen 


Fikret Ünlü, 
yüzme kulüpleri 


yöneticileriyle 


görüştü 
İSTANBUL(THA) 

Istanbul'da incelemeler yapmakta olan Beder 
Terbiyesi Genel Müdür 
Vekili Fikret Ünlü, İstanbul yüzme sporu yetkilileriyle görüştü. 

Adalar Su Sporları kulübü Başkanı Turgut Egemen, aynı kulübün As 
Başkanı Abdullah Börekçi, İstanbul Yüzme İhtisas Kulübü Başkanı Levent Aksu ve Kınalıada 
Kulübü Başkanı Başar 
Acarlı ile görüşen Ünlü 
bu kulüplerin sorunlarını 
kendine ilettiklerini belirtti 

Ünlü bu konuda şunları söyledi: 

Kulüp temsilcileri çeşitli büyük problemleri arasında en önemlilerini 
bana getirdiler, Tüm kulüplerin bana getirdikleri 
en önemli sorun Altunizadedeki havuzun bir 
an önce yapılması, antrenör sorunun çözülmesi, 
deplasman güçlüklerinin 


ortadan kaldırılması ve 
İstanbul Yüzme İhtisas 
Kulübüne havuzun ısıtılması için yakacak yardımı yapılması yolundadır." 


lendireceğini söyledi. 

Öte yandan Milli Takım aday kadrosu üç 
günden beri, sabah ve öğlenden sonra yaptığı hazırlık çalışmalarını bundan böyle yalnız öğlen- 
den sonra yapacak. 


Deplasmanlı 
Voleybol 
Liginde 
8. hafta 
maçları 
Ankara 
Atatürk Spor 
Salonuna 
alındı 


ANKARA 

Deplasmanlı Türkiye 
Voleybol Lig müsabakalarının İ.devre 8.hafta maçları Atatürk Kapalı Spor 
Salonuna alındı. 

Bu karara göre maçların 
gün ve saatleri şu şekil de 
tesbit edildi: 

2.12.1978 saat 17.00 
Muhafızgücü - Eczacıbaşı. 

2.12.1978 saat 18.10 
DSİ - Vinylex 

3.12.1978 saat 
Muhafızgücü - Vinylex 

3.12.1978 sat 
DSİ - Eczacıbaşı 


17.00 


1830 


Hükmen yenik sayılan 
Giresunspor'un itirazı 
Federasyonca 


kabul edildi 


ANKARA 

İki sarı kart kuralına uymadığı gerekçesiyle fÍskenderunspor'a 
hükmen yenik sayılan 
Giresunspor'un bu karara itirazı Futbol Federasyonunca kabul edildi. 

Hakemin yanlışlıkla 
Giresunsporlu Birol yerine Temd'e sarı kart 
gösterdiğini bildirmesi 


sonucunda alınan kararla yapılan itiraz, haklı 
bulundu. Buna göre daha önce İskenderunspora karşı hükmen yenik sayılan Giresunsporun bu maçta ede ettiği 1-l'lik beraberliğin 
tesciline karar verildi. 
Futbol Federasyonu 
kurulu 25 Kasımda yapacağı toplantıda bu 
kararı onaylayacak. 


Boluspor Amatörleri toplu haide 


Bolu 1. Amatörliginde Boluspor 
amatörleri başarılı sonuçlar alıyor 


BOLU 
Bolu 1. Amatör Küme 
Futbol liginde bu yıl 


şampiyonlukta iddialı olan Köroğluspor ve Geredespor, Boluspor Amatörlerinden aldıkları 
mağlubuyetler sonunda 
iddialarını büyük ölçüde 


kaybettiler. 
Boluspor Amatörleri 
yaptıkları karşılaşmalar- 


da Mudurnuspor'u 10-0, 
Mengenspor'u 3-1, Köroğluspor'u 1-0 ve Geredespor'u 4-1 yendi. 
Boluspor Amatör 
Takımının çalıştırıcısı İh- 


san Dümelli “Amatör T'akımda çok yetenekli oyuncular var. Önümüzdeki yıllarda Boluspor'un 
iskeleti bu gençlerden oluşacak. Boluspor diş 
kaynaklardan aldığı oyun 
cu yerine öz kaynaklarına dönecektir" dedi. 


4 Şubatta oynanacak. 


çe - Eskişehirspor, 


Kırıkkalespor. 


Türkiye Kupası 
6 TurKuraları çekildi 


Türkiye 6. Tur kuraları Futbol Federasyonunda Kulüp temsilcileri ve Federasyon yetkililerinin katılmasıyla çekildi. 

Kupanın 6. Turunda geçen yılın şampiyonu Trabzonspor, Diyarbakırspor'la, Fenerbahçe 
ise Eskişehirspor'la eşleşti. 

6. Turda ilk maçlar 13 Aralıkda rövanşlar ise 


Çekilen kura sonucu takımlar şöyle eşleşti. 
Adana D. Spor - Beşiktaş, 
spor galibi ile Bandırma Btispor, Ankaragücü - 
Kocaelispor, Altay - Sebat Gençlik, Fenerbah- 
Trabzonspor - Diyarbakırspor, Orduspor - Bandırmaspor, Gaziantepspor- 


ANKARA 


Bursaspor - Adana- 


Merkez Hakem 
Komitesi, hakemlerin 
bulunduğu grupları 
yeniden belirleyecek 


ANKARA 

Futbol Federasyonu 
Merkez Hakem Komitesi 
Türkiye liglerinde maç 
yöneten hakemlerin bulunduğu grupların Ocak 
ayı içinde yapılacak ara 
seminerde yeniden belirleyecek. 

Ankara, İstanbul, İzmir, Samsun ve Gaziantep'te düzenlenecek seminerlerde hakemlere ilk 
yarıda yönettikleri maçlardayaptıkları hatalar teker teker görüşülmek suretiyle (bildirilecek ve 
bunların tekrarlanmaması 
istenecek. 


Bu arada (A), (B), 
(C) klasmanlarında yer 
alan ve başarılarına göre 
terfi-tenzil yapacak hakemler tesbit edilecek. 
Merkez Hakem Komitesinin aldığı karara göre 
ilk yarı maçlarında başarlı görülenler bir üst klasmana alınacak, başarısız 
olanlar ise alt klasmana 
indirilecek. 

Öte yandan 27-28 Eylül'de yapılan bölgesel seminerlerle, haftalık kondisyon çalışmalarına ka. 
tlmayan hakemlerin ise 
klasmandan o çıkarılacağı belirtildi. 


Basketbol Liginde 
yarın 9 maç 
yapılacak 


Değlâsmanli Basketbol liginde bu hafta 9 kar- 


şılaşma yapılacak 


Eczacıbaşı'nın bu hafta Esef Pilsen ile yapacağı maç ileri bir tarihe ertelendi. 
Maçların programı şöyle : 
ANKARA ATATÜRK SPOR SA LONU 
13.00 Kolej Ankaragücü, 14.30 ODTÜ -Muhafızgücü , 16.00 Ziraat Fakültesi - Yenişehir Mey- 


İSTANBUL SPOR SERGİ SARAYI 
13.30 İTÜ - Mülkiye, 15.00 Taçspor - Beşik- 


taş. 


İZMİR ATATÜRK SPOR SALONU 


17.30 Karşıyaka - Fenerbahçe 
BURSA ATATÜRK SPOR SALONU 


16 00 Tofas - SAS - 


Galatasaray 


12500 kişilik kapalı 


spor salonuna (Lüks ve 
5lü yatırım olduğu gerekçesiyle) 


DPT karşı çıktı 


ANKARA 

Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın İstanbul" 
da yapılması için yatırım programına aldığı 
12.500 kişilik kapalı 
spor salonuna Devlet 
Planlama Teşkilatı 
(DPT) karşı çıktı. 

DPT uzmanları tarafından hazırlanan rapor- 
da 12.500 kişilik kapalı 
salonun İstanbul için 
lüks ve ölü yatırım olacağı bdirtildi. 

İstanbul'da Yedikule 
semtinde yapılması kararlaştırlan kapalı spor 
salonunun 30 bin metre 
karelik bir alan üzerine 
oturtulması, salonun 
içinde boks, halter, güreş, masa tenisi, voleybol, basketbol, hentbol 
çalışmalarının yapılacağı 8 salon inşa edilmesi 
planlanmıştı. 

Arsanın kamulaştırılması 5 yıl önce yapılmıs. fakat arsa üzerine 


herhangi bir tesis yapılmadığı için mal sahipleri 
mahkemeye başvurmuş 
lar açılan davayı Beden 
Terbiyesi Genel Müdürlüğü kaybetmişti. 


Daha sonra Gençlik ve , 
Spor Bakanlığı yargıtaya 
başvurarak arsanın geri 
alınmasını sağlamıştı. 

Daha önce maliyeti 
140 milyon lira olarak 
hesaplanan kapalı spor 
salonunun fiyat artışları nedeniyle şimdi, 
yapılması halinde. 250 
nilyon liraya çıkacağ. 
belirtiliyor. Maliyetler 
arasındaki 110 milyon 
liralık fark ise Gençlik 
ve Spor Bakanlığı ile 
DPT arasında tarlışma 
konusu haline geldi. 

Önümüzdeki günlerde ihalesinin yapılması 
gereken kapalı spor salonu için DPT olumlu 
rapor vermezse yapımdan vazgeçilecek. 


Süha Özgermi, 
Basketbol Federasyonuna 
yeni üye 
olarak atandı 


ANKARA (THA) 
Basketbol Federasyonu Başkanı Uğur Erel, İstanbul Basketbol yöneticilerinden Süha Özgermi'nin Federasyona yeni 


üye olarak atandığını 
söyledi. 
Öte yandan, Avrupa 


Şampiyon Kulüpler müsabakasına daha verimli 
hazırlanması için Eczacıbaşının Efes-Pilsen ile yapacağı lig maçının ileri 
bir tarihe ertelendiği 
bildirildi. 


Konuya ilişkin olarak 
bilgi veden Basketbol Federasyonu Başkani Uğur 
Erel şöyle konuştu: 


"Avrupa şampiyon 
kulüpler müsabakalarında 
başarıları göz önünde tutularak Eczacıbaşının 
26 Kasım'da oynaması 
gereken müsabaka ileri 
bir tarihe ertelendi. 2 Aralık'ta oynanması gereken DSİ maçı ise yurda 
dönüşlerinde bir gecikme 
olabileceği (o düşünülerek 
3 Aralık tarihine alındı." 


i 24 Kasım 1978 
$ 


Sağmalcılar’ dan kaçanlardan ek 


( (Baştarafı 1. sayfada) 
i olarak yaptığı açıklama- 
Í da, Mustafa Yılmaz'ın 
| önce kendisini başka 
© isimle tanıttığını, ancak, 
. mahalli karakolda çalı- 
` şan memurların kendisini tanıması üzerine ger- 


çeğin ortaya Çıktığını 
belirtti. Öte yandan 
Mustafa Yılmaz'la bir- 


likte yakalanan ve aranmak istediği sırada kāçan kişinin ise gene 
cezaevi kaçaklarından 
Vedat Kasımlar adlı komando olduğu bildirildi. 
Kozakçıoğlu, cezaevi 
firarileri ile ilgili soruşturmanın bu olaydan 
sonra daha da derinleştirilebileceğini ve yeni 
ipuçları ele geçirilebileceğini belirtti. 

© önceki gece Makina 
Mühendisi Naci Kurtulan'ın, Feriköy Avukat 
Caddesinde bulunan evi- 
ne ateş açıldı. Saldırının 
faşistler tarafından yapıldığı ifade ediliyor. 

Saldırı sonunda evin 
camlafı ile bina önündeki ötomobilin camları 
kırıldı. 
© Dün İnşaat Mühendisi 
Kenan Öztürk'ün öldürülmesini protesto etmek için Merter'de bir gösteri 
yapıldı. Emniyet yetkilileri izinsiz gösteri yapan 
ve yerlere yazı yazan 
gruptan 118 kişinin 
yakalandığını ve göz altna alındığını bildirdi. 


Kartal, Kaynarca'da 
Mühendis Kenan Öztürk'ün öldürülmesi olayı 
ile ilgili kimlikleri açıklanmayan sekiz kişinin gözaltına alındığı, olayla ilgili olarak üç kişinin de 
arandığı açıklandı. 

Açıklamayı yapan 
Jandarma Alay Komutanlığı olayda kullanılan 
34 PT 651 plakalı taksi- 
nin bulunduğunu ve Taksi sahibi Mehmet Türk'ün 
de gözaltına alındığını 
belirttiler. Yetkililer aynı 


olayda yaralanan Gönül 
Erdinçin sağlı durumunun ciddiyetini ko- 


ruduğu, ancak verdiği ifade üzerinede kimlikleri 
saptanan üç kişinin daha 
arandığını açıkladılar, 


Öle yandan İnşaat 
Mühendisi Kenan Öztürk' 
ün Öldürülmesi çeşitli 


kuruluşların yaptığı açıklamalarla kınandı. 


ANKARADA 
Ankara'nın” İçcebeci 
semtinde önceki gece bir 


18.30 HABERLER 
18.33 MARCO 


meyi düşlemektedir. 


konu ediliyor. 
19.30 ZOR YILLAR 


20.30 HABERLER 


23.15 HABERLER 


TRT 1 


05.00 Açılış 

05.05 Türküler ve Şarkılar 
06.02 Gunaydın 

07.30 Haberler 

07.40 Sabahtan Sabaha 
09.00 Kısa Haberler 
09.02 Kadın Dünyası 
10.01 Arkası Yarın 
11.05 Okul Radyosu 
12.10 öğle Üzeri 
13.00 Haberler 

14.32 Yurttan Sesler 


TRT2 


08.00 Gün Başlıyor 
09.00 Olayların İçinden 
10.50 Hafif Müzik 
12.00 Türk Hafif Müziği 
12.20 Yaşayan Ekonomi 
13.00 Haberler 

13.35 Olayların İçinden 
14.15 Beri Gel Barışalım 
16.20 Arkası Yarın 


TRT3 


07.00 Açılış 

07.02 Güne Başlarketi 
08.00 Sabah İçin 
11.00 öğleye Doğru 
13.00 Konser Saati 
15.00 Günün Konseri 
17.00 Müzik Sohbetleri 


TELEVİZYON 


Dizinin bu bölümünde, Kukla Tiyatrosu ile 
dostluk kuran Mar 

Yu nedenle de tiyatroda 
çalışan herkesle ilgilenir ve onları Cenova'da 
yalnız bırakmamaya karar verir... 


19,00 HAYVANLAR ANSİKLOPEDİSİ 
Programda Zebralar ve Gnuların yaşantıları 


Dizinin bu bölümünde, Bounderby, Louisa ile 
evlenmek istediğini Louisa'nın babasına söyler. Baba da kızı adına bu teklifi kabul eder... 


21.10 MİNİK KONSER 
Programda Chopin'in Op. 33/2 Re Majör Mazurka'sını piyanoda Tomris Öziş seslendiriyor. 


21.15 REKLAM VE ÇOCUKLAR 

Televizyon Eğitim Yayınları Şubesince hazırlaanan programda reklarıların çocukların üzerindeki etkisini konu ediyor. 


21.45 TELEVİZYONDA SİNEMA 
Yönetmenliğini Reza Thokeitde'nin yaptığı ve 
başrollerini S. Zakariadze, V. Pirivaltsev ve A. 
Nazrow'un paylaştıkları ASKERİN BABASI adlı 
film yayınlanacak. Filmde, İkinci Dünya Savaşı 
sırasında ayrı cephelerde savaşan baba ile oğlun dramları konu ediliyor. 


kahvehaneye girerek bir 
kişiyi zorla götürmek isteyen ve buna enga olmak isteyen görevli polis, 
memurlarına ateş açan 
iki faşist yakalandı. Olayda yaralanan iki polis memurunun tedavileri 
sürüyor. 

Ankara emniyet müdürlüğünden verilen bilgiye göre önceki gün saat 
20.45 sıralarında Doruk 
sokakta çoğunlukla Devrimci öğrencilerin geldiği 
kahvehaneye giren iki kişi bir öğrenciyi zorla götürmek istedi. O sırada 
kahvehanede bulunan 
bölgede görevli beş sivil 
polis olaya müdahale etti. 
Saldırganlar polis memurlarına ateş açarak ikisini 
yaraladılar. 

Polis memurlarından 
üç kurşunla yaralanan 
Salih Görgül Tıp Fakültesi Hastanesinde ameliyat edildi. Salih Görgül'ün sağlık durumunun 
ciddi. olduğu bildirildi. 
Ayağından yaralanan 
öteki polis memuru 
Hayati Öcal'da aynı hastanede tedavi altına alındı. 

Olay sırasında kahvehanede yaralanan öteki 
üç polis saldırganlardan 
birini silahıyla birlikte 
yakaladı. Kaçan ikinci 
kişide olaydan kısa bir 
süre sonra ele geçirildi. 
Olayda yakalanan saldırganlardan biri kaçıracakları kişiyi öldürmeyi 
amaçladıklarını ve sağ 
görüşlü olduklarını açıkladı. 

Pol—Der 
Kadir Boztimur, 
üyeleri olan iki 
yaralayanların ETKO 
üyesi olduklarım ileri 
sürdü ve her gün buna 
benzeyen kanlı eylemleri tezgahlayan faşist 
örgütlerin üzerine gidilmesini istedi. 


Başkanı 
kendi 
polisi 


Yakalanan komandolarm ETKO üyesi olduklarmı ve İntikam Tu 


lerin intikamlarının alınması için çalıştıklarını açıkladıkları bildirildi. 


SİVEREK'TE 
Siverek İlçesinde iki 
grup arasında çıkan çatışmada Ferit Uzun adlı 
Ziraat Yüksek Mühendisi 
tabanca ile vurularak öldürüldü. Siverek'te olay 
nedeniyle okullardaki 
öğrenime .iiç,, naja verildiği aA si 


onlarla Arjantin'e git- 


15.01 Sizlerle Birlikte 
16.05 Okul Radyosu 
17.02 Akşama Doğru 
18.01 Çocuk Bahçesi 
19.00 Haberler 

20.15 Köy Dağarcığı 
22.00 Kısa Haberler 
22.02 TBMM Saati 
23.00 Haberler 
23.10 Tatil Gecesi 
01.00 Kapanış 


18.00 Yurttan Müzik 
19.00 Haberler 

19.45 Fasıl 

20.30 Olayların İçinden 
21,15 Spor Gazetesi 
22.00 Hafif Batı Müziği 
23.30 Haberler 

23.55 Kapanış 


18.00 Akdeniz Akdeniz 
19.00 Senfonik Müzik 
20.00 Müzikte Çağlar 
21.45 Pop Caz 

24.00 Gece ve Müzik 
01.00 Kapanış 


‘Askeri 


(Baştarafı 1. sayfada) 
ıddiasıyla komutanlıktan 
gelen bir emir üzerine soruşturma açmıştı. Savcıuk, bu yayınımızla "ordu 
içinde astlık üstlük ilişkilerinin zedelendiğini”, 
iddia ederek, Yazıişleri 
Müdürümüz Aydoğan 
Büyüközden hakkında 
takibata başlamıştı. 

Soruşturma açıldıktan 
bir süre sonra, savcılığa 
gelen yeni bir emir üzerine soruşturmanın durdurulduğu öğrenildi. Askeri Savcı Refik Tutkun, 
Yazıişleri Müdürümüze 
bu konudaki soruşturmanın durdurulduğu ve takipsizlik © kararı verildiğini açıkladı. 

Öte yandan gazetemiz 
hakkında açılan davalar- 
dan birine dün İstanbul 
1. Ağır Ceza Mahkemesinde bakıldı. Gani Bozarslan'ın gazetemizde yayınlanan bir şiirinde komünizm propagandası yapıldığı iddiasıyla açılan 
davada Yazıişleri Müdürümüz Aydoğan Büyüközden iddiaları reddetti. 


Merkez DGB, 
ABD savaş 
gemisinin İzmir 
limanına gelişini 
protesto etti 


ANKARA (ÖZEL) 
Merkez DGB Sekreteri Zafer Yalçın, ABD 
Deniz Kuvvetlerine ait 
bir savaş gemisinin İzmir limanına gelmesini 
protesto etti. Bu olayın 
hükümetin süper devletler arasında izlediği 
denge politikasının açık 
bir örneği olduğunu belirten Yalçın, "ülkemiz 
üzerinde hegemonya 
kurmak için savaş uçaklarıyla FIR hattımızı 
ihlal eden bir baskı aracı 
olarak savaş gemilerini 
imanlarım 
Rus o sosyal-emperyalistleri üç gün önce gereken 
cevabı almışlardır" dedi. 
DGB'nin basına açıklaması şöyle sona eriyor: 
"Merkez DGB olarak 
topraklarımızda tek bir 
yabancı asker, limanlarımızda tek bir emperyalist savaş gemisi is- 
YORUM | 


AET... 


(Baştarafı 1. sayfada) 
pılan görüşmelerle Türki- 


milyon dolar, ikinci bölümü ise 48 miyon 800 
bin dolar olan toplam 
148 milyon 800 bin dolarlık kredi sağlanmıştı. 
IMF heyetiyle Pazartesi günü başlayacak görüşmelerde, Türkiye'nin 
bu niyet mektubuna ne 
kadar uygun davrandığı 
ele alınacak ve hükümetin tutumuyla mektup 
arasında bir uyum görülürse 30 milyon dolarlık 
bir kredi daha verilecek. 
Ecevit hükümeti niyet mektubuyla IMF'ye 
ücret artışlarını sınırlayacağını, Kamu İktisadi 
Teşebbüslerine hazine- 
den yapılan yardımın kesileceğini vaadetmişti. 
Öte yandan Ecevit hükümetinin göreve başlamasından bu yana hazineye ithalat için kullanılmak üzere toplam 400 
milyon dolar geldiği bildiriliyor. Bunun 148.700 
milyonu IMF'den sağlanırken 100 milyonu Libya Arap Kalkınma Ban 
kasından, 150 milyonu 
da Dünya Banka'sından 


geldi. AET 
HEYETIY LE 
ÖRÜSMELER 

A enel Sekreteri 
Emile Noel Başkanlığında ülkemizde bulunan 
AET heyetiyle Dışişleri 
Bakanlığı Genel Sekreteri Şükrü Elekdağ başkanlığındaki Türkiye heyeti arasındaki "araştı 
ncı” nitdikteki görüşmeler dün sabah başladı. Toplantı ile ilgili olarak bilgi veren Şükrü 
Elekdağ, "Genel Sekreter Nod ile AET-Türkiye ilişkilerinin dört ana 
alanını oluşturan bağr 
şıklık dönemi, ekonomik 
işbirliği, mali yardımlaşma, tarım, sanayi ve sosyal alanlarında iyileştirmeler konularında görüşmelerde bulunacağız" 


Emile Nod, dün sabah 
yapılan Oo görüşmelerden 
sonra, Devlet Planlama 
Teşkilatı Müsteşarı Bilsay Kuruç'u ziyaret etti. 

Bilindiği gibi, Türkiye 
AET'den, 4. Beş Yıllık 
Kalkınma Planı dönemi 
boyunca kendisine 8 milyar dolarlık kredi sağlanmasını istiyor. 


a BRIS VE 
SOVYETLER BİRLİĞİ 


rüşmelere taraftar olduğu dikkatlerden kaçmamıştır. Hatta bu konuda uzlaşmaz tutum alan 
Kipriyanu ile Karamanlis'in arasının açıldığı da 
Kipriyanu son aylarda uzlaşmaz 


hatırlardadır. 


tutumu dolayısıyla dünya kamuoyunun tepkisini çekmiş, hatta bazı Batılı ülkelerin açık 


eleştirilerine uğramıştır. 
şartlarda aldığı 


melerin başlaması isteğine güç katmıştır. 
Sovyetler Birliği de bu kararların altına imza 
koyan ülkelerden biridir. Ancak bu ülke imzasını Kıbrıs'ta sorunların çözülmesi için atmamış- 
Bugüne kadar ne zaman iki toplumun bir 
araya gelmesi sözkonusu olsa ortalığı karıştırmaya çalışan Sovyetler, bu kez de aynı tutumu 
devam ettirmiştir. „Moskova ' 'Toplumlararası görüşmeler başlasın" diyen BM kararlarının altına 


tr. 


kararla toplumlararası görüş- 


(Baştarafı 1, sayfada) 


Birleşmiş Milletler bu 


imza koyduğunun ikinci günü, bu yolun yol o- 
“uluslararası forum" çerçe- 


miştir. Sovyetlerin Lefkoşe Büyükelçisi tarafın- 


dan yapılan bu açıklamayı TASS Ajansının bir 


TASS, Sovyetlerde yayınla- 


nan "Kırsal Yaşam" 


haberde aynen şöyle denmektedir: 


adlı gazeteye atfen yazdığı 


" Şimdiye 


kadar Kıbrıs bunalımına çözüm getirmek için 


defalarca toplumlararası görüşmeler yapılmış tr. 


Ancak bu görüşmeler hiçbir etkili sonuç verme- 


miştir." 


TİP Genel Başkanı Behice Boran'ın bu geliş- 


melerin olduğu bir sırada " Kıbrıs'ın askersizleş - 


tirilmesini" 


istemesi de anlamlıdır. Boran ortaya 


yeni bir öneri atmış ve bütün yabancı askerlerin 


Ada'yı terketmesinin ötesinde, Kıbrıs'ın devlet 


olarak silahlı kuvvetlerini 
istemiştir. 


tadan kaldırmasını 


Böylece işleri iyice karmaşıklaştır- 


mayı, dahası yeşil Ada'yı Sovyetlerin rahatça 


yutabileceği, savunmadan yoksun bir ülke ha- 


line getirmeyi amaçlamıştır. 


Boran'ın açıkla- 


.ması Kıbrıs'ta haklı olarak tepkilere yolaçmıştır 


Sovyetlerin baltalama çabaları bu kadarla 


kalmamıştır. Moskova Rum kesiminin her türlü 


uzlaşmaz tutumunun kayıtsız destekçisidir. Ni- 


bunun son örneğidir. Rumların Kıbrıs'ta bir de 
Ermeni toplumu bulunduğu ve bunlara da söz 
hakkı verilmesi şeklindeki önerilerini Sovyetler 


sevinçle desteklemiştir. 


Sovyetlerin sun'i ola- 


rak yaratılmak istenen Ermeni toplumunu des- 


teklemekte iki amacı vardır. 


Birincisi, Kıbrıs 


sorunu ne kadar arapsaçına döner, yokuşa sürülürse kendileri için o kadar iyidir. İkincisi 


ise, Kıbrıs'ta bir ü 


madığını, sorunun 
vesinde çözülmesi gerektiğini yeniden ilan etyorumu izlemiştir. 


ncü toplumun ortaya çık- 


ması Çatışmaları körüklemek, halkları birbiri- 


ne düşürmek 
yaratmaktadır. 


için o kadar 
Kremlin'in dünya çapında Er- 


elverişli şartlar 


meni azınlıkların Türkiye'ye karşı tepkilerin- 
den yararlanmaya Çalıştığı da bilinen bir ger- 


çektir. 


Türkiye bütün bu olup biteni dikkatle iz- 


lemelidir. 


"Nasıl yapar da Sovyetlerin bir parça 


desteğini kazanırım" gibi düşünceleri bir yana 
bırakıp, bu süper devletin Kıbrıs ve ülkemiz üzerindeki hakimiyet çabalarına karşı tutum almalıdır. Böyle bir tutum almanin yolu ise herşey- 
den önce Kıbrıs'taki müdahaleye son verilmesisorunun Türk ve Rum toplumlannın özgür iradesiyle çözümüne yardımcı olmak buna bağlı- 


dır. 


| ne bağlıdır. İki süper devleti devre dışı bırakıp, 


Sovyetlere... 


(Baştarafı 1. sayfada) 
volframın o verilmediğini 
sordu ve, “teknolojik ye- 


tersizlik" cevabını alınca 
bu defa da "teknolojik 
yardım" yapmayı ve 


volfram madenini ortak 
işletme imtiyazının kendisine verilmesini istedi. 

Türk heyeti Rusya'nın 
ısrarlı baskıları karşısında 
bu teklifi kabul etti. 

İzmir Ticaret gazetesinin bildirdiğine göre, 
önümüzdeki günlerde bir 
grup Sovyet uzmanı Türkiye'ye gelecek ve Uludağ Volfram Tesislerinde 
incelemelerde bulunacak. 

Yıllardan beri Türkiye'nin volframını almak 
isteyen Sovyetler Birliği 
madenin ortak işlenmesi 
imtiyazını elde etmekle 
bu stratejik madenimiz 
üzerinde uzun Süreli denetim imkanı bulmuş 
oldu. 

Bundan böyle yılda 
3 milyon ton petrol karşılığında her yıl Rusya'- 
ya buğday ve volfram 
verilecek. Buğday rekoltesinin bu yıl elverişli olmasına karşılık, 
önümüzdeki yıllarda 
buğday üretiminin nasıl 
bir seyir göstereceği belli değil, Bu şartlar altında Sovyetler Birliği'- 
nin Türkiye'nin borcunu 
buğdayla ödeyemediği 
gerekçesini öne sürüp stratejik volfram madenimizin tümünü kendi ülkesine taşıması mümkün. 

Sovyetler özellikle 
uçak yapımında kullanılan bu stratejik madeni 
yeni savaş ve bombardıman uçakları yapımında kullanacak. Bundan 
bir* süre önce Sovyetler 
Istanbul'a saldırı tatbikatı yaparak, savaş uçaklarıyla Karadeniz'de FIR 
hattımızı üst üste ihlal 
etmişlerdi. 


MADENLER 


Öte yandan Sovyetler 
Birliği pd m 
mina, uranyum ve Darit 
gibi diğer değerli madenlerinin de tek alıcısı olmak için çalışıyor. Konya'da üretilen yıllık 80 
bin ton baritin tümünün 
Sovyetler'e satıldığı açıklandı. 


Rusya... 
(Baştarafı 1. sayfada) 


dan ayrılmadan önce, 
muhtemelen 128 Kasımda 
Türkiye ile Sovyetler 
Birliği arasındaki 3 yıllık ticaret anlaşmasını imzalayacak. Bu imza töreninden sonra anlaşma yürürlüğe girmiş 
olacak. 


Anlaşma Türkiye ile 
Rusya arasındaki ticaretin şöyle gelişmesini 
öngörüyor: 1979'da 193 
milyon ihracat, 192 milyon ithalat, 1980'de 207 
milyon ihracat, 218 milyon ithalat, 1981'de 228 
milyon ihracat, 235 milyon ithalat. 

Buna göre Türkiye'nin 
Sovyetler Birliği'nden 
doğan açık giderek artacak. Oysa bugüne kadar 
ticaret dengesi genellikle 


Türkiye lehine sonuç 
vermişti. 
VOLFRAM VE 
PETROL 


26 Haziranda Ecevit" 
in Moskova gezisi sırasında imzalanan "Türkiye 
Cumhuriyeti ile Sovyetler Birliği Arasında Ticari ve Ekonomik İşbirliğinin Gelecekte de Geliştirilmesi Hakkında Protokol" başlıklı metinde 
Türkiye'nin Rusya'dan 
yılda 3 milyon ton petrol, fuel oil ve motorin 
ithal edilmesi öngörülüyor. 


Bu petrolün karşılığını da Türkiye Rusya'ya 
"Buğday ve demir dışı 
metaller" ihraç ederek 
ödeyecekti. Demir dişı metallerin başında 
çok önemli bir stratejik maden olan volfram gdiyor. Aynca 
bu listede barit gibi 
diğer stratejik madenler ve alimüna da yer 
alıyor. Türkiye borcunu bu mallarla karşılayamadığı takdirde 
açığın dövizle ödenmesi hükme bağlanmış. 


Ancak 15-29 Eylül 
tarihlerinde Ankara" 
da yapılan görüşmelerde Türkiye Rusya' 
nn ısrarla istediği volframı veremediği için 
Rusya da yükümlülü- 
günü yerine getirmeyerek petrol vermektenkaçınmıştı. 

Bu nedenle petrol karşılığı volfram alışverişi 
henüz gerçekleşemedi. 


me b m4 


Giğli'de... 


(Baştarafı 1. sayfada) 


eden polis memuru İsmet 
Çetin'in tutuklandıktan 
4 ay sonra yasalara aykırı 
olarak ve özel bir çaba 
sonucu tahliye edildiği 
belirtildi. 

MHP Genel Başkanı 
Alpaslan Türkeş'in içişleri ile ilgili Başbakan 
Yardımcılığı yaptığı dönemde O gerçekleştirilen 
tahliye işlemi için baskı 
yaptığı ve görevlilerin 
özel bir çaba sarfetmesi- 
nin sağlandığı bildirildi. 

Tahliye kararını eski 
Devlet Güvenlik Mahkemesi hakimlerinden Ahmet Hamdi Yiğittekin'in 
verdiği, İzmir Nöbetçi 
Asliye Ceza hakimi olan 
Yiğittekin'in Menemen' 
de görülen bir dava ile ilgili tahliye kararı vermesinin açıkça yasalara aykırı olduğu belirlendi. 


SALIVERME NASIL 
SAĞLANDI? 


Önceki gün Menemen'de yapılan suikastla 
ilgili duruşmada savcı Nazım Karaaslan'ın mütalaasnda belirtilen kanunsuz salıverme"işlemi şöyle 
gerçekleştirildi : 

Suikast girişiminin hemen arkasından yüksek 
düzeydeki kişilerin başlattıkları olayı küllendirme çabaları sonucu dava 
dosyası oradan or zdirildi. Önce M 
sonra İzmir'i dal 
İl İdare Heyetini 
dosya hakkında son olarak İzmir Asliye Ceza 
Mahkemesi İzmir'de görevsizlik kararı verdi. 

Dosyanın Menemen'e 
gönderilmek üzere İzmir 
Cumhuriyet o Savcılığına 
verildiği sırada sanık İsmet Çetin tahliye talebinde bulundu. İzmir Asliye Ceza Mahkemesi görevsizlik kararıyla birlikte 
tahliye talebini* de Menemen'e gönderilmek üzere 
İzmir Cumhuriyet Savcı- 


lığına verdi. Bu aşama- 
dan sonra İzmir Cumhuriyet Savcısı Cahit Karakoç ve yardımcısı Necmi Ercan, tahliyenin gerçekleşmesi için özel çaba 
harcadılar. İzmir Cumhuriyet Savcısı kendisine verilen tahliye dilekçesini, 
mahkemenin görevsizlik 
kararına itiraz etmeksizin 
ve bu karara rağmen 
23.9.1977 günü Asliye 
Ceza Hakimine geri gönderdi. Asliye Ceza Mahkemesi görevsiz olduğunu tekrar belirterek, tahliye dilekçesini aynı gün 
geri çevirdi. Savcı Cahit 
Karakoç ve yardımcısı 
Necmi Ercan, yine ayn 
gün bu kez mesai saatinin 
bitimini bekleyip, saat 
17.00'den sonra tahliye 
dilekçesini nöbetçi Asliye Ceza hakimliğine 
gönderdiler. O gün nöbetçi Asliye Ceza Hakimi 
olan eski Devlet Güvenlik 
Mahkemesi hakimlerinden Ahmet Hamdi Yigittekin, istenen tahliye kararını verdi. Bu karar Menemen Cumhuriyet Savcısı Nazım Karaaslan'ın 
mütalaasında şöyle nitelendi: 

"Devlet Güvenlik 
Mahkemesinden gelen 
nöbetçi yargıcın görevli 
ve yetkili olmadığı halde 
tutuklama ve tahliye ile 
ilgili bulunmayan C.Y.U. 
vasasının 20. maddesine 
göre sanığın tahliyesine 

zar verdiği ve bu sure davanın esası bir 
kenai. “ilerek ivedilikle 
ve usul ve yasalara aykırı 
olarak sanığın tahliyesinin sağlandığı hayretle 
görülmüştür." 

Nazım Karaaslan'ın 
mütalaasında daha sonra 
sanık İsmet Çetin'in ilk 
tahliye talebinin yetkili 
mahkemece reddedildiği 
ve bu kararın İzmir Ağır 
Ceza Mahkemesince 
onaylandığı belirtildi. 


ökçün... 


(Baştarafı 1. sayfada) 


si gerektiğine işaret ettiler. Bu arada Yunanistan' 
da tutuklu bulunan 6 
Türk balıkçısının Türkiyeye iadesinin kararlaştırıldığı bildiril di. 
Türkiye ve Yunanistan 
dışişleri bakanları önümüzdeki günlerde yeni- 


den biraraya gelmeyi de 


kararlaşt ırdılar, 


GÜVENLİK KONSEYİ 

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin Kıbrıs sorunu konusunda 15 
Kasımda başlattığı ve 
sonradan ortaya Çıkan 
pürüzler nedeniyle kesilen toplantının yeniden 
başlama tarihi henüz saptanamadı. 


Güvenlik Konseyi Ça- 


lışmaları sırasında Rum 
yönetimi, bir milletvekilini Ermeni toplumu adına konuşturmak istemiş, 
bunun üzerine Konsey' 
de tartışmalar çıkmıştı. 
Bu durumu protesto 
eden Türk toplumu lideri Denktaş ile Türkiye 
temsilcisi Eralp toplan 
tyı boykot etmişlerdi, 
Daha sonra Konsey' 
in Pazartesi günü toplanacağı belirtilmiş, ancak toplantı ertelenmişti. 
Güvenlik Konseyi üyelerinin sorunun Çözümü 
için aralarında görüşmeler yaptıkları, ancak toplanii tarihinin henüz beliHenemediği bildirildi 


DENKTAŞ: 

"DURUMUMUZA 

AÇIKLIK 

GETİRMENİN 

ZAMANIDIR" 

Bu arada Güvenlik 
Konseyi çalışmalarına 
katlmak üzere New 
York'ta bulunan Kıbrıs 


Türk toplumun lideri Rauf 
Denktaş, "bugünxü durumumuza dünyanın anlayabileceği bir açıklık getirmek zamanı gelmiştir” 
dedi. 

New York'ta basın 
mensuplarının sorularını cevaplayan Denktaş, 
Güzelyurt'un Rumlara 
verilmesini öngören Alman planı hakkındaki bir 
soruya şöyle cevap verdi: 


"Güzelyurt'un Rumlara verilmesini öngören 
Alman planı olduğu haberi tamamen asılsız, 
yersiz bir haberdir. 


"KTFD. topraklarını, 
büyük devletler Rumlar adına parselleyemez. 
Buraya toprak dağıtma- 
ya gelmedik, görüşmelerin başlamasından yana olduğumuzu, hakkımızı savunmaya geldik." 

Denktaş, o Kipriyanu' 
nun tutumuyla ilgili Wi 
sorayıyıda'"'Gayri meşru 


Rum: idaresi, Kibris Hükümeti olarak‘ tanınmasından aldığı cesaretle 
hareket ediyor ve bu 


sarhoşluğun verdiği rehavet içinde gerçekleri 
reddediyor. Türk toplumu bir 15 yıl daha Kipriyanu kendi deneylerini 
bitirsin diye bekleyemez"' 
şeklinde cevapladı. 


Denktaş, şöyle devam etti: "Aksi halde sırf 
Rumların gönülleri hoş 
olsun diye bizi dinlemeksizin çıkan kararların bizi 


bağlayamayacağı iddiamız da havada kalmış 
olacaktır. Herhalde bu- 


günkü durumumuza dünyanın anlayabileceği bir 
açıklık getirmek zamanı 
gelmiştir." 


Güvenlik Konseyi" nde 
Rumların suni olarak çikardığı sorunun yakın zamanda halledilebileceğini 
de beirten Denktaş, 
"Nahoş bir oldu bitti 
karşısında bırakıl abiliriz. 
Tüm üyelere durumumuzu iyice anlattık. Bizden 
sorumluluk gitmiş oluyor" dedi. 


ABD'NİN KIBRIS 
PLANI RESMEN 
TÜRKİYE'YE 
' VERİLDİ 

ABD tarafından Kıbrs'ın iki toplumuna verilmiş olan planın Türkiye'ye de sunulduğu resmen açıklandı. Dışişleri 
Bakanlığı sözcüsü İldeniz 
Div anlıoğlu konuyla ilgili 
olarak "ABD bu metni, 
Kıbrıs'ta  toplumlararası 
görüşmelerin başlamasına 
yardımcı olacak telkinleri 
içeren bir belge olarak tanımlamaktadır"' dedi. 


Sözcü, sözkonusu 
metnin Yunanistan'a da 
verilmiş olduğunu Denktaş ve Türk toplumu yet- | 
kililerin plan üzerindeki 
çalışmalarını sürdürdüğünü de açıkladı. 


Rus Savaş 


gemilerini profesto | Badarniçin ö öne erik. 


eden gençler 
serbest bırakıldı 


İSTANBUL (ÖZEL) 
Geçtiğimiz hafta Cuma günü Dolmabahçe'de 
ve Harbiye'de Rus savaş 
gemilerini protesto gösterisinde bulunan 18 genç 


dün "delil yetersizliği 
nedeniyle" serbest bırakıldı. 


Devrimci gençleri bir 
hafta süreyle sorgulamalarını geciktirerek gözaltında tutan polis, sorgulama o sırasında davul 
tokmağı ve benzeri aletlerle dayak attı. Gençlere 
nereden hareket ettikleri, 
kimlerden emir aldıkları 
gibi sorular soran polis, 
gençleri gerçek dışı beyanlara zorladı. Gözaltın- 


. da tutma süresince genç- 


ler aileleriyle 
rülmediler, Gençlerin 
mahkemesine tutuksuz 
olarak devam edilecek. 


i . 

istanbul Şubesi: 
m| Bay 
Memurlara ikinci 

sınıf vatandaş 

muamelesi reva 

P TN 

görülüyor 

İSTANBUL(ÖZEL) 
Memurlar Derneği 
(MEM-DER) İstanbul 
Şubesinin yayınladığı 
bildiride, " Anayasanın 
bir maddesinde bütün vatandaşlara siyasi haklar 
tanınmişken, diğer bir 
maddesinde memurların 
siyasi partilere üye olması 
yasaklanarak 2. sınıf vatandaş Muamelesi reva 


görülmektedir" denilerek, hangi partiden olur- 


görüştü- 


MEM-DER'de birleşmeye 


çağırıldı 
Bildiride ayrıca memurların icinde bulun- 


duğu durum eleştiril erek 
grevli, | toplusözleşmeli 
sendika hakkı, gizli sicil 
sisteminin kaldırılması, 
adil bir vergi sistemi, 
MEYAK gaspına son verilmesi, adaylık süresinin 
kaldırılması. kadro yok- 
"luğu, nedeniyle ,tayfilegin 
durdurulmasının, kaldırılması.. ve memura. siya- 


set yasağına son verilmesi de istendi... 
MEM-DER İstanbul 


Şu besinin açılış toplantısı, yarın saat 10.00'da, 
derneğin Piyerloti Cadde- 


si Serbay Apartmanı 

46:3'deki lokalinde 
yapılacak. Açılış 
toplantısına bütün 
memurların davetli 


olduğu bildirildi. 


Akova... 


(Baştarafı 1. sayfada) 


Demiryolcuları Federasyonu ve Türkiye 
DYF-İş Federasyonu 


arasında düzenlenen ortak toplantı dün başladı. 

DYF-İş Genel Başkanı 
Şerafettin Akova, toplantıda yaptığı konuşmada, Türk-Yunan dostluğunun köklü olduğunu 
belirterek şöyle dedi: 

"Türkiye ve Yunanistan: arasındaki dostluğun 
coğrafi ve tarihi temelleri vardır. Bu dostluk ilişkisi, çıkar çevrelerinin 
isteklerinden bağımsızdır. Türk-Yunan halklarının birbirine olan güvenini, resmi temaslar 
dışında sendikalar gibi 
demokratik kitle örgütleri, bilim kurumları 
ile yeniden ve daha 
güçlü bir biçimde kurmak gerekir." 

Türkiye ile Yuna 
nistan arasındaki Ptiyon 
Hatt Sorununun, Türkiye'nin 1971 sonlarında 
bu hattı işletmeden 
kaldırmasıyla ortadan 
kalktığını ifade eden 
Akova, Türkiye hudutları içinde, Türkiye tarafından yeniden yapılan 
demiryolunun Edirne 
üzerinden Bulgaristan'a 
bağlandığını belirterek, 
Türkiye'nin Yunanistan 
ile halen demiryolu işletmeciliği konusunda 
harhangi bir ihtilafının 
bulunmadığını sözlerine 
ekledi. 


—————<<m<— ----. 


(Baştarafı 1. sayfaäa) 
TO ittifakı içinde kalkınmasını planlaması gerekir" dedi. 

Erbakan konuşmasın- 
da CHP ve AP iktidarları- 
nın milletin kıymetli yıllarını boşa harcadıklarını 
EN söyle konuş- 

"Türkiye'nin ağır saiel hamlesini yapmasını 


Erbakan... 


istemeyen dış güçler, iktisadi ve askeri ambargolar koydurttular. Normal 
kredileri kestiler. Borç 
ertelemelerini (o durdurttular ve Türkiye'yi eko- 


nomik güçlükler içine 
ittiler." 
Erbakan'dan sonra 


Planla ilgili olarak par- 


tisinin görüşlerini açıklayan MHP Genel Başkanı 


„Alpaslan Türkeş de yap- 


tığı konuşmada, Hü kümetin dış politika konusunda yanlış bir yol izlediğini ifade ederek, "Türkiye'nin NATO ittifakı 
içinde kalkınmasını planlaması gerekir" şeklinde 
konuştu. 


, Tektiğini savunmaktadır. 


olan şey de budur. 


dik bakabilirlerdi, 


kitlelerden kopar ve 


lan" 


(Baştarafı 1. sayfada) 


Bu gençler, vapur kaçırmakla bir marifet 
yaptıklarını düşünerek, kafalarını kaldırıp dik 
ama haksız bir zeminde olduklarının farkındadırlar. Halkın haklı gördüğü 
devrimci eylemler yaptıkları zaman, göğüslerini 
gere gere ve başları dik dolaşan bu gençlerimizi 
böyle haksiz duruma düşüren nedir? 

Revizyonist ve maceracı bir eylem çizgisidir, 
gençlerimizi utanmak zorunda birakan. Tekke 
çıkarlarını her şeyin üzerinde tutan bir siyasi # 
çizgi, halkın haklı görd 
zerinde duramaz, ikide bir kaçınılmaz olarak 


bir eylem zemini ü- 


halkla karşı karşıya gelir. 


1971 maceracılığı, kendini düzeltmeyince döne 
döne bu sahnelerle karşılaşacaktır. 

Bari olaylardan ders çıkarsalar. Böylece yalniz kendi yandaşlarını değil, aynı çizgide gittikçe ufalanarak koşan birçok genci de uyarır © 
ve eğitirler. Ne yazık ki bunu yapmıyorlar. * 
YDGF adlı örgüt, vapur kaçırma iddiasının "ya- 
olduğunu ve gençlerin polis ve jandarma ; 
saldırısından korunmak için vapura bindiklerini . 
bir bildiri ile açıklıyor. 


Ben bu örgütün yerinde olsaydım, bu olaydan canlı bir ders malzemesi olarak yararlanır 
ve böylece halka da bir hizmette bulunurdum. 

Dağılmakta olan bir tekke, saflarını birarada 
tutmak için mutlaka bir şeyler yapma telaşına 
düşerse, en sonunda böyle açıklamalar yayınlar. 


Bunlar, 
bakmıyorlar. Vapur 


hiçbir olaya emekçi halk açısından 


kaçırmanın bir korunma 


yöntemi olacağına acaba hangi emekçi inana- 


caktır? Polisin saldırı 


ve baskısını daha da tahrik 


eden bir davranışın haklı savunma ile bir ilgisi 


kurulabilir mi? 


Polis, Sultanahmet'te cenaze almak isteyen 


işe yaramamaktadır. 
Ciddi bir 


gençlere saldırmıştır. 
ni korumaları elbette haklarıdır. Ama Karaköy 
iskelesinden vapuru alip götürmenin bununla ne 
ilgisi vardır? Hele bu eylemin devrimcilik adina 
yapılması, halka daha da büyük zarar vermekte 
ve devrimciliği gözden düşürmekten başka bir 


örgüt, 
bulmak yerine, yapılan hareketi halka karşı sorumluluğun gerektirdiği bir şekilde ele alır, Çalinan minareyi yırtık bir mendille örtmeye çaatanın nedenlerini araştırır, meselenin köküne inmeye çalışır. Hele bu tür eylemler artık bir çizgi haline gelmişse, bunun ideolojik ve siyasi sebepleri üzerinde durmak gerekir 

Ciddi bir örgüt, bunun da ötesinde vapur kaçırma eyleminde devrim düşmanlarının parmağını arar. Kim sürüklemiştir gençleri böyle bir 
eyleme, bunu nasıl yapmıştır, bu parlak fikir 
nasıl ve kimler tarafından eyleme dönüştürülmüştür? Olayın başını çekenler kimlerdir? 

Bu eyleme yabancı bir unsur olarak katılan 
bir-iki kışkırtıcı ile iyi niyetli çoğunluğu birbi- 


Gençlerin orada kendileri- 


çaldığı minareye kılıf 


rinden ayıracak bir soruşturma yapmak ilk iş 


larındaki devrimciler 


olmalıdır. Öte yandan örneğin niçin TİKP saf- 


böyle kişkırtıcıların peşin- 


den bilinçsiz olarak koşmuyor da, başka örgütlerin taraftarları kışkırtmaya kapılabiliyorlar? 


Aslında, en çok araştırılması gereken soru da 
budur. Çünkü herhangi bir siyasi hareketin saf- 


larına kışkırtıcıların 


sokulmasını pek önleye- 


mezsiniz. Fakat eğer doğru bir çizgi izlenirse, 
bu tür unsurlar güneşin ortasında çırılçıplak kalmaya mahkum olurlar, kendilerini açığa çıkar- 


maktan ve ele vermekten başka bir şey ' 


«mazlar 


yapa- 


Minareye kılıf arama tutumu, bütün bu dev 
rimci araştırmanın yapılması ihtiyacını bastır 
maktan başka bir anlam taşımıyor. Devrim is 
teyen gençleri yüzlerini halktan saklamak zo 
runda birakan bir siyasi çizginin sorumluları ne 
yazık ki çok yüzsüz bir tavır alıyorlar. 

İster son vapur kaçırma olayına karışsın, ister karışmasın, maceracı örgütlerin peşinden sürüklenerek devrime zarar veren ve kendilerini 


heder eden bütün gençleri, bu mesele üzerinde 


düşünmeye çağırıyoruz. 


Demirel 10 bin, lira para cezasına mahkum oldu 


ANKARA (AA) 


Danıştay kararlarını 
uygulamadıkları için MC 
hükümetinin başkanı» ve 
Ulaştırma Bakanı para 
cezasına mahkum oldu- 


lar. Danıştay dava dairelerinin bir kararma uymadıkları için Süleyman 
Demirel 10 bin, Nahit 
Menteşe 25 bin lira para 
cezasına mahkum oldular. 


TiKP Ankara... 


(Baştarafı 1. sayfada) 
ne kaldırılan (oOKıbrıı 
öğrenci Ercan Turgut 
dün sabah o hastanede 
öldü 

İGD'li olduğu iddia 
edilen Ercan Turgut'un 
ölümü üzerine bir açıklama yapan TİKP Ankara 

İl Başkanlığı yayınladığı 
bir bildiriyle olayı mahkum etti. 

Ankara İl Başkanlığı 
tarafından yayınlanan 
bildiride şöyle denildi: 

"20 Kasım Pazartesi 
günü meydana gelen ve 
Kıbrıdı ODTÜ öğrencisi 
Ercan Turgut'un ölümüne 
yol açan dövülme olayını 
mahkum ediyoruz. 


"Partimiz hangi fikri 
savunursa savunsun, hangi siyasi akıma ve örgüte 
mensup olursa olsun hiç 
bir kimseye baskı yapılmaması, Zorbalık uygulanmaması, can güvenliği ve özgürlüklerinin! 
tehdit edilmemesi ge- 


"Partimiz kendisine 
en zıt fikirde olanların 
bile kardeşçe tartışma, 
gerçekleri açıklama ve 
ikna yoluyla kazanılması gerektiği görüşündedir. 45 milyon halk 
ancak böyle bir yol iz- 


lenirse birleştirilebilir. 
Partimiz bugüne kadar 
olduğu gibi bundan 


sonra da bütün gençliğin, bütün halkın birliği için her türlü zorbahğa, saldırganlığa, teröre ve cinayete karşı 
mücadele edecektir. n 

"ODTÜ öğrencisi| 
Ercan Turgut'un ölümünü 
bahane ederek, gençlik 
içinde çatışma çıkartmak 've öğrenciler üzerinde terör estirmek 
isteyenlere karşı bütün 
gençlik örgütlerini 
uyanık ve sorumlu olmaya Çağınyoruz. Bütün gençlik kitlesi birleşmeli, öğrenim özgürlüğü ye can güvenliği 
için mücadele etmelidir" 
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Aydınlık 


BAYAŞ / Basın- Yayın A.Ş 
adına sahibi 


FERİT İLSEVER 


(Santimi) 250 lira 
3.5.7. sayfalar Santimi) 300 lira 
Yayın ilanı Santimi) 100 lira 

* (Yayın Sayfasında 30 lira 
Doğum Evlenme Olüm(5 Santim)350 lira 
Küçük İlanlar (Kelimesi) | 5 lira 


901L. (i Aylık) 30DM (1 Aylık) 
270 TL.. (3 Aylik) 90 DM (3 Aylık) 
540TL. (6 Aylık) :160 DM (6 Aylık) 


1080 TL. (1 Yıllık) 310 DM (Yıllık ) 


Dizgi: Aydınlık Ofset Tesisleri 


Bildstr-53 
Utrecht 
Tel:31 4761 


Baskı: İst. GÜNTUR. | 
Dağıtım. GAMEDA 


© "Sovyetler ve ülkedeki beşinci 
kolları, demokratik ve vurtsever 
güçlerin birliğini 
engellemeye çalışıyorlar” 

© Moskova, Arjantin'e 
sızmak icin ülkenin içinde 
bulunduğu ekonomik 
güçlüklerden yararlanıyor” 


© "iki süper devlet, 
Arjantin ile Şili arasında 
çatışma kışkırtıyor” 


Aydınlık: İnsan Hakları Komisyonu Arjantin'de son bir kaç ay içinde yüzlerce kişinin 
tutuklandığını açıkladı. Bu arada Partinizin 
Genel Sekreteri Roberto Cristina yoldaş ile 
bazı önder yoldaşların da tutuklandığını öğrendik. Ülkenizdeki son siyasi gelişmeler konusunda bilgi verir misiniz ? 


Gomez: Askeri diktatörlük son aylarda 
Arjantin halkına karşı giriştiği saldırı kampanyasına yeni bir hız verdi. İnsan haklarını 
koruma örgütleri ve İnsan Haklarını Koruma 
Daimi Komitesi Arjantin'de her gün 6-7 
kişinin kaçırıldığını, kanunsuz olarak gözaltnda tutulduğunu bizzat açıklamaktadır. 
Saldırının artması, diktatörlüğün Arjantin 
halkının. gelişen direnişine ve ülkenin en geniş demokrat ve yurtsever kesimlerinin artan 
muhalefetine verdiği cevaptır. Partimiz Arjantin Komünist Partisi (Marksist-Lenirist) 
diktatörlüğün giriştiği saldırının temel hedefi olarak seçilmiştir. Bu, Marksist-Leninist 
komünistlerin, askeri diktatörlüğe karşı, 
en geniş birleşik cepheyi geliştirmek için yürüttükleri son derece önemli çalışmaların bir 
sonucudur. Bu saldırı kampanyası sırasında 
Partimizin Gene Sekreteri Roberto Cristina 
yoldaşla, Merkez Komitesi üyesi Elias Seman 
yoldaşlar da kayboldular. 

24 Mart 1976 yılında kurulan askeri rejimin üç temel hede'i var. Birincisi, ülkedeki 
tüm yurtsever ve demokratik güçleri yok etmek; ikincisi, işçi sınıfını ve tüm halk kesimleri üzerindeki sömürüyü ve baskıyı artırarak, 
ayrıca emperyalizmle oligarşinin ittifakı tarafından denetlenen tekelleş meyi hızlandırarak 
iktisadi buhrana çare bulmak; üçüncüsü, Arjantin halkının, hükümete müdahalesini önleyecek faşist ve anti-demokratik bir rejimi kurumlaştırmaya çalışmak. Diktatörlük, iki buçguk-yıl-boyunca,-bu-planı belli. ölçülerde-uygulatı. Bugün Arjantin'de 30 bini aşkın 
kişi ortadan kaybolmuş ya da katledilmiştir. 
10 bini aşkın da tutuklu vardır. 

Bugün, işçi ücretlerinin satın alma gücü, 
diktatörlükten önceki ücretlerin satın alma 
gücünün üçte biridir. Milli işletmelerin yıkımı 
da hızlanmıştır. Bunun nedeni, ekonominin, 
emperyalizmle oligarşinin ittifakı tarafından 
denetlenen tekellerin ellerinde yoğunlaşmasıdır. Bu konuda kanıtlarımız var. 

Son altı ay içinde gayrı safi milli hasıla 
yüzde 6 oranında düştü. Özellikle sanayi ürünlerindeki düşme oranı yüzde 9,6'dır. 
Toplam sanayi ürünlerinin yüzde 25-30'u, 
yüz işletmenin tekelinde. Oysa Arjantin'de 
136 binin üstünde sanayi işletmesi vardır. 

Toplanma, konuşma ve basın özgürlüğü 
tamamen ortadan kaldırılmıştır. Halkın, ülkenin içinde bulunduğu sorunlar konusunda 
hiç bir söz hakkı yoktur. İkibuçuk yil boyunca uygulanan bu plan, muhalefetin güçlerinin gelişmesine, askeri rejimi destekleyen güçlerin ise gerilemesine yolaçmıştır. 
Son saldırı kampanyası, işte bu çerçeve içinde sürmektedir. 


MAHKEME KANALIYLA ALDIĞIMIZ 
TEKZİPTİR 


Cevap ve düzeltme 


Adının açıklanmasını istemeyecek 
kadar medeni cesaretten yoksun, üstelix hakim olduğu iddiasında bulunan 
ve gerçek emellerini gizlemeye çalışan bir kimsenin beyanlarına da yer 
vererek, şahsım ile ilgili neşriyatınız 
baştan başa düzmecedir. 

"Bir bavul Ordu malı silahı MHP 
lilere verme" olayı, Kıbrıs Türk Barış 
Kuvvetleri Komutanlığı Askeri Savcılığınca soruşturulup sanıkları hakkında kamu davası açıldığına göre, 
Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Adli 
Müşaviri olarak benim, yasal açıdah 
veya maddi bakımdan soruşturmaya 
müdahale imkanım bulunmadığı halde, olayı örtbas ettiğimin ileri sürülmesi. 

Sanıklardan Halil Haskırış'ı hayatım boyunca görüp tanımadığım halde 
onunla ilgilendiğimin neşredilmesi, 

Bir Hakim ve subay olarak bugüne 
kadar hiç kimsenin adamı olmadım 
ve olmayacağım. Bahusus bir siyasi 
parti olan MHP ile uzaktan ve yakından bir ilişiğim olmamıştır. Gerçek 
bu iken, beni MHP'nin adamı olarak 
gösterip, bölücülük ve nifak tohumları atma sahanizı, kahraman Silahlı 
Kuvvetleri içine kadar genişletmeniz. 

1973 yılında seçildiğim Askeri 
Yargıtay üyeliğinden feragat ederken, 
sadece, Deniz Kuvvetleri Komutanlığının beni Adli Müşavir olarak istihdam etmeyi arzu ve temenni ettiklerini söyleyerek açıkladıkları güven ve 
itimada layık olmayı düşündüm. Ben 
her hakimin ideali olan şerefli Yargıtay üyeliğinden feragat ederken, fedakarlık yaptığım düşüncesinde iken, 
bu davranışımın, “Kilit Mevkileri 
ele geçirme" olarak nitelemeniz. 

Hak, yetki ve görevi yasa ile açıklandığı üzere, Komutanlığa intikal 
eden Adli Soruşturma ile sınırlı olan, 
Adli Müşavirlik görevinin "kilit mev- 
ki" olarak nitelendirilmesi. 

Sadece yalan, yanlış ve düzmece 
olmayıp, ayrıca şahsıma, meslektaşlarıma ve bazı sayın komutanlıklara 
karşı yapılmış çok çirkin bir iftiradır. 

Özgürlük ortamından yararlanılarak, 
demokrasi mücadelesi yaptığını ileri sürerek, karanlık güçleri gün ışığına çıkartmaya çalıştğı iddiasında bulunarak, masum ve şerefli insanlar ile memleketin sağlam güçlerini lekelemeye 
matuf yayınınız, her şeyden önce, basın ahlak kurallarına, gerçek ve objektif haber verme ilkesine ve kişinin şahsi haklarına tecavüz teşkil ekmektedir. 

Enver Tuğ 
Dz. Hakim Albay 


e z ŞA 


"SOVYET SOSYAL-EMPERYALIZMI 


VİDELA Dİ KTATÖRLÜĞÜ 


w 00 


NÜN 


EMEL DESTEKLERİNDEN BİRİDİR” 


Videla”nın sahte sözlerine inanmıyoruz 
Çözüm: Halkın harekete geçirilmesidir 


Aydınlık: Askeri diktatörlüğün liberalleşme" siyaseti konusunda görüşlerinizi Öğrenebilir miyiz? 

Gómez: Askeri faşistler sık sik ülkede 
temsili bir demokrasiye dönmekten sözediyorlar. Ama bu yalnızca boş sözden ibaret. 
Gerçekler yukarıda anlattığımız gibidir. Onlar demokrasiden söz ederken, aslında ülkede 
Arjantin halkına çok acı veren katı bir faşizm hüküm sürüyor. İşte bu nedenle, Videla (odiktatörlüğünün sahte vaadlerine 
inanmıyoruz. Bu durumdan tek çıkış yolu, 
halk kitlelerinin harekete geçirilmesidir. Çözüm fabrikalarda, mahallelerde, kırlık bölgelerdedir. Biz komünistler, diktatörlüğe karşı 
çıkan tüm yurtsever ve demokratik kesimlerle diktatörlüğü devirecek bir güç oluştabiliriz. 

Partimizin üç sloganı şudur: Kahrolsun askeri diktatörlük! Diktatörlüğe karşı çıkan 
tüm güçlerden oluşan bir hükümet! Halkın, 
ülkenin geleceği konusunda söz sahibi olmasını sağlayacak Kurucu Meclis için demokratik bir seçim! 

Birleşilebilecek bütün güçleri, Partimizin 
ortaya koyduğu bu üç slogan etrafında 
birleştirmeye çalışıyoruz. 

Arjantin halkının en büyük sorunu, tüm 
askeri faşistleri başından atmaktır. Halk düşmanı, ulus düşmanı bu diktatörlük hükümetine son vermektir. Bu büyük hedefi gerçekleştirmeksizin, ülkemizin ve halkımızın ilerlemesi, demokrasi ve milli bağımsızlığın ve 
egemenliğin savunulması mümkün değildir. 
Sonuç olarak Videla'nın yalanlarına inanmiyoruz. Diktatörlüğe karşı birleşebilecek 
bütün güçleri birleştirmek için, Arjantin' 
deki çeşitli kesimlerin askeri diktatörlükle 
olan bütün çelişmelerinden yararlanarak mücadele ediyoruz. 


Ülkemizdeki durum, 
Sovyetler Birliği nin 
karakterini somut olarak gösteriyor 


Aydınlık: Arjantin'de Amerikan emperyalizminin, Sovyet sosyal-emperyalizminin ve 
revizyonist partinin rolü nedir? 

Gomez: Arjantin'deki diktatörlük, oligarşinin ve emperyalizmin, özellikle Amerikan emperyalizminin bir diktatörlüğü dür, 
ama aynı zamanda öteki süper devlet, Sovyet 
sosyal-emperyalizmi tarafından da desteklenmektedir. Amerikalılar, Arjantin'in sanayi 
sermayesinin yüzde 25'ini denetliyorlar. Arjantin oligarşisiyle sıkı bağları var. Arjantin, ABD'nin nüfuz alanı içinde bulunuyor. 
Ama ülkemizdeki durum, Latin Amerika'da 
Sovyet sosyal-emperyalizminin sosyal-faşist 
ve yayılmacı karakterini somut olarak gösteriyor. askeri darbeden önce, Sovyetler ve 
onun baş ajanı Arjantin'deki revizyonist 
parti, hükümet darbesine yardımcı oldular. 
Darbeden sonra da askeri cuntanın temel 
desteklerinden biri haline geldiler. Sovyet 
sosyal-emperyalizminin ve Arjantinli revizyonistlerin, ülkemizdeki diktatörlüğe ilişkin geliştirdikleri bu siyaset, onların çok 
açık bir şekilde: askeri faşistleri desteklemeyi seçtiklerini göstermektedir. Onların, bu diktatörlüğün temel dayanağı olan 
silahlı kuvvetlerle sıkı bağları var. 


Sovyetler Birliği, Diktatörlüğün 
faşist rejimi kurumlaştırma 
siyasetini destekliyor 


Geçtiğimiz Temmuz ayında, Arjantin' 
deki revizyonisi partinin yöneticilerinden 
Fernando Nadra, Arjantin milli burjuvazisinin hareketi olan Peronist hareketten 
son derece kınayıcı ve katı bir dille söz etti. 
Bu hareketin doğuşundan beri, yani 30 yıldır faşist bir niteliğe sahip olduğunu söyledi. 
Bu neyi gösteriyor? Bu, Sovyetler'in ve Ar- 


jantinli revizyonistlerin, yüzlerindeki maskeyi indirdiklerini, açık bir uzlaşma yolu izlediklerini ve diktatörlüğün ülkede faşist 
ve tamamen anti-demokratik bir siyasi rejimi kurumlaştırma projesini sıkı sıkıya desteklediklerini gösteriyor. Bu açıklamalar, ülkenin demokratik güçlerinin bölünmüş ve örgütsüz kalmasına çalışan bir siyasetin pârçasıdır. Onlar, demokrasiyi onaracak tek yol 
olan demokratik ve yurtsever güçlerin birliğini engellemeye çalışıyorlar. Sovyet revizyonistlerinin, diktatörlüğü (odestekleyerek, esas olarak devlet mekanizmasına ve 
orduya sızmayı amaçladıklarını gösteren pek 
çok kanıt var. İşte bv nedenle tüm ulusla- 


rarası örgütlerde Videla'nın askeri diktatörlüğünün kınanmasına karşı çıkıyorlar. 
Sovyetler Birliği, öte yandan, ülkenin 


dünya pazarlarına, özellikle Ortak Pazara 
ihracat yapmada karşılaştığı güçlüklerden 
yararlanarak, çeşitli ticari ilişkiler gelişti- 


yor. Son zamanlarda Ortak Pazar, iktisadi 
buhran nedeniyle, Arjantin'in ihracatını 
eski düzeyde sürdürmesini önleyen 


engeller koydu. Sovyetler bu durumdan yararlanıyor. Böylece Arjantin'de Avrupa'nın 
açık bıraktığı yerleri Sovyetler Birliği 
işgal ediyor. İşte bu şekilde Sovyetler Birliği Arjantin'in ürünlerinin üçüncü alıcısı haline geldi. Bu yolla siyasi alana sızmaya ve 
güçlenmeye çalışıyor 

Onlar bir yandan da ülkeyi kendilerine bağımlı kılmak için özellikle büyük hidroelektrik santarllar inşa etmeye çalışıyorlar. Onlar 
daha şimdiden Arjantin'le Uruguay sınırın- 
da kurulan Salto Grande barajı için büyük 
türbinler satmaya başladılar. Orta Parana 
bölgesinde dev bir hidroelektrik santralının 
gerçekleştirilmesine çalışıyorlar. Arjantin 
Paraguay sınınnda başka bir- santralın inşa 
projesine de sızmaya çalışıyorlar. 


Amerikan emperyalistleriyle 
sos yal-emperyalistler Arjantin "le Şili 
arasında çatışma kışkırtıyor 


Öte yandan Sovyet sosyal-emperyalistleriyle, Amerikan emperyalistleri, Arjantin'le 
Şili arasında çatışma kışkırtmaktadırlar. İki 
siper devlet ve özellikle Üçüncü bir dünya 
savaşının esas kaynağı Sovyet sosyal-emperyalistleri, çeşitli ülkeler üstündeki denetim ve nüfuzlarını artırmak için bu ülkeler a- 


Arjantin Komünist Partisi (ML) Merkez Komitesi üyesi Luis Gomez, d € 
nusunda şöyle diyor: "Halkımız çok acı çekti ve çekiyor. Partimiz son aylarda çok ağır darbeler yedi 
reniş hareketinin muazzam gücüne derin bir inancımız var. ý 
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1966'da Arjantin'de askeri bir hükümet kuruldu. 


1969'dan sonra Arjantin halkının mücadelesi yeni bir 

döneme girdi. Özellikle Cordova, Tocuman ve Rosario gibi 
kentler, diktatörlüğe karşı direnişin güçlü dayanakları haline geldi 
Bu diktatörlük yıkıldıktan sonra Peroncu parti, milli burjuvazi 
kurdu. 


tarafından yönetilen bir hükümet 


İnsan haklarımı koruma örgütleri ve İnsan 


B 


Haklarını Koruma Daimi Komitesi, Ar- 


jantin'de hergün 6-7 kişinin kaçırıldığını ve kanunsu> olarak gözaltında tutulduğunu 


bildiriyor 


rasında çatışmalar kışkırtıyorlar ve böylece 
stratejik mevkileri ele geçirmeye çalışıyorlar. 
Arjantin ile Şili arasındaki somut durumda, 
Sovyetler esas olarak Arjantin'e sızmaya uğraşıyorlar. Onlar, Amerikan emperyalizminin 
Şili'de Arjantin'e nazaran çok daha güçlü olduğunu gözönünde tutarak Arjantin'deki askeri rejimi, Şili ile silahlı bir çatışmaya kışkırıyorlar. Bu durum karşısında Partimiz, 
Şili ve Arjantin ulusuna iki ülke arasındaki 
sınır sorununun barışçı bir yoldan çözülmesi 
için çağrıda bulunuyor. Silahlı bir çatışma, 
yalnızca, Arjantin ve Şili halkını, birbirleri 
arasındaki çatışmada alet olarak kullanmak 
isteyen dünyanın iki büyük zaliminin işine 
yarayacaktır. 


Amerikan emperyalistlerini kovarken 
sosyal-emperyalistlerin 
arka kapıdan girmesini önlemeliyiz 


Partimiz, Amerikan emperyalistleri ve 
Sovyet sosyal-emperyalistleri tarafından desteklenen bu rejimi yıkmak için mücadele etmenin gerekliliğini savunuyor. Gerçek bir 
milli kurtuluşa kavuşmak için Amerikan emperyalistlerini kovmalıyız. Ama aynı zamanda Sovyet sosyal-emperyalistlerinin arka 
kapıdan girmesini ve Arjantin halkının ve 
ulusunun baş düşmanı olarak Amerikan emperyalistlerinin yerini almasını önlemeliyiz 

Halkımızın, sömürgecilerin kovulması konusunda uzun bir deneyi var, Ama bu deney 
kovulan sömürgecilerin yerini, o sırada dünyada ortaya çıkan yeni güçlerin almasının 
önlenemediğini de gösteriyor. İspanyollar- 
dan bağımsızlığımızı kazandık, ama onların 


yerine ülkemize İngiliz sömürgecilerinin gelmesini önleyemedik. Daha sonra sömürgeci 
İngiliz emperyalistlerini kovduk ama Amerikan emperyalistlerinin onların yerini almasını önlemedik. Biz, Arjantinliler, ne eski 
patronları ne de yeni patronları istemiyoruz. 

Aydınlık: Partinizin geçmişi ve son yillar- 
da yürüttü mücadelelerle ilgili bilgi verir 
misiniz ? 

Gomez: Partimiz AKP(ML) 1965 yılında 
doğdu. Bundan kısa bir süre sonra 1966 yılıda Arjantin'de askeri bir hükümet kuruldu. 
İşte bu mücadele içinde, özellikle Arjantin 
halkının mücadelesinin yeni bir döneme girdiği 1969 yılından itibaren Partimiz ilk mücadelderini verdi. Bu yıllar Arjantin'de işçi 
ve köylülerin devrimci - 'seferberliğinin arttığı 
yıllardır. Partimiz işte bu yıllarda, işçi ve 
halk hareketinde çeşitli devrimci sınıf akımlarının gelişmesinde belirleyici bir rol 
oynadı. Partimiz özellikle ülkenin iç bölgel erindeki çeşitli kentlerde büyük bir gelişme 
gösterdi. Cordova, Tocuman ve Rosario gibi 
bu kentler diktatörlüğe karşı direnişinoldukça güçlü dayanakları haline dönüştüler. 

Bu diktatörlük yıkıldıktan sonra yerine 
Peroncu Parti, milli burjuvazi tarafından 
yönetilen bir hükümet kurdu . Bu hükümet, 
halkımızın mücadelesiyle kazanılan demokratik seçimlerden sonra kurulmuştu. 
Partimiz bu hükümeti, oligarşi ve emperyalistlere karşı destekledi. oligarşi ve emperyalistlerle uzlaştığı, halkın çıkarlarına saldırdığı zaman onunla mücadele etti. 

Partimiz, bu dönemde ve özellikle, General Peron öldükten ve yerine Bayan İzabele 
Peron geçtikten sonra çok önemli bir rol 
oynadı. Bu hükümetin empervalistlere git- 


Arjantin halkının ve partisinin verdiği mücadelenin gelecegi ko 
Ama askeri hükümete karşıdi- 


© Arjantin'de terörist güçler, 
askeri darbe hazırlıklarına karşı 
direnişin örgütlenmesini 
engellediler” 


© Teröristler, 
sosyal-emperyalizmin 
Arjantin”deki hegemonyacı 
ve saldırgan tutumlarıyla 
tamamen özdeşmişlerdir” 


©'TiKP' ye, kanunsuz bir şekilde 
hapsedilen yoldaşlarımızın 
hayatını kurtarmak için yaptığı 
bütün girişimler için 
teşekkür etmek isteriz” 


gide daha fazla taviz verdiğini ve halkın bütün çıkarlarına karşı çıktığını tespit etti. Bu 
şartlarda Partimiz İzabelle Peron hükümetinin siyasetine karşı çıktı. Emperyalistlere”ferilen bütün tavizlerin, Uluslararası Para Fonunun (IMF) Arjantin'le ilgili planlarının uygulanmasının ve hükümete muhalefet eden 
güçlerin bastırılmasının, yalnızca emperyalizmin ve oligarşinin güçlenmesine yarayacağını 
kararlılıkla gösterdi. Bu güçler kısa bir süre 
sora 1976 yılında darbe yaparak İzabelle Peron'un hükümetini devirdiler. 

Partimiz, darbeden sonra direnişe geçti. 
Ama Arjantin halkı, Peron hükümetinin ihaneti sonucu son derece bölünmüş bir durumdaydı. Partimiz askerlerin darbe yaptığı gün, 
yalnızca 100 bin işçiyi harekete geçirerek, 
işi durdurdu. Daha sonra da mücadeleye de 
vam etti. Partimiz özellikle son aylarda ülke 
de demokratik özgürlükler uğruna çeşitli 
mücadelelerin örgütlenmesinde ve yürütülmeside faal bir rol oynadı. Vidda'nın zindanlarında kaybolanların ve tutuklu bulunanlann annelerinin ve ailderinin harekete geçirilmesine katıldı. Tutukluların ve kaybolanların anneleri, nineleri her Perşembe günü 
hükümet konağının karşısındaki Mayıs meydanında toplaniyorlar. Öte yandan Partimiz 
tüm ülkede hüküm süren son grevlere katıldı. 


Terörist eylemler diktatörlüğe karşı 
birliğin bölünmesine yol açıyor 


Aydınlık: Arjantin halkının diktatörlüğe 
karşı mücadelesinde maceracıların ve oportünistlerin rolü nedir? 


Gomez: Yukarıda da belirttiğimiz gibi 
Partimiz —askeri—diktatörlüğe—karşı direnen 
çok az sayıda gücün arasında bulunuyor. 
Monteneros, "Devrimci Halk Ordusu" (ERP) 
gibi küçük burjuva terörist güçler, gizli ya 
da açık, İzabelle Peron hükümetinin darbey- 
le devrilmesiyle, ülkenin daha iyi bir geleceğe 
açılacağını umu yorlardı ve hâlâ da umuyorlar. 
Bu siyaset, bu güçlerin ikili karakterini yansıtyor. Bu güçler, geçmişte, 1966 yılındaki 
diktatörlüğe karşı verilen mücadelede Zaman 
zaman olumlu bir rol oynadılar. Ama 1976 
darbesine karşı tutumlarıyla, sosyal-emperyalistlerin ve sahte Arjantin "Komünist" Partisinin etkisi altında ve onlarıtı Sahte hayallerine gömülmüş olduklarını gösterdiler. Bu 
terörist güçler, hazırlandığı açıkca görülen 
darbeye karşı direnecek güçleri birleştirmek 
için, İzabelle Peron hükümetinin anti-demokratik önlemlerine karşı işçi ve halk kitlelerini örgütlemediler. Terörist bir faaliyet 
geliştirerek, Peroncu hükümetin her yönden 
darbe yemesine yardım ettiler. Aynı zamanda askeri darbe hazırlıklarına karşı direnişin 
örgütlenmesini engellemeye çalıştılar. Askeri 
darbeden sonraki dönemde, sosyal emperyalizmin özellikle "Devrimci Halk Ordusu" 
(ERP) üzerindeki etkisi artt. Öyle ki bugün 
bunlar, sosyal-emperyalizmin Arjantin'deki 
hegemlonyacı ve saldırgan tutumlarıyla tamamen özdeşleşmiş bir durumdadırlar. 

Monteneros ise sallantılı bir durumda ve 
derin bir siyasi buhran içindedir. Özellikle 
onların sorumluluğunu taşıdığı bilinen bazı 
suikastler, son derece olumsuzdur. Diktatörlüğün, vahşi ve cani bir rejim olduğunu 
apaçık göstermek ve ona karşı güçlü bir direniş yapmak gerekli olduğu bir sırada, bu 
örgüt, örneğin Temmuz ayında bir komutanın kızının hayatına mal olan suikast gibi 
bazı suikastlere girişti. Böylece, diktatörlü- 
gün kendi işlediği cinayetlerle, komutanın 
kızının öldürülmesi gibi suikastleri aynı 
sepete koymasına olanak sağladılar. Onlar 
diktatörlüğün birliği bozma çabalarına yardımcı oldular. Biz bu tür faaliyetlerin, yalnzca Videla hükümetinin yaşamasına, direnişin gelişmesinin gecikmesine ve askeri cuntanın devrilmesinin engellenmesine yaradığı 
görüşündeyiz. 

Son zamanlarda, Arjantin'de eskiden beri 
Sovyetler'e ve Kübalılara bağlı olan bazı kişi* 
lerin, diktatörlüğe karşı birliği bozmak için 
her türlü faaliyete başvurarak, sözümona bir 
“saf proleterliğin" temsilcisi kesildiklerini 
gördük. Ne tesadüftür ki, Sovyetler Birliği ve 
bütün takipçileri diktatörlüğü desteklerken, 
bu kişiler de diktatörlüğe karşı birleşik cepheyi bölme siyaseti izliyorlar. Yani objektif 
olarak, Arjantin'e karşı Ruslar'ın hedefleriy- 
le işbirliği içindedirler. 


Aydınlık: Partinizin ve Arjantin halkının 
mücadelesinin geleceğini nasıl görüyorsunuz? 

Gomez: Ülkemizin ve halkımızın durumu 
şu sırada son derece karmaşıktır. Diktatörlüğün Arjantin halkına saldırdığı ve her gün 
ağır darbeler indirdiği bir gerçektir. Yalnız 
şunu da belirtmeliyiz ki, diktatörlüğün iki 
buçuk yıllık bir muhasebesini yaparsak, diktatörlüğe karşı her türlü muhalefet eğiliminin 
geliştiğini, diktatörlüğe destek olan temelin 
her gün daraldığını açıkça görürüz. Zaferin 
kaçınılmaz olarak Arjantin halkının olacağını kesinlikle söyleyebiliriz. 

Halkımız çok acı çekti ve çekiyor. Özellikle partimiz, son aylarda çok ağır darbeler 
yedi. Ama askeri hükümete karşı direniş 
hareketinin muazzam gücüne derin bir inancımız var. 

Bugün diktatörlük, yalnızca, Arjantin 
ülkesinin ve halkının bir avuç düşmanı tarafından destekleniyor. Öte yandan, partimiz, darbe yemiş olmasına rağmen, bütünlüğünü, berrak siyasi yönelimini, diktatörlüğe karşı kitle hareketiyle sıkı bağını ve 
bu siyaset etrafında birleşmiş, kadro yapısını 
koruyor. İşte bu nedenle ülkemizdeki mücadedenin geleceğinin, Marksist-Leninist komünistlere yüklediği ve yükleyeceği büyük sorumlulu kları yerine getireceğimize güvenimiz 
tamdır. 

Bu noktada, TİKP'ye ve bütün demokratik güçlere, kanunsuz bir şekilde hapsedilen 
yoldaşlarımızın hayatının kurtarılması için 
yaptıkları bütün girişimleri nedeniyle teşekkür etmek isteriz. Arjantin halkı, bugün 
içinde bulunduğu güç anda, direniş mücadelesini destekleyen dünyanın tüm demokratik 
güçlerinin faaliyetlerini her zaman hatırlayacaktır. 


